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FATİHA SURESİ Vfc MEALİ 
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&t ^ dUU fVf 

bjj&l f-'f iMjlj j_L*3 

KS ji-JlLlÂJ! 

jt-g-J-P j-jP j*^_J_P 0-«-*Â 


Türkçe meali 


Rahman ve rahim olan Allah ’ın adıyla! 

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah’a mahsustur. 
(Allah'ım) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların, sapıtanlann yoluna şerrinden bizi muhafaza eyle. (Âmin) 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Maili İbrahim. <Kui 


ÖNSÖZ 

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c)’a salât ve selam, Onun habibi ve iki cihan güneşi Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizedir. 

Aziz kardeşlerim! Bu kitapçığı sohbetlerimizden derleyip kitap haline getiren kardeşlerimizden yüce Rabbim razı olsun. Aynı şekilde yapımında ve dağıtımında maddi ve manevi emeği geçen tüm kardeşlerime ve okuyanların tümüne yüce Rabbim sevgi, muhabbet ve ilim, irfan hâzinesinden ikram eylesin. 

Çok kıymetli kardeşlerim! Her mü’min din kardeşim çok iyi bilir ki hidayet yüce Rabbimizden olduğu gibi yüce Rabbim iz hak edenlerden de yakınlığını, muhabbetini ve sevgisini asla esirgemez. Bu konuda bize düşen vazife kulluğun gereğini yapmaktır. 

Çünkü O şeksiz şüphesiz, hikmet ve adalet sahibidir. 

(flallL İbrahim. 9ftt/ 
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MdÜ İbrahim. <Kui 


<Katı koca pSlkoUyütl 2 

YAZARIN HAYATI 

Halil İbrahim KUL 02/06/1963 Sivas İmranlı’nın Uyanık köyünde dünyaya geldi. 

İlköğrenimini doğduğu köy (Uyanık)’da okudu. Aynı yıl içinde İstanbul’un ilçesi olan Kadıköy’e geldi. Kartal Pendik İmam Hatip Lise’sinde öğrenim gördü. İmam hatip sonrası Nakşibendî şeyhlerinden Sivaslı Bünyamin Yddırım Hoca Efendiden; İslam Esasları; Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim, Hadis, İslam Akaidi, Fıkıh, Siyer, Tefsir gibi İslam hukukuna ait tüm bilgileri üstadı Bünyamin Yddırım Hoca Efendinin maddi olarak kelam ve sohbetlerinden on beş yd faydalandı. Manevi olarak da sevgi ve muhabbetinden ilim tahsd etti. 

Çocukluk ydları köyünde, gençlik ydları İstanbul Kadıköy de geçti. Gençliğinde, yıllarının çoğu dekorasyon ve taddat işleri ile geçti. Evli, altı çocuk babası, hayatının çoğunu hakkı sevenlere, kitap yazdarıyla, vaaz ve dahi kaset (CD)’leriyle, maddi ve manevi sohbet hizmetleri de değerlendiriyor. 

Halil İbrahim Kul, 1990 yılında şeyhi Bünyamin Yddırım Efendi Hazretleri tarafından İstanbul’un Avrupa 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yakasına emri bil mağruf (irşad) vazifesi ile vazifeli olarak gönderilmiştir. 

Hizmetlerinden memnun olan şeyhi Bünyamin Yddırım hoca efendi Halil İbrahim Kul’a, 

“Oğlum biz seni adım, adım izledik, her gittiğin yerde bir muhabbet izi bırak tın . Sen bizi memnun ettin. 
Allah da seni memnun etsin” buyurmuş ve “Oğlum bundan sonra ihvanın hizmetlerini yap” ( derslerini tarif et) buyurarak halifelik görevine layık görmüş ve vazife vermiştir. 

H a l il İbrahim Kul, “Bu bir denemedir, imtihandır” inanç ve ihlâsı ile mahcup ve mahzun olmuş. 

“Acaba bugüne kadar nefsim beni bu arzu ile mi dolandırdı” düşüncesi ile çok üzülmüştür. 

Bu mahcubiyetinden ve üzüntüsünden haberdar olan şeyhi Bünyamin Yıldırım Efendi Hazretlerini evinde ziyaret ettiği zaman Halil İbrahim'e, Şeyhi Bünyamin Yıldırım Efendi Hazretleri şöyle buyurdu: 

“Oğlum biz sana imtihan (deneme) amacı ile söz söylemedik. Biz denemeyi daha evvel yaptık. Sonuçtan memnun olduğumuz için sana görev verdik. 
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Verdik diyorum çünkü görevin verilmesini isteyen büyüklerimiz. Ben tebligatımı yapıyorum. Sende vazifeni yap” devamla: 

“Biz henüz senin hiçbir alametini meydana çıkarmadık. Sen bizim hizmetlerimizi yapmaya devam et. 
Allah ikramları ile seni memnun edecektir.” 

“Bizim vazifemiz Allah ’a kul olmak, Rasulullah efendimize ümmet, pir anlarımıza layık ihvan (derviş ) olmaktır” buyurarak hizmet görevini tekrarlamış ve hizmete memur edildiğini müjdelemiştir. 

Yüce Rabbimiz, cümlemizi rahmetine, Rasulullah efendimizin şefaatine ve cümle Khlnllahın himmetlerine nail eylesin. (Amin) 

(fialll İ&tahim 9 (jd 
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Bu sohbet Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin bir evde söz kesme merasiminde 
yapmış olduğu bir sohbettir. Tarih 2011 

AİLE 

HAYATINDA 
SÖZ 

KESMEK 


Bizim ecdadımızın geleneklerinin temelinde 
Kur-an ahlakı olduğunu biliyor muydunuz? 


a_LÎ\ 

ili jAj j S*Aİ2J I c_->j yli 


I 4_<j>5_y2j 


4-ilP 4. 


Aziz din kardeşlerim! Allah’ın emrini yerine getirirken kulda çekingenlik olur. Kul utanır, sıkdır. 
Esasen Allah’ın emrini yerine getirirken kulu utandıran nefistir. Daha doğrusu Allah’ın emrini yerine getirirken nefis zorlanır, daralır. 

Fakat isyan ederken de kul zorlanırsa, işte o zorlanan da kulun imanıdır. Bugün bizim insanlarımız All a h’ın emrini işlerken daralıyorlarsa, bunun sebebi, bu asrın insanlarının imanındaki zayıflığının alametidir. 
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Dikkat edin! Bakın isyanda, nefis için hiçbir sıkıntı yok değil mi? Alabildiğine isyana gidiyor. Bu bizim, bugünkü asrın insanlarının isyankâr olduğunun açık alametidir. 

Şimdi bizim geleneğimizde ve kültürümüzde, evlatlarımızı evlendirirken yapdan ilk anlaşmaya veya alman ilk karara söz kesmek diyoruz, değil mi? 

Öyle ise kendimize soralım biz neyin sözünü kesiyoruz? Yâda kimin sözünü kesiyoruz? 

Aslında gelin olacak kızımıza söz kesmek demek sadece evlenecek kızın yâda damadın evlilik sözü değil. 

Söz kesmenin aslında başka bir anlamı daha var. 

Söz kesme dediğimiz merasimde, kıza alınacak eşya, damada alınacak eşyalar konuşulur. Bunun anlamı şudur. 

Söz kesme merasimi, dışarıdan gelecek lakırdıların, dedikoduların önünün kesilmesi için iki aile arasında yapdan bir çalışmadır. 

Söz kesmekteki asd amaç, iki ade konuşup anlaşarak, birbirlerine bağldığı ile dışarıdan gelecek çatlak seslerin önü kesdsin ve iki aile arasına fitne sokamasmlar, amacı gayreti ile dışarıdaki insanların bir takım yakıştırma 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ve dedikodularının önü kesilmesi amacı ve gayreti ile yapılan ciddi bir çalışmadır. 

Kısaca söz kesmenin özeti budur. 

Söz kesme dediğimiz merasimde, gelin hanıma şu kadar altın takılacak veya eşya alımı konuşuluyor. 

Şimdi bunlar niçin konuşuluyor? Bunları konuşmaktaki asd maksat; hiç ummadığınız, beklemediğiniz birileri geliyor. Kıza diyor ki; seninkiler sana ne aldılar? 

Gelin adayının, mihri (altını) biraz az ise, soran şahıs şöyle diyor: 

“Kızım kapıda mı k a lmıştın da onunla evlendin” diyor. “Benim falan filan arkadaşım sözlendi de 10 tane bilezik taktılar” Söz onunla da kalmıyor. 

Ayrı eve mi gideceksin, kaynananla beraber mi oturacaksın? Eğer gelin hanım beraber oturacağız derse, bu defa sual soran kişi gelin hanımı aşağılamaya başlıyor. 

Kızım sen evlenecek misin yoksa kaynanana hizmetçi mi olacaksın? Kızım senin ne yaptığın belli değil! 

Gibi tatsız tuzsuz sözlerle, evlenecek gençleri daha evlenmeden birbirinden soğutuyorlar. Aralarını açıyorlar 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değil mi? İşte bütün bunlara karşı o iki aile arasında konuşup anlaşmalarına söz kesme demişler. 

Yani içteki sözü değil, dışarıdan gelecek dedikoduların, gıybetlerin, olumsuzlukların önünü kesme girişimine, usulüne, planına, projesine, programına bizim ecdadımız söz kesmek demişler. 

Tabi şimdi dedim ya kardeşlerimiz utanıyorlar. Bu gün bizim insanlarımız dünür gidince diyorlar ki: “Senin k ız ını oğluma istiyorum.” 

Ama Allah’ın emrini ve ismini, peygamberimizin sünnetini, imamların içtihat ini anan pek yok gibi. Çok az insanımız kaldı. 

Bu asır insanlarının imanı o kadar zayıflamış ki; Allah’ın emriyle, peygamberimizin kavliyle! Yani sünneti ve ahlakı üzere, uygulaması üzere, İmam-ı Azam Hazretlerinin veya diğer hangi mezhep imamına tabi ise onun içtihadı üzere, onların anlayışı, uyguladığı ahlak, yaşadıkları hayat anlayışıyla senin kızını oğluma istiyorum”, demek bu günümüz insanlarının nefislerine çok ağır geliyor. Allah’ın emrine Allah’ın adı ile başlayamıyorlar. 
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Çünkü Allah’ın emri ile istese All a h’ın emrine göre evlenmesi gerekiyor, değil mi! Adam çalgı çalacak, eğlenecek. Bütün bunlar insanlara Allah’ın emrine göre iş yapma yollarını kapatıyor. Ama insanlarımızın bu il a hi gerçeklerden haberleri yok! 

Dikkat ederseniz bizim büyüklerimiz yalnız söz kesmede All a h’ın emrini anmazlardı. 

Nişana giderdik, büyüklerimizden biri kız vekili olurdu, bir, oğlan vekili olurdu. Nişan merasiminde bütün cemaatin içinde Allah’ın emrini anarlardı. 

Damat tarafı kız evine gidince, evde veya evin bahçesinde otururlar, damat vekili kız vekilini muhatap alarak, derlerdi ki 

Allah’ın kulu hiç sormuyorsun biz niye geldik! 

Öbürü (kız vekili) derdi ki: 

- Hoş geldiniz sefa geldiniz. Misafire niçin geldin diye sorulmaz. 

Damat vekili kalabalık içinde derdi ki: 

- All a h’ın kulu: Biz All a h’ın emriyle, peygamberimizin 

kavliyle, İmamı Azam Hazretlerinin, içtihadı ile oğlumuz (.) için kızınız (.) ya dünür geldik. 
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Kız vekili aynı şekilde mukabele ederdi: 

- Bende Allah’ın emriyle, peygamberimizin kavliyle 

İmamı Azam Hazretlerinin içtihadı ile kızım (.)’ı, 

oğlunuz (.)’a verdim, derdi. 

Bizim büyüklerimiz bu davranışları ile orada bulunan gençlere, Allah’ın emrinin nasd yerine getirildiğinin tahmini yapıyor ve yaptırdıyorlardı. 

Tıpkı bir okul gibi! Allah’ın emrinin nasd yerine getirileceğini herkese talim ve tebliğ ile öğretiyorlardı. 

Ama şimdi bunlar biraz gereksiz gibi görüldü. Hatta yapdmaya, yapdmaya unutuldu. Unutulan şey de gereksiz gibi veya yanlış gibi görülmeye başlandı. 

Allah’ın emrini yanlış ya da gereksiz gibi gören bir toplumdan hayırlı bir nesd yetişmez, kardeşlerim! 

Bakın bugünkü asrın insanları, babası evladını kandırıyor, kardeş kardeşi kandırıyor, evlat babayı kandırıyor. 

Kardeşlerim, bu söz kesme hadisesi içimizde ve dışımızdaki oyunların, fitne fesadın iki aile arasına girmemesi için yapdan bir toplum çalışmasının açık bir 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göstergesi idi. Ama biz bu değerlere, değer vermeyerek o iki aile arasındaki değerleri de kaybettik. 

Yani o hısım, akrabalık değeri kayboldu. Eskiden öyle ya hısımlara hısım derdik. Şimdi dünür oldu, dünür deniyor. Evlenen çiftlerin ailelerinde akrabalık anlayışı vardı. Hem de kan bağı gibiydi. 

Öyle ki, bu iki aile birbirlerine malını, canını, namusunu teslim ederlerdi. Ecdadımız öyle bir ahlak öyle bir anlayış ile birbirine bağlanırlardı. 

Ama şimdi oğul, babasına hanımını teslim edemiyor. 
Oğlu askere gidiyor, kız ana evinde! Böyle anlayış asla dostluk getirmez. Böyle ahlak olur mu? 

İşte bütün bu olumsuzlukların kaynağı, İslam adetlerini, usullerini büyüklerimizin yaptığı gibi yapmadığımızdan ve aileleri birbirine bağlayan o ilahi değerleri bir bir kaybetmiş oluyoruz. 

Kaybettiğimiz değerler de neslimizi uçuruma doğru götürüyor. Nişanhlık devri gençler için çok önemli bir devir. Nişanlıyken birbirini severler, yine nişanlı iken birbirinden nefret eder hale geliyorlar. Zaten karı koca arasına nefret girdi mi hayatı cehenneme çevrildi demektir. 
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Nişanlı iken birbirinin sevgisini kaybedenlerden bir ömür boyu kırgınlık gitmiyor. 

İyi biliniz ki, karı koca arasına daha yuvanın temeli atılırken fitne girerse ocak sönmüş olur. Bunların evliliği devam etmiş veya bitmiş çok önemli değil. Hayatları cehennem gibi olur. 

Onun için büyüklerimiz, söz kesme merasiminde gelin olacak kızımıza alınacak tüm eşyayı konuşuyorlardı. 
Hatta bu yazı bir sözleşmeye dökülerek iki tarafa da verirlerdi ve bu sözleşme iki aile arasında bir ömür boyu saklanırdı. Hâlbuki büyüklerimiz, bizim gibi mal, mülk, altın meraklısı da değillerdi. 

Onlar dünyaya meyletmiyorlardı; ama yapdacak işleri, alınacak eşyaları konuşuyorlardı. 

Kesin kes diyorlardı ki, ben kızıma şu kadar altın isterim. Bu kadar falan isterim, diyorlardı. 

Bu hakikatler konuşulunca, dışarıdan gelecek olan dedikodular o gençlerin kuracağı yuvaları yıkamıyordu. 

Hal böyle olunca yuva kuracak gençlerin aralarında da sevgi de engelleyemiyorlardı. O sevgiyle de bir ömür boyu huzurlu bir hayat yaşayabiliyorlardı. 
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Ama şimdi bizim gençlerimize bakıyorsunuz, bütün bunlar konuşulmadığı için ufak bir olumsuzlukta iki aile birbirini suçlayarak biri diğerine; sen yanlış yaptın, diğeri diyor, sen yanlış yaptın. O diyor sen beni aşağdadm, o diyor sen beni falan ettin. Bakıyorsunuz aralarında gurur kırıcı, rencide edici, aşağdayıcı sözler iki aile arasında sancısı dinmeyen bir yara haline geliyor. 

Bu da henüz bir yuva kurulmadan o yuvanın temeline dinamit koyma gibi tehlikelerin muhatabı oluyor. 

Onun için bu gibi tatsızlıklara meydan vermemek için ecdadımızın söz kesme yapılacak işleri iki aile birbirleri ile karşılıklı olarak sıkıntı duymadan konuşurlardı. 

Bugünün insanları zannediyor ki, söz kesmek sadece kızın altınını konuşmak, incisini konuşmak, mal alım satımı gibi pazarlık konusu gibi görüyorlar. 

Kardeşlerim bu tür konuşmalar madde meselesi değildir. Aksine bu hal yeni evlenecek insanların hayatındaki dedikoduları, gıybetleri yok etmeye ve kendilerini sevgisizliğe, muhabbetsizliğe ya da iki aileyi birbirine düşman etmeye götürecek yolları kapatmaktır. 
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Onun için söz kesimi diyorlar buna. Sözü keseceğiz, kimin sözünü kesiyormuşıız? İki aile hakkında söz sahibi olmayanların sözünü kesecekmişiz. Ne ile? Açık sözlülüğümüz ile kardeşlerim. 

Rabbimiz bizleri söz tutanlardan, işlerimizi Hakk’m emrine uygun yapanlardan eylesin.(Âmm) 

Unutmayınız kardeşlerim! Söz kesmek, evl ilik hayatında dışarıdan gelecek lakırddarm, dedikoduların önü kesilmesi için iki aile arasında yapdan bir çalışmadır. 
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Maili İbrahim. <Kui 


Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin 2010 da yaptığı bir ev sohbetidir. 


KARI 
KOCA 
HAKKINDA 
HADİS-İ ŞERİF 
SOHBETİ 

Lü^^J-P ^ hy ^-r^J ^-hî wL«L>eJI 

Rasulullah (s.a.v) efendimiz; hanımların kocalarına güler yüzle davranmasını, güzel sözle hitap etmesini, nezaketle davranmasını tavsiye ediyor, istiyor. 

Çünkü bir erkeğin karısıyla arası açık olursa o erkeğin eve girmesi ona işkence gibi gelir. Eve girmesi işkence olan erkek karısını görmemek için başka yere 




Unutmayın kardeşlerim! 

Evinin hanımı olmayı hizmetçilik gibi gören bir h anım , onlarca patronun hizmetçisi ve oyuncağı olur! 
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gider. Başka yer ne olur? Kahve olur, kumar olur, eğlence yerleri olur. Ötesi ne olur, zina olur vesselam. O zaman o vebalin bir kısmı kadına yüklenmiş olur. 

Onun için Efendimiz buyuruyor ki: 

Kadın kocasına güler yüzle davransın. 

Efendimize soruyorlar. 
- Ya Rasuhıllah, kadınların en hayırlısı hangi kadındır? 

Efendimiz buyuruyor ki: Kadınların en hayırlısı, kocası yüzüne baktığı z aman , kocasmı sevindirendir. 

Ramuz el Hadis 

Yani en iyi kadın kocasına karşı güler yüzlü, kocasını seven, kocasına karşı sevgisini belli eden bir kadındır ki, buda çok az bulunur kardeşlerim. Neden? 
Çünkü karısından sevgiyi alan bir erkek, ne zinaya gider 


Kan kocanın birbirine muhabbeti kendileri için, 
Allah ’ın rahmet kap ılarını açar. İlim kapısı açar. İrfan kapısı açar. 
Şey tanında belini kırar ve şeytanın birçok t uzaklarını da bozmaya vesile olur. 
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ne fuhşa gider, ne kahveye gider, ne kumara gider. 
Karısından sevgi bulan erkek evine bağlı olur. 

Demek ki kadın evini toparlayan bir varlıkmış. Eğer kadında evini toplama özelliği olmazsa, o zaman o ailede samimiyet, sevgi muhabbet olmadığı gibi birlik de dağdır. 
O birlik dağdmca ibadet olmuyor, Allaha itaat olmuyor, adete yalınız yaşayanlara kulluk kapısı kapanıyor. 

Onun için peygamberimiz devamlı olarak, hanımların kocalarına itaatinden söz ediyor ve bu yönde vebal sahibi olduğunu vurguluyor. 

Kocasına sırtı dönük olarak sabahlayan kadına sabaha kadar meleklerin lanetine uğrar gibi ikazlarıyla kadınların kocalarını ve kendi yuvalarını sevgi ve muhabbet üzerine korumalarını emrediyor. Kâinatın efendisi. 

Öyle ise siz, hanımlar kocanızı koruyucu bir kalkan gibi koruyun. İsyana gitmesinler. İsyana giderse siz rahat edemezsiniz. Siz de sıkıntıya düşersiniz. 

Kadın kocasına iyi davranmayınca, kocası da muhabbeti başka yerde arar. Ondan sonra da kadın tepinmeye başlar, kocam başkasıyla geziyor çığlıkları de! 
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Hele hele bu asırda her köşede bir ahlaksız, avcı gibi bekliyor. Aman dikkat! 

Eskiden ahlaksız erkekler, ahlaksız kadın arardı da sadece genelevlerinde bulabilirlerdi. Şimdi bırakın erkeğin kadın aramasını, kadınlar erkek arıyorlar. Her köşe başında bir ahlaksız! Böyle bir asırda siz kocanıza samimiyetinizi, sevginizi eksik ederseniz kocanız da başka kapıda muhabbeti arar. Ondan sonrada acı çeken, üzülen yine siz olursunuz. Üstelik başınıza da tahmininizin ötesinde musibetler gelir. Bu defa ailece perişan olursunuz. 

Yani Allah Rasulü kadınları devamlı ikaz etmekle kadınların haksız olduğunu vurgulamıyor. Kadınların bu konuda aileyi birleştirme konusunda en önemli etken olduğunu tekrar, tekrar vurguluyor. Ve şunu da bilin. 
Kocasıyla muhabbet etmeyen bir kadın, karısıyla muhabbet 


Kocasına iyi davranmayan kadmm kocası, muhabbeti baş kalar ında arıyor. Ondan sonrada kadın dövünmeye başlıyor, kocam başkasıyla geziyor. 
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etmeyen bir koca, şeytanı o kadar sevindirir ki. Çünkü karı kocanın muhabbet etmediği bir yuva yıkdmaya yüz tutar. Yıkdmaya yüz tutan yuvalarda kin, nefret eksik olmadığı için o ailenin duygularına ibadet sevgisi işlemez. 
Allah sevgisi, kin olan kalplere gönüllere nakışlanmaz. 
Çünkü o duygularda nefret vardır. 

Karı kocanın birbirini sevmesi, rahmete açılan sevgi penceresi gibidir. Yatağında birbiriyle muhabbet etmeyen karı koca, birbirine açılan muhabbet kapısını, sevgi kapısını, rahmet kapısını kapatmış olur. 

Cemaatlerde birçok kardeşimiz dervişlerle muhabbet ettiği gibi eşinden de aynı muhabbeti bekliyor; eşiyle dervişane muhabbet etmek istiyor. 

Kardeşlerim zaman zaman söylüyorum. Karı kocanın muhabbeti yatak odasında olur. Karı koca, birbirinden derviş muhabbeti beklerse nefis onları birbirine düşman ederek perişan eder. 

Karı kocanın derviş muhabbeti olmaz. Çünkü karı kocanın yapacağı o kadar çok iş var ki, bir araya geldiniz mi çocuklarınız ve çeşitli maşakkatler sizi muhabbete 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bırakmazlar. Onun için karı kocanın derviş muhabbeti olmaz. 

Kardeşlerimizden bazı erkekler karısına, bazı kadınlar kocasına şöyle diyor. Dervişlerle olsa saatlerce muhabbet edersin, ama benimle muhabbet etmiyorsun! 

Karı kocaya Allah-u Teâlâ akşamdan sabaha kadar muhabbet etme süresi vermiş. Siz bu muhabbet zamanını ve mekânını değerlendiremiyorsanız kabahat kimde? 

Kabahat dervişlikte değil, kabahat sizin eksik anlayışmızdadır. Dervişlere verilmiş haftada iki saat muhabbet süresi, karı kocaya vermiş her günün sekiz saat muhabbet süresi! 

Sen muhabbet zamanını bilmiyorsan, muhabbet etmesini bilmiyorsan kabahat kimde? 

Tekrar ediyorum, kan kocanın birbirine muhabbeti kendileri için, Allah’ın rahmet kapılarını açar. İlim kapısı açar. İrfan kapısı açar. Karı kocanın muhabbeti şeytanın belini kırar, tuzağını da bozar. 

Hatta kan kocanın birbirine muhabbeti ve ilişkisi büyücülerin büyüsünü dahi bozar. Onlar hakkında yapılan büyülerin bozulmasına vesile olur. Duygularına gizlenip 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insanlarm gönüllerini vesveseye boğan o vesveseci cin şeytanın vesveselerini de gönülden çıkarmaya vesiledir ve sermayedir. Bilginize! 

Karı kocaya, birbirine karşı özel duygular veren Allah 
(c.c), o duygular içerisinde de il a hi rahmetlerini gizlemiştir. 

Bize, yani karı kocaya düşen vazife hakkın nimetlerden faydalanmaktır. 

Peygamberimiz genelde kadınlar için, kocasına sırtını dönerse sabaha kadar Allah’ın laneti üzerine yağar hadisi şerifleri, hanımların biraz duygularını karıştırabilir. 

“Erkeklere ceza yok mu?” diyebilir. Fakat aynı şekilde karısından kaçan kocaya lanet yağar. Kocasından kaçan kadına lanet yağdığı gibi! 


Nikâhlanan eşler, demiş oluyorlar ki, ben bugüne kadar nefsim için yaş adım, B ıından sonra hem eşim için hem kendim içim yaşayacağım. 

Yani kendi nefsimin arzuları kadar eşimin nefsinin arzularını da ön planda tutacağım, demiş oluyorlar. 
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Çünkü nikâh, karı kocanın birbirinin ihtiyaçlarını temin edeceğine dair yaptığı anlaşmanın adıdır. Birbiri için yaşayacaklarına dair yapdan anlaşmanın adıdır nikâh. 

Nikâhlanan kişi demiş oluyor ki, ben bugüne kadar nefsim için yaşadım. Bundan sonra hem eşim için hem kendim içim yaşayacağım. Yani kendi nefsimin arzuları kadar eşimin nefsinin arzularını da ön planda tutacağım, demiş oluyor. Nikâhın Türkçe izahı bu! Nikâh kuru bir ifade değil. 
İmzamı attım çıktım, anlayışı İslam’dan değildir. 

Aynı şekilde yine Cenab-ı Hak erkeklerin zinadan korunanına, Cennet kazanan erkeklere huriler vereceğini kutsi hadislerde peygamberimiz hadisi şeriflerde bahsediyor. 
Hanımlar diyorlar ki, bize yok mu? 

İyi de kardeşim, kadında Allah’ın kulu, erkek de Allah’ın kulu. Allah birine ne vaat etmişse onun değerinde onu mutlu edecek karşılığı diğerine de vaad etmiştir. Kadına vaat ettiğinin benzerini de erkeğe vaat etmiştir. Cenab-ı Hak birini rahmete layık görürde öbürünü rahmetten ayırmaz! 

Bu Allah’ın şanına yakışmaz. Bu gibi düşünceler kulun kendi eksikliğindendir. Bu sözümü yanlış anlayarak hoca cennette kadınlara başka koca verecek manası çıkarmayın. 
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Kadını da erkeği de yaratan Allah’tır. Vaatleri her iki tarafa da eşittir. Bu huri olmazda başka bir güzellik olur. Bazı güzellikler Allah’ın hâzinesinde, sırrında saklanmıştır. Her şeyi Cenab-ı Hak beyan etmez, açıklamaz. Bazılarını gizli tutar ve bu yolla kullarını imtihan eder. Ayık ve uyanık olmak gerekir güzel kardeşlerim. 

’ğ.üzel düşünenle* nice nice güzelliklere erişirler, bundan hiç şüpheniz olmabın. 
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SÖZEL ALLAHIM 


Beytine gelmişiz bizler. 

Nur-u gözün bizi gözler. 
Çokça kusurluyuz bizler. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım. 

Dert ile doludur, gönül evimiz. 
Kulluğuna bulunmak tüm dileğimiz. 

Her birimiz gayet garip naçarız. 
Allah’ım, Allah’ım, güzel Allah’ım. 

Beytullah’tan nazar edip bakarsın. 

Talip gönülleri aşkla yakarsın. 
Sayısız günahları kuldan atarsın. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım. 

Zahirde pervane döner kulların. 
Mana âleminde hep meleklerin 
Şahittir buna cümle nebilerin. 
All a h’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 
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Kimileri vardır yüreği yanar. 

Kimileri vardır gözleri ağlar. 

Kimi huzurunda elleri bağlar. 

All a h’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 

Kimi hacerül esvete yanaşır, gezer. 

Burada çokları birbirini ezer. 

Elini öpmek diliyor zatını sevenler. 
All a h’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 

Kara donlu Beytullah gizlemiş nuru. 
Nursuzların orada kaçar huzuru. 
Sevenlerin bulur gönül huzuru. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım 

Bir baş olmuş, yâdlar yabancılar. 

Bir safa durmuş erkek, dişiler. 

Hepsi de bir bir rızanı bekler. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım. 
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Gönül aşkını diler, uykusuz gezer. 

Kısa kalıyor burada nurlu geceler. 

Dervişlerin dili ismini heceler. 

All a h’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 

Niyaz edenleri bakar görürsün. 

Kim ne dilektedir şeksiz bilirsin. 

Biz acizlerin günahları erisin. 

All a h’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 

Aşkını ver bize, aşka düşelim. 

Talip olanlara anı sunalım. 

Her yerde aşkınla devran edelim. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım. 

Beytine gelenler asla boş dönmez. 
Nurunu alanların kandili sönmez. 
Kulum dediklerin ebedi üzülmez. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım. 
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Nurundan nur ver, nurlanalım. 
Karanlık gönlümüze nurlar yakalım. 

Nice nursuz gönüllere nur taşıyalım. 
Allah’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 

Dervişlerimizde devranı döndür. 
Gittiğimiz elde küfür ateşini söndür. 

Tüm isyanlarımızı itaate çevir. 

All a h’ım All a h’ım, güzel All a h’ım. 

Gönlümüze bildir, aşk esrarını. 
Okuyalım her yerde nur kitabını. 
Duyalım her zaman sır hitabını. 
Allah’ım, Allah’ım güzel Allah’ım 

Halil İbrahim’e kulum de şereflensin. 

Her demde cemal-i pakini görsün. 
Önüne çıkan engeller lütfunla devrilsin. 
Allah’ım Allah’ım, güzel Allah’ım. 
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Bu sohbet Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin 2010 yılında dervişlere hitaben kendi evinde Ramuz el Hadis kitabından Yapmış olduğu bir sohbettir. 


AİLE 

Ve 

CENNET 

NİMETLERİ 

HAKKINDA 


Huzur arayan kardeşlerim! önce huzurun ne olduğunu öğrenin, sonra da huzursuz olanlardan ıi7.alr durmaya çalışınız! 


cr fJÜl 

Jjlp-j LgOJİ |j-^-Ocd h>-ljjl jfJ j>- Oİ 4-3 LŞİ 

Ç jİLŞ OİjM dAj-İ o) 4 _İj>- jj S.Îj^ 

(Rum 21 ve meali) 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için sizin türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 
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Kâinatın efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v.) 
Efendimiz buyuruyorlar ki: 

Sizden birisi bir kadınla evleneceği zaman ya da evlenmek istediğinde imkân bulursa nikâhını destekleyici olarak kadının vasıflarını öğrensin. (Ramuz- el Hadis) 

Yani kadının ahlakı ile ilgili meziyetleri öğrensin ve kadının fiziki durumundan da bilgi sahibi olsun. 

Çünkü bir ömür boyu bir arada yaşayacak insanlar fizik olarak da birbirlerini beğenmeleri kendi aile huzuru açısından önemli olduğunu Rasulullah Efendimiz vurgulamış oluyor. 

Erkeğin kadını tanıdığı gibi kadın da erkeği tanısın! 
Peygamberimiz bu hali hiç ayırım yapmadan kadın erkek, her ümmetine tavsiye ediyor. 

Çünkü eşinizin beğenmediğiniz bir azasıyla bir ömür boyu huzursuz olabilirsiniz. Efendimizde bu hakikatleri bildiği için biz ümmetlerini uyarıyor. 

Yine efendimiz buyuruyor: Sizden biri, bir kadma talip olup onun güzelliğinden sorduğu gibi saçı hakkında da bilgi alsın. Zira saç iki güzellikten birisidir. (Ramuz- el Hadis) 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Hanımlar başörtülü olduğu için saçları görünmez ama nasıl bilgi alınır? Onun yakınından bilgi alınabilir. 

Alınırsa ne olur? İnsanın gönüldeki bazı pürüzler, nefisteki pürüzler temizlenmiş olur. 

Dolayısıyla huzursuzluğun bir kısmı daha aile hayatına intikal etmeden giderilmiş olur. 

Bakın daha hayat birleşmeden huzursuzluğa gidecek yolları tıkama metodunu efendimiz kadın erkek her ümmetlerine öğretmiş oluyor. 

Genelde bu hadisi şerifler de hanımlar için bir araştırma oluyor, bunun sebebi ne diye soranlara! 

Peygamberimizin önünde bulunanlar erkek cemaat olduğu için sözler devamlı olarak erkekleri muhatap alıyor ve bilgi veriyor. 

Tabi ashabın gençlerine bilgi veren kâinatın efendisi hanım ümmetlerini de ayırmıyor. Yani sizde aynı şekilde erkeklerden, erkeklerin hayatına nazar edin. Bilgi alm ahlakı hakkında, bilgi alm işi hakkında, bilgi alm fizik yapısı hakkında bilgiye sahip olun ki; daha aile hayatınızı kurmadan, birlik olmadan huzursuzlukların birçoklarının önüne geçmiş olasınız. 
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Aksine eyvah demek dizlerinizi dövmek hiçbir işe yaramaz. 

Tabi bunları anlatırken bakıyoruz ki, Rasuhıllah 
Efendimizin ashabına aile hayatı hakkında ne kadar geniş bilgi verdiklerini hadisi şeriflerde görüyoruz. 

Hadis kitaplarını 

açarsanız aile hayatı hakkında onlarca, belki yüzlerce hadis bulabilirsiniz. 

Bu da peygamber efendimizin aile hayatına verdiği değeri açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca bu konuda ashabını eğittiğini gösteriyor. 

Çünkü o gün ashap da bizim gibiydi. Yani İslam’dan uzak yuvalar felaket içindeydi. Huzurlu olan bir yuva yoktu. 


Sen seni koruyacaksın, sana nazar eden Rabbinin aşkı için! 

Sen sana değer vereceksin, sende olan Allah’ın emaneti, nazargahı ruhunu kirletmemek için. 

Sen sana değer vereceksin, 
Allah-u Teâla’nm sende gizlediği cevherleri çapulculara, yağmacılara yedirmemek için. 

Sen sana değer vereceksin. 
Allah-u Teâla’nm sana ruh ile beraber verdiği hediye olan iman cevherini ihlâs ve itikat cevherini bozguncuların elinde bozguna uğratmamak için! 
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Huzurlu olan yuva olmayınca, bu yuvalara huzuru kim getirecekti? Allah’ın ilim verdiği, bizzat kendisi yetiştirdiği ve bütün âlemlere rahmet olarak gönderdiği bir insan getirecekti. Onun adı neydi? 

Allah’ın rasulü Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizdir. Cenab-ı Hak övdüğünü tutanlardan eylesin. 

Tabi biz bu hadisi şerifleri okurken vatandaş, “Olur mu ya? Kadının saçı hakkında soru sorulur mu? Ayıp değil mi?” diyen bazı sivri zekâlı, akima esir olmuş, peygamber sözünü duymayanlara Rasulullah Efendimizin sözünün üzerine söz konuşanlara vereceğiniz cevap; “Cahillik etme! 
Sen Allah rasulünden daha akıllı ve daha bilgili değilsin!” 
sözü olmalıdır. Ve “İnsan hayatını Allah rasulünden daha iyi bilen biri değilsin” demek olmalıdır. 

Dolayısıyla insanların nefisleri o kadar azgın ki, toplumda görüyorsunuz. Hanımı zayıf olan şişman hanım istiyor. Hanımı şişman olan zayıf hanım istiyor. Hanımlar yine öyle. Kocası zayıf şişman olmasını istiyor, şişmansa zayıf olmasını istiyor, kısa ise uzun olmasını istiyor, uzunsa kısa olmasını istiyor. 

Bakın nefis ne kadar nankör, değil mi? 
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Bekârlığında namaz kılan birini istiyor. Kız olsun erkek olsun, namaz kılan biri ile evlendiği zaman bu defa diyor ki, “Senin namazından bıktım ya. Senin namazın beni bir yere, gezmeye bırakmıyor. Bana nefsimin istediklerini yaptırmıyor” diyerek eşine huzursuzluk veriyor. 

Gezmeye gideceğim ama sen gelmiyorsun. Gezeceği yer neresi? Gezeceği yerde ahlaksızların, gezdiği mekânlar tabi; ahlaksızların gittiği mekâna da ibadet ehli gitmediği için, bu defa beyefendi hanımından, hanımı beyefendiden dert yanmaya başlıyor: “Bıktım senden, bıktım. Benim hayatımı rezil ettin!” 

Rezillik bunun neresinde? Nefsinin arzuladığı gibi değil de All a h’ın istediği gibi biri olmuş! Gezmeye gidemedik, isyan edemedik. Rezilliği de bak! 

“Âlem geziyor, tozuyor. Ama biz gezemedik. Senin yüzünden hayatımı yaşayamadım...” diyenlerin sayısı az değil. Nefis hem z a limdir hem kurnazdır hem de c a hilden daha c a hildir kardeşlerim! Konumuza dönelim, kimi insanlar kıvırcık saç seviyor. Kimi insanlar siyah saç seviyor, kimi insanlar düz saç seviyor. 
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Geçenlerde bizim cemaatten birine, bir banım gelmiş. Arabistan’dan ülkemize kadar gelmiş. Kocasına kız arıyormuş. Nasd bir kız arıyor biliyor musunuz? 

Beyaz tenli bir kız arıyor. Kocası beyaz tenli birini istiyormuş. Karısı da kocasına beyaz tenli bir kız arıyor. 
Kim arıyor? Karısı arıyor! 

Olur, mu ya! Bizim ülkemizde olsa öldürürler 

adamı. 

Bakın orada kültür böyle. Hanım kocasına kız 

arıyor. 

Ama merak etmeyin. Ben her zaman söylüyorum. 
Bizim ülkemiz iki evliliklere müsait değil. Hukuken müsait değil, ekonomik olarak müsait değil. İki evli olanların çoğu perişan oluyorlar. 

Bir adam bir hanımı geçindiremiyor ki, iki hanımı nasd geçindirsin. Mü minin evldiği dinini korumak ve Allah-u Teâla’nm verdiği ruhsatı kullanmak içindir. 

Evl ilik ruhsatı veren Allah (c.c) dinini korumak için veya güzelleştirmek için vermiştir. Evldikte Allah-u Teâla’nm verdiği ruhsatı kullanma girişimi kullanma anlayışı ve ahlakından ibarettir. İki evlilikler Yüce 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rabbimizden mü’minlere özel bir ruhsat diye düşünüyorum. Çünkü Mü’min olmayanlar evlilikleri nefsini tatmin aracı olarak görmektedirler. Ancak Allah’ın mü’minlere açtığı bu kapıdan bütün insanlar faydalanmaktadır. 

Aziz kardeşlerim iyi bilmelidir ki; evlilik nefisi tatmin içinse onu bütün mahlûkat yapıyor. 

Öyleyse o zaman nefsanî arzularla evlenenlerin birleşimlerinin kedilerin, köpeklerin birleşiminden çok farkı yoktur. 

Onun için evlilikleri iyi anlayın ki; Allah’ın emrine karşı çıkmayasınız. 

Yine Rasulullah (s.a.v)Efendimiz buyuruyor: 

Mü’minler ateşten kurtuldukları zaman cehennemle cennet arasında bir köprüde durdurulurlar ve dünyadayken ar alar ında o lan haksızlıklar temizleninceye kadar takas olunur. (Ramuz- el Hadis) 

Ne oluyormuş? Takas oluyormuş. Kim? Mü’minler. 
Kiminle takas oluyormuş? Beraber oldukları arkadaşları, komşuları, cennete girecek olan arkadaşları, muhabbet ettiği yoldaşları... Birbirlerine hakları geçiyor ya. Bu 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dünyada beraber olduğu yakınlarına ve arkadaşına diyor ki; “Arkadaşım senin haberin yoktu ama ben senin hakkında şöyle düşünüyordum. Hakkını helal et.” 

Öbürü diyor ki, “Ben de senin hakkında böyle düşünmüştüm. Hakkını helal et” diyerek sırat köprüsünden sonraki bir makamda takas olunur, buyuruyor efendimiz. 

Nerede? Cennet ile cehennem arasındaki bir yerde durdurulur ve burada onlar tekrar helalleşirler, takas olunurlar. Temiz olduktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Hadisi şerifi okuyup geçmeyin kardeşlerim. İyice düşünün! 

Ne diyordu büyüklerimiz! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bakın dikkat edin. Bütün hesaplar verilecek. 
Cennetlik olduğunuz görülecek, onaylanacak ve sizi cennet yoluna koyacaklar! 

Dikkat edin! Hesaplar bittikten sonra, mü’min cennet yoluna koyacaklar. Sonrada cennete dâhil olacaklar. 
Kulların haberi yok. Henüz deftere de yazılmamış olan birbirine karşı düşüncelerinden, davranışlarından birbirine helallik veriyorlar. 
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Ben senin hakkında şöyle düşünüyordum ama yanılmışım. Hakkını helal et! Yanlış anlaşdmasm. Bu hal, hesabın zorluğunu değil de cennette insanların birbirine gönül kırgınlığı veya rahmete engel bir durumun olmaması içindir. Konuyu iyi anlayalım. 

Allah-u Teâlâ’nm rahmetine bakın ki, güzel bir şey düşünseniz Allah-u Teâlâ onu yapmış olarak sizin defterinize yazdırıyor. Keşke param olsa da fakirleri yedirsem, giydirsem... Keşke param olsa da bir Kuran kursu yapsam, param olsa da bir cami yapsam... Hakikaten samimi bir sevgisi olan insanın defterine hemen karş ıl ığı yazdıyor. Bu adam cami yaptı, Kur’an kursu yaptı, fakirleri yedirdi, giydirdi diye sevabı peşinen yazdıyor! 

Kutsi hadiste Cenab-ı Hak bu hadiseyi anlatırken insan diyecek ki: “Yarabbi, ben cami yaptırmadım ama melekler galiba karıştırmışlar. Bana cami sevabı yaz ıl mış. 
Kurs yaptırmadım, fakirleri giydirmedim. Ben zaten fakirim.” deyince o zaman Cenab-ı Hak buyuruyor: 

“Ey kulum! Sen böyle murat ettin, düşündün ya. O niyetin hoşuma gitti. Ben de yapmış kabul ettim.” 
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“O güzel düşüncenin ve güzel niyetin karşılığını yapmış gibi yazılmasını Meleklere ben yazdırdım. O şenindir.” buyuracak. Ama günah olacak şeyleri düşünseniz, yüce Rabbimiz günah fiilini işlemeden deftere günah ve ceza yazdırmıyor. 

Örnek; şu insanı öldürsem, bu insanı boğmak istiyorum, bu insanı kovmak istiyorum veya şehvani arzulardan ya da rızaya uygun olmayan düşünceler tatbikata geçmeden fiil olarak işlenmeden Allah-u Teâlâ o günahı defterimize yazdırmıyor. 

İşte cennet ehli olduğunun alameti Allah-u Teâlâ cennette insanların melekler tarafından, insanlar tarafından birbirine gizli bir düşüncesi kalmayacak. E hocam insanın elinde değil ki cennette de kötü düşünebilirim, demeyin. 
İnsanoğlu cennette asla ve asla kötü düşünemez. Neden biliyor musunuz? 

Cennette size nefis verilmeyecek ki, kötü düşünesiniz. Cennette nefis yok. Nefis sadece dünya imtihanı için insana verilen bir imtihan aracıdır. İnsandaki çirkin düşünceler de nefse ait çirkinliklerdir. İnsanların çoğu bu hakikatleri anlayamadığı için nefsin çirkin istek ve 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düşüncelerini kendi istekleri ve düşünceleri zannına kapdarak çeşitli hatalar yaparlar. 

Cennette nefis yok. Cennette rahmet var, bereket var. 
Kötü ve kötülüklerin cennette asla yeri yoktur. 

Yunus Emre’ye soruyorlar. Ey Yunus, sen bu dergâha hep doğru odun getiriyorsun. Dağda hiç eğri odun kalmadı mı? 

Yunus’un cevabına bakın. 

- Bu kapıdan eğri odunun dahi geçmeye hakkı yoktur. 
Ne güzel söylemişler değil mi? Eğri odunun dahi şeyhin tekkesinden girmeye hakkı yok. 

Peki, eğri olan biri nasıl cennete girebilir? 

Hadisi şerif devam ediyor. Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Muhammed’in nefsi kudret elinde olana yemin ederim ki; onlardan her biri cennetteki meskenlerini dünyadaki evlerinden daha rahat bir şekilde tanırlar ve bulurlar. (Ramuz el Hadis) 

Dünyadaki evinden daha rahat bulurlar. Yani, bura senin evin, demiyorlarmış. Cennet ehli ameliyle yaptığı 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cennetteki binaları rahatlıkla bulabil iyormuş. Rehbere gerek yok. Çünkü rehber Mü’minin ruhudur. 

Kardeşlerim! İnsana yücelik değeri veren Cenab-ı Hakk’m nazarıdır. İnsanı insan vasfından düşüren, insanı cehennem azabına duçar eden de Allah-u Teâlâ’nm vermiş olduğu ilahi nuru kirleten, paslandıran, tozlandıran da onun kıymetini bilmeyen insanlardır. Onlarda All a h’ın azabına duçar oluyorlar. 

Sen seni koruyacaksın, sana nazar eden Rabbinin aşkı için! 

Sen sana değer vereceksin, sende olan Allah’ın emaneti, nazargahı, ruhunu kirletmemek için. 

Sen sana değer vereceksin, Allah-u Teâlâ’nm sende gizlediği cevherleri çapulculara, yağmacılara yedirmemek için. 

Sen sana değer vereceksin, Allah-u Teâlâ’nm sana ruh ile beraber verdiği hediye olan iman cevherini, ihlâs ve itikat cevherini bozguncuların elinde bozguna uğratmamak için. Sen sana değer verirsen Hak da sana değer verecek. 
Çünkü insan kendine değer vermekle Hakk’m vermiş olduğu cevheri korumuş oluyor. 
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Eğer insan kendisine ihsan edilen nimetlere değer vermezse kendisine değer vermemiş ve nimeti verene de ihanet etmiş olur. 

Tabi hemen burada söyleyelim. İnsanlara bu hakikatleri söylerken herkes kendi nefsine göre pay çıkarmasın! 

İnsan kendini ojeyle, boyayla, cilayla süslenmeyle kendine değer vermiş o lam az. 

İnsan Allah-u Teâlâ’nm verdiği değerleri, şerefi muhafaza etmekle kendisine değer vermiş olur. 

Aksi halde insanın yaşlanmamak, genç görünmek için yaptığı çalışmalar tamamen nefsanîdir. 

Hâlbuki yaşlanan insanın bedenidir. İnsanda yaşlanmayan ilahi bir değer var. O da insanın ruhundur. 

Allah-u Teâlâ’nm nazar edip hayat üflediği, rahmet ve bereket ruhudur. Senin değerli, şerefli olan işte o ruhuna hizmet edersen, o ruhunun sahibi de cennette sana hurileriyle, Gilmanlarıyla, melekiyetiyle sana hizmet ettiriyor. Evler yaptırıyor. Köşkler, saraylar... Hem de öyle köşkler ve öyle saraylar ki altından ırmak akan saraylar. 
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Bazen soruyorum insanlara, siz ırmak üstünde saray gördünüz mü? Yok diyorlar. 

Peki, ırmak üstünde saray görse bugünün zenginleri kaç trilyon verirler acaba? 

Bir boğaz gören, deniz gören yere milyarlarını veriyorlar. Ya altından ırmak akan köşkleri görseler! 

aJUI 
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Rableri katında onların mükâfatı, altından ırmaklar akan , içlerinde ebedî kalacaklar ı Adn cennetleridir. Allab onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. 98/8 

Altından ırmakların aktığı o köşkleri görseler bu günün zenginleri neler vermezler ki. 

Benim tahminim o ki; galiba o köşklere girmek için dünyayı bırakır da ömrünü secdede geçirirler. Ama Allah-u Teâlâ cenneti ve cennet nimetlerini gizlemiş, insanların imanını deniyor. Görmeden görmüş gibi inanıp, o doğruda 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amel edenlere altından ırmaklar akan köşkleri bedelsiz olarak ikram ediyor. Yüce Rabbim o mübarek makamları ve köşkleri kazananlardan ve içine girenlerden eylesin! 

Amellerin karşılığı görünseydi ne kıymeti vardı ki! 
Bugünün zenginleri yatırımını hep o yönde yaparlardı. 
Mesela boğazın güzelliklerine hiçbir fakiri yanaştırmıyorlar. Hep zenginler kapışıyorlar. Fakirlere bir dağ başında gecekonduyu bile çok görüyorlar. 

İşte cennetteki o köşkleri görseler bütün paralarını, garibanları o köşklere sahip etmemek için harcarlardı. 

Onlar göremedikleri için inanmıyorlar! Ama ihlas ehli olan garipler göremediği halde görmüş gibi o köşkleri yapana ve yaptırana inanıyor ve o köşklerde misafir olmak, içinde Allah’ın verdiği cevheri koruma gayretiyle hayatının ibresini Zatı Kibriya’yı razı edecek şekilde yaşamaya, ayarlamaya çalışıyorlar. 

Onun için Rasulullah Efendimiz buyuruyor ki: Fakirlik kula Allah’ın ikramıdır. Bakın zengin olanların çoğu hayat pusulasını şaşırıyorlar. Zaman zaman söylüyorum. Müslüman fakir mi olsun? Hayır, Müslüman 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ne zengin olsun ne fakir olsun. Ashap gibi Allah ve rasulüne bağlı olsun. 

Müslüman fakir mi, kalsın diye itiraz etme! 

Zengin ol unmadan başarılı olmaz deme s akın I 

Gerine dönüp bir kez olsun ashaba bakın! 

Küfrün putlarını ne ile yıktılar o zaman anlarsın! 

Müslüman’a madde lazım değil mi, diye soran kardeşim. İyi bil ki Müslüman’a madde, imanı kemale erdikten sonra lazım olur. 

İmanı kemale ermeyen bir Müslümanm eline maddeyi verirseniz, o insan maddenin m a hkumu olur. 
İmanı da nesli de perişan olur. 

Bu asrın insanlarına ve bu asır da yaşayan akrabalarınıza bakar incelerseniz bu hakikati görmeniz hiç de zor olmaz kardeşim. 

Ancak iman kemale erdikten sonra bir Müslümana maddeyi verirseniz o maddeyle cennetteki köşkleri, sarayları hem satın alır hem satın almanın yolunu açar. 
Yani sadece satın almakla kalmaz diğer etrafındakilere de satın almanın yolunu, usulünü, edebini, erkânını öğretirler. 
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Allah’ın kürsüsü arzı semayı kaplamıştır. Yeter ki siz o kürsüden faydalanın. Cübbeyi rasuhıllah cübbesi diye giyerseniz onun kerametini görürsünüz. Ama dedemin, babamın cübbesi diye giyerseniz ahirette hiç faydasını göremezsiniz. Sadece dünyada soğuktan korunmuş olursunuz. 

Kürsülere peygamber kürsüsü diye çıkarsanız, o kürsü size ilim öğretir. Hem de ilim de size kaynak olur. 

Ama Camii kürsüsü diye çıkarsanız fazla bir şey vermez. Peygamber kürsüsü inancıyla çıkarsanız çıktığınız kürsüden size peygamberimiz nazar eder. Onun nazarıyla sohbet edersiniz, âlem size hayran olur. 

Allah’dan hazine almak çok kolay ama çok da zor. 
Allah’tan hâzineyi almaya vesile olan anahtar kalbinizde! 

Peki, o anahtarın ne olduğunu biliyor musunuz? O ilahi anahtar üç kelimeden müteşekkildir. Ihlâs, itikat ve teslimiyettir. 

Birkaç sene önce bir başka yerde Kur-an-ı Kerim öğreten bir kardeşimiz vardı. O kardeşimize baktım ki ihlâslı ama henüz kendisi Kur’an-ı iyi bilmiyor. Bazı u yanıklar , o kardeşimizi eline almış onun s aflığ ın dan 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faydalanıyorlar. O kardeşimize dedim ki; “Sen bilmediğin bir şeyi başkalarına öğrettiğini zannederek harcanıyorsun. 
Bize gel. Biz sana Kur’an-ı Kerim ile beraber Kuran ahlakım da öğretelim.” O kardeşimiz sözümüzü tuttu. 
Geldi, bizden faydalandı. Şu anda o kardeşimiz Kur’an-ı ve Arapça’yı en iyi bilen hoca haline geldi Kur’an-ı Kerim’in neresini açsanız o sayfasına mana verir bir durumda. 

Allah (c.c), ilmini Kur’an ahlakı ile beraber korumayı kendisine nasip eylesin. 

Bir gün bu kardeşimizi, kendi öz kardeşine sordum. 
Kardeşinin hali nasd? 

Kardeşi bana; “Efendim, kardeşim size geldikten sonra profesör gibi vaaz ediyor. Ben laf yetiştiremiyorum, çok değişti. Ben de şaşırdım insan bu kadar değişir mi” dedi. 

Ihlâs elbisesi giyerseniz âlim olursunuz. Ihlâs elbisesi giymeyene Allah ilim sıfatı vermez, okuduğuyla kalır. 

İyi biliniz ki, ihlâs elbisesi giymeyeni tarikat kapısından içeri almazlar. 

Zaten o güzellik o kardeşimizde vardı. Biz o kardeşimizin gönlüne ihlâs ve teslimiyetinden dolayı sondaj vurduk, onun içinde var olan güzellik dışına çıktı. 
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Kardeşlerim, inanın ki Allah’ın lüthı ile ve ihlâsla yolunuza devam ederseniz sayısız nimetlere erişirsiniz. 

Ama nankörlük ederseniz siz bilirsiniz. Bizim kaybımız olmaz. Biz dersimize dönelim. 

Bünyamin Efendi Hazretleri buyururlardı ki; “Bizim işimiz zor. Hem şeriatı öğretiyoruz hem tarikatı. Şeriat uleması görevini yapamadığı için şeriat görevi de bize düştü, tarikat görevi de bize düştü, buyururlardı. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz ashabına o kadar titiz davranmış ki, evinde oturma şeklini dahi rasulullah öğretmiş. Bakın çok enteresan! Evine giriş şeklini, nasd gireceğini dahi öğretmiş. O denli titiz davranmış. 

Şimdi siz bir Müslüman’a “Evine şöyle gir” deseniz kabahat oluyor. Ama bakın Allah’ın dostları rasulullah Efendimizin yaptığı gibi kendisine tabi olan müritlerine eve girip çıkmayı, yemek yemeyi ve oturmayı, konuşmayı, gelenine ikram etmeyi, edep ve haya yollarını her şeyiyle yaşatarak öğretiyorlar, öğretiy 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyorlar ki: 

“Bir kimse evine girerken ve yemeğe başlarken Allah ’ın ismini zikrederse şeytan yardımcılarına (yani şeytanın 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yardımcıları kim? Cinler. Bunlara da küçük şeytan diyebilirsiniz yardımcılarına.) şöyle der. Sizin için burada gecelemek yok; yemek, yemek de yok. (Ramuz el Hadis) 

Bu adam, evinden içeri besmeleyle girdi. Artık bu eve giremezsiniz. Bu adam yemeğe besmeleyle başladı, artık o adamın yemeğinden, tabağından da yiyemezsiniz, der şeytan. 

Onun için çoğu kez besmeleyi unutuyoruz, değil mi? 
Niye? O lâin şeytan unutturuyor da bizimle beraber bizim yemeğimizi yiyerek, karnını doyuruyor. Ama besmeleyi çekerseniz şeytan sizinle yiyemiyor. 

Ama bu husus s a libi bir Müslüman içindir, herkes için değil. Herkes bunu laf olarak ezber etmiş söyler; ama salih bir Müslümanm yemeğe besmelesiz başladığı hatırına zaman içi yanarak “Evveli ve ahiri bismillah. Der. O zaman şeytan yediğini kusar. 

Çünkü besmele de başlanan her yemek şeytana zehir oluyor ve şeytan ediğine de pişman oluyor. 

Mümin’in unutması dahi şeytana darbe oluyor. Ama Müslüman iyi Müslüman olursa imanın değerini, dılâsm değerini, itikadın değerini korursa kendisi kale olur. 
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İnsan bir kale, ihlâs bu kalenin bir kapısı, itikat bir kapısı, ahlak bir kapısı, edep bir kapsı, haya bir kapısı ve bu saydıklarımın hepsi insan kalesinin kapdarıdır. O kalenin kapdarmı düşmana karşı çok iyi kapatmak gerekir. 

İşte o kalenin kapdarmı da besmele zikriyle şeytana karşı kilitlemiş oluyoruz ve kendimizi cennet nimetine sigortalamış oluyoruz. 

Müslüman gerek evine girerken, gerek evinden çıkarken, gerek yemeğini yerken, hanım ise evinde otururken, dinlenirken, Allah diyen biriyse kalenin kapdarmı şeytana ve uşaklarına karşı besmele çeken kişi Allah-u Teâlâ’nm nuru de şeytanın gireceği kapdarı ve delikleri şeytana karşı kditlemiş oluyor; o nurdan yalnız nura layık olan içeri girer. Nura layık olmayan lanetli varlıklar asla o kapıdan içeri giremezler. 

Efendim Evliyaların evine giriyor ya! Doğru, giriyor da senin gibderle giriyor. Müslüman! 

Şeytan Evliyaların evine başka şekdde, başka bir yoldan giremiyor. Kapdarmı nefse şeytana açmış, cehalete 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açmış, adı derviş olanların içinde dışında dostun hanesine geliyor. Dostu da huzursuz ediyor vesselam. 

Dost da hiç kimseye “Sen şeytansın, evime gelme” demez. Allah’tan haya ederler. Zaten Said Nursi Hz.’leri diyor ki: Kanadı kırdmış bir kuşu, bir çalıya gizlendiği zaman o kuşu çalıdan kurtarmaya çalışsanız çalının dikenleri ellerinizi yırtar. Kısmi yaralar alırsınız. 

Peki; bir insanı kurtarmak isteyen insan da yara açmaz mı? Elbette ki kurtaranda bir takım yaralar açılıyor. 

İşte o yaralar, halkın dedikodu, gıybet ve iftiraya kadar ileri giden çirkin fiilleridir. 

İşte Allah dostları, insanların şeytanlaşmış ahlaklı olanına, nefse kanmasına, aldanmasına, bunlara göz yumuyor. Sevgiyle, muhabbetle yaralarını sarmaya gayret ediyor. Manevi tabiplik yapıyorlar. 

Tabiri caizse doktorların ameliyat yapamadığı, saramadığı yaraları Allah dostları imanıyla, itikatlıyla, ahlakıyla Cenab-ı Hakk’m verdiği kâmil iman ile insandaki görünmeyen yaraları sararak tabiplik yapıyorlar. Ama bunu da fark eden insan çok az! Cenab-ı Hak fark edenlerden eylesin. Hadisi şerif devam ediyor. 
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Eğer Müslüman besmele çekmeden, Allah’ın admı zikretmeden, yemeğini yerse ya da evine girerse o zaman şeytan der ki: “Siz barınacak bir eve, karamızı doyuracak yemeğe kavuştunuz!” (Ramuz el Hadis) 

Hani eskiden büyüklerimiz derlerdi ki: “Oğlum, kızım! Akşam yatarken, kapıyı besmeleyle kapat ki içeri şeytan girmesin! 

Biz o zaman küçüktük, bu gerçekleri anlayamazdık ama en azından büyüklerimizin sözlerinin doğruluğuna inanırdık ve itaat ederdik. İtaat etmeyi bırakın da bu günümüzün büyüğü, küçüğü bu gibi hakikatleri kendisine anlatanla alay ediyorlar. Vay be sen uçacaksın ya, diyorlar. 

Cevap olarak sizde onlara deyin ki: “Evet biz uçacağız, ama dünyada uçmayacağız. Kabre konulduğumuzda semada bulunan cennete doğru uçacağız înşaallah. Kardeşlerim biz ihlâs ile itaat ile amellerimizi birleştirerek ahiret yurdunda uçmaya hazırlanıyoruz. 

Kabre konunca cennet ehli uçacak. Nereye uçacak? Sema âlemine doğru uçacak! Çünkü cennet sema âlemindedir. Onun için peygamberimiz doğduğu gece cinlerin Semaya çıkması yasaklandı. Biliyorsunuz Cennet sema 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âleminde, cehennem ise yedi kat yer altında. 
Cehennemlikler kabre konulunca aşağıya doğru düşecekler ki, peygamberimiz buyuruyor: 

Cehennem kuyularından bir kuyuya taş atıldı da 70 

yil gİttİ, taŞ hala dibini UİaŞamadl, buyuruyor. (Ramuz el Hadis) 

Sizin inançlarınızla alay eden cahillere öyle deyin. 
Biz dünyada uçmayacağız. Uçacağımız o güne hazırlanıyoruz, deyin. Korkmayın! Cennet ehli cennete girdiği zaman buyuruyor Efendimiz: 

Aziz ve Çelil olan Allah (c.c.) şöyle buyurur: İstediğiniz bir şey var mı size onu fazlasıyla vereyim. 
Cennet ehb der ki: Ey yüce Rabbimiz, bize verdiğin nimetlerin daha üstünü mü var? Ramuz el Hadis 

Cennete girmişler. Her şeye hayran olmuşlar. 
Akılları, tabiri caizse başlarından gitmiş, bundan daha güzel varlık olamaz derken! 

Cenab-ı Hak: Ey kullarım, bundan daha güzelini size vereyim mi? 

Kul o şaşkın hali ile: “Yarabbi bundan daha güzel olan varlıkların mı var?” 
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Cenab-ı Hak buyuruyor: Evet var. Kul soruyor, o nedir Yarabbi? 

Yüce Rabbimiz; “Benim rizamdır” buyurur. 

Biraz evvelki hadisi şerifte, cennet ile cehennem arasındaki köprüde takas vardı ya. Helalleşme vardı. İşte burada da Efendimiz tekrar ediyor. 

Cehennem ehli birbirine karşı besabmı veremez. 
Onların hesabı cehennem ateşini tatmaktır. (Ramuz el Hadis) 

Cennet ehli de hesaba, cezaya maruz kalmayan ama birbirlerini huzursuz edecek olan basit şeylerde helallik alıyorlar. Ben senin hakkında şöyle, şöyle düşündüm veya senin haberin olmadan şu işi yapmıştım. Bana hakkını helal et. Cennette rahata erelim, huzura kavuşalım. 
İçimizde bir huzursuzluk kalmasın, diyerek ebedi huzuru bulma mekânına gidiyorlar. 

Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Yine Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: 

Bir adam cennete girdiği zaman, ebeveynini zevcesini, çocuklarını sorar. Allah, Allah. Şu hale bakın! 
Cennete giren bir aile reisi ebeveynini, yani ana babasını, 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kardeşlerini evlatlarını soruyor.) Ona denilir ki: “Onlar senin derecene, ameline ulaşamadılar.” (Ramuz e ı Hadis) 

Unutmayınız! Cennet ehli hiçbir zaman cehennem ehlini severek ken disini yaratan Allah’a isyankâr olmaz. 

Onun için Cennet ehlinin ehli genelde cennete layık oluyormuş. Ama arada derece farkı var. Onlar senin derecene erişemediler, den il ir. 

Çünkü cennet ehlinin yanında bulunanlar ve aile bireyleri cennet hayatı yaşarlar. Beraber yaşadıkları için cennete layıktır. Ancak çok azı vardır. İsyan eder, azgınlık yapar. O da cehennemin en aşağdarma gidecek derecededir. Çünkü nankörlük ettiğinden onun cezasının faturası da çok ağır olur. 

Çoğunluğu cennet ehli olduğu için o cennet ehli olan ailenin reisi diyor ki: Benim eşim, çocuklarım, annem, babam nerede? Onlarda cennetlikti. Onlar da cennete layık amel işliyorlardı. Onlar nerede, diye sorar. 

O zaman ona görevli olan melekler derler ki: “Onlar senin derecene ulaşamadılar. Cennete girdiler ama senin hak ettiğin bu makama ulaşamadılar. Telaşlanma.” 
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O zaman, o kimse elini açar, dua eder. “Yarabbi ben hem kendim için hem ailem için amel ettim. Yarabbi onları da benim dereceme ulaştır.” (Ramuz el Hadis) 

Yarabbi ben onlar için de amel işlemiştim. Yani hayır yaptım, ailem adına yaptım, zekâtı ailem adına verdim, garibi sevindirdim ailem adına yaptım, çocuklarım adına, eşim adına veya annem babam adına yaptım! 

Yarabbi; onları da benim bulunduğum makama al. 
Onları da mahzun etme. Benden ayırma, diye dua eder. 

Cenab-ı Hak da bunun üzerine onların yani o kişinin ehlini, ailesini de çocuklarını da o makama erişmesini kabul eder ve diğer görevlilere vazife vererek o 

makam a aldırır, buyuruyor. (Ramuz el Hadis) 

Ne güzel bir nimet değil mi? Cenab-ı Hak öyle aile reislerin sayısını artırsın; bizi de onlardan eylesin. 

Sizden biri bir mescide girdiği zaman kendini mescitte tuttuğu müddetçe namazda sayılır. (Ramuz el Hadis) 

Ne demek, namaz kdmıyor ama mescitte namazda durduğu gibi duruyor. Huzur içinde huşu içinde rabıta içinde kimseyle konuşmuyor. Gönlü madde sevgisinden arınmış rabbinin huzurunda. Cenab-ı Hak’tan dilekleri var. 
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Dünyevi, uhrevi dileklerini, duygularını, rabbine arz eden bir hali var ise bu insan namazda gibidir. 

Bu insan namazda saydır ve o kimse namaz kıldığı yerde bulunduğu sürece melekler ona salât ederler, dua ederler, buyurmaktadır. Efendimiz (s.a.v). 

Ayrıca melekler dua ederler ve şöyle derler: Ey Allah’ım ona rahmet et ve onun tövbesini yaptığı duaları kabul et, derler. Melekler bizim akrabamız mı? 

Sahi, onlar bize niye dua ediyorlar? Allah’ın rahmetine bakın! Kullarına olan bereketine bakın! Sayısız melekler, yönü Allah’a dönen, derdini Allah’a arz eden bir kul için istiğfar ediyor ve duanın kabulünü diliyorlar. Bu Allah’ın rahmetinden başka bir şey olabilir mi kardeşim! 

Allah’ım bize merhamet ettiğin gibi bizi de sana koşanlardan eyle. 

Çok iyi düşünmek, iyice anlamak lazım! 
Düşünmezsek bu hakikatleri idrak edemeyiz. Biz idrak edemediğimiz içinde yönü Allah’a dönmemiz de çok zor 

olur. Bu durum, o kimsenin başkasma eza etmediği ve kendisinden bir bades vuku bulmadığı sürece böyle devam eder buyuruyor Allah rasulü (s.a.v) Efendimiz. Ramuz el Hadis 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Yani Allah’ın sevmediği bir işe girişinceye kadar bu insanın namaz hali ibadet hali devam eder. Onun için dervişler sağ elini sol elinin bileğinden tutar. Nabız damarını yoklar. Bakayım kalbim kim için atıyor, derler. 

Sadece gözleri kapatmak huzur değildir. Gözleri kapatmak dünyadaki görüntülerden gönlünü engellemek içindir. Göz etrafı seyre demeyince o zaman dua etmesi ve Hakk’ı düşünmesi daha kolay olur. Dua duyguların Cenab-l Hakk’a y akar arak , yaklaşma şeklidir. 

Rabıta kendini kontrol ederek, duygulan Hak muhabbeti ile huzura eriştirme sanatıdır. 

Rabıta hakikatleri duygulara kabullendirme ilmi ve sanatıdır. Ayrıca rabıta kulun kendini tanıma çalışmasıdır. 

Rabıta adet usul gereği beş dakika başına bir örtü atıp da oturma meselesi değildir. 

Rabıta, özel bir ilim alanı ve özel kişilerin işidir. Ancak şunu da hemen söyleyeyim, rabıtayı kimler yapar? 

Rabıtayı, zahirdeki nimetlerin insana geçici fayda verdiğini idrak edip, asd kalıcı olan manevi nimetlere talip olma ahlakına erişme fikri olanların işidir. 
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Korkmayın sizden rabıta isteyen yok. Rabıta ayrılığı terk etmeye çalışanların tutunduğu ipin adıdır. Herkesin yapacağı iş değildir. Dervişlerin rabıtası, rabıta yolunu öğrenmek için bir çalışmadır. 

Siz buna gayret ederseniz, Allah-u Teâlâ da lütfuyla, keremiyle rabıtanın feyiz damlasından kalbinize, gönlünüze yavaş yavaş damlatır, siz de şad olursunuz. 
Zaten rabıta damlasından, rabıta deryasından, denizinden, ya da ırmağından sizin gönlünüze bir damla feyiz damlasa o zaman daha rabıtayı bırakmazsınız. 

Âlem size rabıta çirkin dese de siz rabıta güzelliğine yapışır ayrdmazsmız. 

Çünkü rabıta iki sevgili arasından ayrdığı kaldıran, kişiyi Hakk’m güzellikleriyle barıştıran, bütünleştiren bir ilim dalıdır ve özel kişiler bu dalda uzmanlaşırlar. 

Kadın olsun erkek olsun, hiç fark etmez. Hak yanında itibar kazananların işidir rabıta! 

Evet, kardeşlerim konumuza dönelim. Demek ki mescide gitmekte amaç neymiş? Hak ile ünsiyet kurmakmış. Dünya varlıklarından soyunup Hakk’m evine girdiğinin bilinç ve şuurunu taşımakmış. Bu şuurda 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mescide gidenler mescitte durdukları ve hatta mescitten çıkıp da Allah’ın rahmetine uymayan bir iş yapana kadar Allah’ın evinde secdede namazda saydıyormuş. Kimler? 
Mescitte Allah’ın evine girdiği şuurunu bilincini taşıyan insanlar için durum böyledir. 

Hakk’m rahmet nazargahma giren ayık bir kalp ile girenler o mescitten çıkarken duyguları şenlenir, iman bağları süslenir, itikat bağları gelişir. Ihlâs bağları gelişerek z ik irden öte hamd ile çıkarlar. 

Hamd ile diyorum, neden? Çünkü hamd etmek kolay bir ilim değildir. Hamd etme ilmi peygamberlere verilen ilahi bir hazinedir. Eğer biz şükretme ilmini biraz olsun kavrayabilirsek o zaman hamd etme yolculuğuna çıkmaya hak kazanırız. 

Ama biz henüz şükretme ilmini bilmiyoruz ki! Bize rahmet getireni dışlıyoruz, lanet getireni başımıza taç ediyoruz! Toplum olarak, hacı olarak, hoca olarak, derviş olarak, sofi olarak bu yanlışlarla nasd hamd edebiliriz ki? 

Şükürden uzak bir insan hamd ilmine aşina olamaz! 
Olması da mümkün değildir. Cenab-ı Hak zikreden, şükreden ve hamd etmeye layık olan kullarından eylesin. 
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Yine Rasulullah Efendimiz buyuruyor: 

Sizden biri mescide girince selam versin ve sonra şöyle desin: Ey Allah’un bana rahmet kapılarını aç! (Ramuz el 

Hadis) 

Yarabbi, bana bu mescidin kapdarmı açtığın gibi bana rahmet kapdarmı da aç ki, ben buradan rahmetten uzak bir şekilde çıkmayayım. Namazımda rahmet olsun, z ik rimde rahmet olsun, girişimde rahmet olsun, çıkışımda rahmetinle olsun Yarabbi. 

Yarabbi, beni rahmetine layık gör. Sen kapdarı açmazsan, rahmet benden uzak, ben rahmetten uzak kalırım. Ama sen, sana geleni boş çevirmezsin Rabbim. 
Beni de bu rahmetinden faydalanarak gönlümü sana döndür. 

Ve mescitten çıkınca da şöyle desin. 

Yarabbi, bana bu mescide girdiğim gibi mescitten çıkışımda da bana fazilet kapılarmı aç! (Ramuz el Hadis) 

Ben hayırlı işler yapayım, çirkin işlerden kurtarayım. 
Rabbim sen her şeye kadirsin. Beni bu camide rahmetinle yıkadın. Yarabbi kirli işlerden, kirli arkadaşlardan, kirlenmiş insanlardan da sana sığmıyorum. Beni lııtfunla, 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kereminle koru Yarabbi, desin. Böyle dua etsin, buyuruyor Efendimiz (s.a.v). 

Ama ben camiye gireceğim. Namazımı kdıp çıkacağım, rahmetten de habersiz gezeceğim. Demek ki o zaman öyle düşünen kişiler camiye girmiş ama camide rahmete eriştiği halde rahmetten gafildir ve Cenab-ı Hakk’m nimetlerini görmeyen zavallının biridir. O gibi kişilere Cenab-ı Hak şuur versin. Bizi de gafletten ayık eylesin. 

Başka bir hadisi şerifte peygamber (s.a.v) efendimiz buyuruyor: 

Sizden biri mescide girdiği zaman peygamber üzerine selam getirsin. (Ramuz el Hadis) 

Niye? Siz peygamber üzerine salât selam ederseniz o selamınız Allah’a ulaştırdır, peygamberimize ulaştırdır. 
Peygamberimiz bu defa sizin için huzura çıkar. 

Yarabbi, benim ümmetim bana selam gönderdi. 
Yarabbi sen onun ihtiyaçlarını biliyorsun. Onu ihtiyaçlarından arındır, diye efendimiz dua eder. 

Aynı şekilde tarikat kapısına gelelim. Biz dostun dergâhına geldik. Yarabbi beni bir dostunun huzuruna 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eriştirdiğin gibi dostuna verdiğin nimetlerden bana da ikram et. Ben layık olmasam da Yarabbi, beni dostunun ahlakında bir insan olarak haşret, diyerek Allah’a yalvarırsa All a h niye vermesin ki? Vermek istemiyor mu? 

Elbette ki Allah (c.c) kuluna vermek istiyor ama maalesef biz almasını bilemiyoruz, istemesini de bilemiyoruz. Bunun sebebi, isteyenlerin yanında değiliz de onun için. İstemesini bilemiyoruz. 

Bizler, Allah’a ihtiyaç hissetmeyen ve kendi gücüyle bazı şeyleri kazanacağını zanneden, ihlâsı, itikatı bozulmuş, iman bağları darbe a lmış insanlar gibiyiz. All a h’ın rahmetinden habersiz, duaya inanmaz, rahmete inanmaz, berekete inanmaz, sadece kendi çalıştığıyla bir iş yapacağını zanneden toplumda yetiştiğimiz için içimizden pek çoğumuz Allah’ın kuluna maddi ve manevi nimetler vereceğine pek inancımız k a lmamış gibi. Cenab-ı Hak; \y>\ jjik dhj yA ikra bismirabbikellezi halag buyuruyor. 
“Oku! Habibim oku.” Ne okuyacaktı ki? Ortada kitap var mıydı? Kitap yok. Bak şu kâinatta bulunan Allah’ın kâinat kitabını oku. Allah sana bu ilmi, bu aklı verdi. Hele sen 


65 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

oku bakayım şöyle. Rabbinin kuvvetini, kudretini göreceksin. 

Şimdi Allah’ın kâinattaki teşhir ettiği kitabı okuyamayan, okumaktan aciz olan bu kullar ne depremden ibret alıyor ne tusunamiden ibret alıyor ne yer felaketinden ne gök felaketinden ne deniz felaketinden ibret almayan zavallı insanlar ile dolu durumda. 

Kim Allah’tan nimet istiyorsa Allah’ın gücünün kendi üzerinde mevcut olduğunu bilsin ve inansın. 

Kim Allah’tan rahmet istiyorsa Allah’ın rahmetinin kendisine yakın olduğunu idrak etsin ve inansın. 

Cenab-ı Hak bizi rahmetine layık eylesin. Yine Efendimiz buyuruyor: 

Sizden biri bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman o Müslüman kardeşi ondan orucunu bozmasmı isterse bozsun! (Ramuz el Hadis) 

Tabi, hemen yanlış anlamayın. Ramazan orucunu değil, nafile olan orucunu bozsun. Ramazan için kazaya niyet ettiği orucu da değil. Nafile olarak oruç tutuyor ama Müslüman kardeşi ona ikramda bulunmuş, sofra 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hazırlamış. Gel yiyelim, dediği zaman nafile olan orucunu bozmaktan söz ediyor Efendimiz (s.a.v). 

Gel kardeşim. Senin için sofra hazırladık. Yiyelim, derse böyle o muhabbetle o kardeşinize iştirak edin, orucunuzu bozun. Yine başka bir hadisi şerifte Efendimiz buyuruyor: 

Hanenize bir misafir gelirse eğer siz oruçlu iseniz o misafirinize ikramda bulunduğunuz zaman sizde sofraya oturun. O Müslüman kardeşinizle yemeğinizi yiyin! ( Ancak bu uzaktan gelen misafirler içindir) O misafiri yedirip içirdiniz, gönderdiniz. Siz yine orucunuza devam edin. Kim böyle yaparsa Allah (c.c.) o tuttuğu orucun yüz kat sevabını ona 

ikram eder. (Ramuz el Hadis) 

Bu gibi ilahi müjdeler kâfirleri çatlatıyor. Niçin çatlıyorsun be kâfir. Kâfirliği ve münafıklığı terk et. Sen de bu müjdelere mazhar ol! 

Yani bir oruç yerine yüz oruç sevabı verir. Neden? 
Bir Müslüman’a nezakette bulundunuz. Bir din kardeşinizi mahcubiyetten kurtardınız. Bir din kardeşinizle oturdunuz, yemek arasında muhabbet ettiniz. Allah kelamı konuştuğunuz zaman, bu muhabbet ve nezakete yüce Rabbimiz mükâfatı katlayarak mü’min ve muhtaç kullarına ikram ediyor. İslam’da ki şu güzelliğe bakınız. Şu nezakete 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bakınız. Allah-u Teâlâ’nm Müslüman’a verdiği değere ve verdiği nimetlere bakınız. Cenab-ı Hak biz Müslümanlara verilen değeri, verilen nimetleri fark ederek, anlayarak yaşamayı cümle ümmeti Muhammed’e ve bizlere nasip eylesin. 

Bizleri nimete şükredenlerden ve hamd etme ilmine aşina olanlardan eylesin. Cümle geçmişlerimize rahmet, hayatta bulunanlarımıza sıhhat afiyetler bahşeylesin. Allah 

riZaSl İÇİn El-Fatiha. 


İlahi müjdeler kâfirleri çatlatıyor. 
Niçin çatlıyorsun be kâfir. Kâfirliği ve münafıklığı terk et. Sen de bu müjdelere mazhar ol! 








ftate koca oiiAofyiSİ 2 


Maili İbrahim. <Kui 


DUA 


<*-^i 

U^J-P e*A,ıg Mj ^-^oJbh l_-*j wL«->eJl 

1 4_;j>s_y2?j 4_5lpjwL«^>s_4 

Yarabbi, bizler sayamayacağımız kadar çok günahla, kusurla, isyanla huzuruna geldik. 

Yarabbi, inandık, şeksiz şüphesiz emin olduk ki sen günahları affetmek için bahaneler arıyorsun. 

Yarabbi, biz de günahlarımızın affını diliyor ve dileniyoruz. Yarabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün günahlarımızı mağfiret eyle. İsyanlarımızı hasenata tebdil eyle. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Dünyevi uhrevi müşküllerimiz var; dilimizle ikrar edemediğimiz nice müşkülatlarımız var. Yarabbi, kullarının halini kullarından milyonlarca defa iyi bilen sensin. Yarabbi, müşküllerimizi yüce zatına arz ediyoruz. Müşküllerimizi halli ve asan eyle. 
Yarabbi bize hayırlı kapdarmm açdmasmı nasip eyle. 
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Yarabbi, hakkımızda hayırlı olan bütün güzellikleri yüce zatından diliyor ve dileniyoruz. İhsan eyle. 

Yarabbi, bize hayır konuşmayı nasip eyle. Hayır söylemeyi, hayır istemeyi, hayır yapmayı nasip eyle. 

Şer olan duygu ve düşüncelerimizden sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. İçimizdeki ve dışımızdaki şeytanların şerrinden sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. 
İnsan ve cin şeytanlarının şerrinden sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. 

Yarabbi, bize öyle bir iman, öyle bir ahlak, öyle bir edep, öyle bir haya, öyle bir ilim ihlâs nasip et ki Yarabbi etrafımızda bulunanlar mü’min mi, münafık mı, kâfir mi, fasık mı, cahil mi, hilekâr mı, edepsiz mi, hayâsız mı olduğunu fark edebilelim. 

Yarabbi bu ilahi ilimlerin hepsi hâzinende mevcut; Yarabbi, biz ise bu ilimlere layık değiliz ama lütfunla kereminle, kemalinle, ihsanınla, bizi nimetlerine layık eyle. 
Nimetlerini de yerli yerince harcamayı nasip eyle. Verdiğin nimetlere şükretmeyi nasip eyle. Yarabbi bu vesile ile ümmeti Muhammet üzerine ehli küfrün kurmuş olduğu tuzakları ehli küfrün başına bela eyle. 
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Ehli imanın gönüllerini, duygularını, sevginde birleştir Yarabbi. Muhabbette, birlik beraberlikte birleştir Yarabbi. 

Yarabbi, ehli imanın kalplerine, gönüllerine aşkını sevgini ihsan eyle. Senin sevginden mahrum kalan insanlar gerçek hakikatleri anlayamazlar. Karanlığa aydınlık, aydınlığa karanlık değeri vermek gibi dalalete düşerler Yarabbi. 

Yarabbi, sen bizlere öyle irfan ver ki hayrı ve şerri seçelim. Yarabbi, lüthmla engelleri aşalım, lüthmla sevdiklerinin ellerinden tutalım, izlerinden yürüyelim. Yine lüthmla yüce zatına gelelim, Yarabbi. 

Yarabbi, yine lüthmla senin düşmanlarınla mücadele edelim. Yine senin lüthmla sevd ik lerinin ellerinden tutup sana gelelim. 

Yarabbi, bu konuda bütün ümmeti Muhammedi ayık ve uyanık eyle. 

Yarabbi, bizleri de bütün ümmeti Muhammet hürmetine kulluğuna layık eyle. Habibinin iim m etliği ne layık eyle. Yarabbi, sevgine rahmetine layık eyle. 
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Yarabbi; adaletinden, ilminden, kemalinden, sevginden, muhabbetinden haberdar eyle. Yarabbi, bizim gönüllerimiz gaflet uykusunda, nefsimizin fısdtısıyla her ne kadar aldanmış uyumuşsa da Yarabbi, senin fermanın olan: 

Ûyi® İP’ U Uyî yüjL£İ 

(5-6) Kuran, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sabibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. 36 / 5-6 Emri fermanınla uyanmak istiyoruz. Uyanmak isteyen cümle ümmeti Muhammed’e imdat eyle Yarabbi. 

Yarabbi, biz nefsimizin fısdtdarıyla dıştaki c a hillerin, gafillerin kelam sözleriyle uykuya dalmış uyuyan gönlümüzü, kalbimizi, imanımızı uyandırmak istiyoruz. 
Yarabbi, uyanmak için keremine ihtiyacımız var. Keremine geldik, hidayetine geldik Yarabbi. Gönüllerimizin uyanmasını nasip eyle. 

Yarabbi, kalplerimizin temizlenmesini, paklanmasını nasip eyle. Bütün çirkinliklerden duygularımızın aklanmasını nasip eyle. 

Yarabbi, bizi iki cihanda rahmetine layık eyle. 
Rahmetine layık olacak vesileler ihsan eyle. Yarabbi, 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rahmetine engel olan bütün engellerden kurtulmayı nasip eyle. 

Yarabbi, dünyada ve ahirette zelil olmaktan muhafaza eyle. 

Yarabbi, bizi iki cihanda kulluğuna kabul eyle. 
Yarabbi, rızana ilhak eyle. Yarabbi, biz isyanı çok olan bir asırda dünyaya geldik. İsyanı bol olan bir asırda yaşıyoruz Yarabbi. Bu isyanı bol olan bir asırda ellerimizi sana açtık. 
Yarabbi, bu senin şüphesiz ikramındır. Yarabbi, bütün ömrümüzde ellerimizi yüce zatına açmayı, gönüllerimizi rahmetine açmayı, duygularımızda rızanı taşımayı nasip eyle. 

Yarabbi, bu asrın kiri ile kirlenmekten muhafaza eyle. Bu asrın kirleticilerinin şerrinden ümmeti Muhammedi ve bizleri muhafaza eyle. Yarabbi, bu asrın şerrinden ümmeti Muhammedi ve bizleri muhafaza eyle. 
Bu asırda yaşayan şerlilerin şerrinden ümmeti Muhammedi ve bizleri muhafaza eyle. 

Yarabbi bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Hayatta bulunanlarımıza sıhhat ve afiyetler bahşeyle. 
Korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle. 
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Yarabbi, hepsinden güzeli kendine kul, habibine ümmet olma şerefiyle cümlemizi şereflenenlerden eyle. 
Subhanerabbike rabbil izzeti amme yesiftine veselamün alel mürselin vel hamdülillahi rabbil âlemin Ei-Fatiha 


74 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

KUL ALLAH'A GİDERKEN 

Rahmet nazarı erişir. 

Gönlüne Hak aşkı verilir. 
Hastaysa şifa gelir. 

Kul Allah’a giderken! 

Hz. Muhammed şefaat eder. 
Sıddık-ı azam elinden tutar. 

Ömer, Osman, Aliler beraber. 

Kul Allah’a giderken! 

Sıddık, Salman, Kasım, Caferler. 
Haşan, Hüseyin gibi erler. 

Hepsi elinden tutarlar. 

Kul Allah’a giderken! 

Hz. Aİİ ilmin okutur. 

Gönle cevher dokutur. 

Sırrında Hakk’ı buldurur. 

Kul Allah’a giderken! 


Şah-ı Nakşibendder gelir. 
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Mübarek elini verir. 


Zikri kalbine indirir. 
Kul Allah’a giderken! 

Abdülkadir Geylani’ler ile. 

Zikir eder yarenlerle. 
Durmaz coşar Allah diye. 
Kul Allah’a giderken! 

Sırrına gelir bir seda. 
Okutur ona hep dua. 
Yalvartır kulu Allah’a. 
Kul Allah’a giderken! 

Zeynel Abidinler gelir. 
Adabından adap verir. 
Kulu resule sevdirir. 
Kul Allah’a giderken! 
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İlahi kapılar açtırır. 

Kul Allah’a giderken! 

İlmin esrarını bildirir. 

O zalim nefsi öldürür. 

İmana kemal buldurur. 

Kul Allah’a giderken! 

Aşığa aşkından verir. 

Sadığa sıdkmdan verir. 

Karniler it ilâsından verir. 

Kul Allah’a giderken! 

Yunus gibi ebyat dizdirir. 

Nefsin başını ezdirir. 

Hakk’ı sevenleri gezdirir. 

Kul Allah’a giderken! 


Cümle Ehlullahı sevdirir. 
Adap elbisesi giydirir. 
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Huzurda başı eğdirir. 

Kul Allah’a giderken! 

Mevlana C eklettin gelir. 

Aşk ile pervane döndürür. 

Kula maksudu buldurur. 

Kul Allah’a giderken! 

Her yerde Mevla aratır. 

Kulun gönlünü uyandırır. 

Hakk’ı sevenleri sevdirir. 

Kul Allah’a giderken! 

Zikir bir sebeptir başlar. 

Kul zalim nefsini taşlar. 

Yaradan suçunu bağışlar. 

Kul Allah’a giderken! 

Kendine hep yoldaş arar. 
Dertleşecek kardeş arar. 

Yaradan hep onu sorar. 
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Kul Allah’a giderken! 


İlmi okutur gizliden. 
Verir sırrını heceden. 
Kaldırır bazen geceden. 
Kul Allah’a giderken! 

Sohbeti rahmanda yaşar. 
Gafillere hep ondan kaçar. 
Yaradan ona rahmet saçar. 
Kul All a h’a giderken! 

On iki tarik pirleri. 
Aşk meydanının erleri, 
Davet eder sevenleri. 
Kul Allah’a giderken! 


Halil İbrahim dostlar yoldaş olur. 
Hak yolda gönül bir baş olur. 
Çok zehirler kula bal olur. 
Kul Allah’a gider 
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Halil İbrahim Kul Hoca Efendi bu sohbeti 20X2 yılında bir dervişin evinde yapmıştır. 

ALLAH 

AŞKI 

KONULU 

Vaaz 

4JJI 

LÜ^JLÎ 

Q^*s>-\ 4JI 

Aziz kardeşlerim! Allah aşkı rüzgâr misalidir. Kalıcı değildir. Kalıcı olan şeylerin tadı olmaz. 

Cenab-ı Hakk’m kullarına zaman zaman verdiği bir hediyedir, ikramdır yâda ödüldür. 

Allah aşkı zamana göre değişir. Bazdarma ödüldür. 
Bazılarına Hakk’a yürümesi için sermayedir, bazılarına da davettir. Bazılarına rahmettir. Bazılarına ilim, irfandır, ahlakdır, kemaldir. 

Allah aşkının içinde her şey mevcuttur; ancak Allah aşkı derken bazı eksileri artıları bilmek lazım. Mesela 


Allah aşkının kaynağı insanın halis niyetidir. 
Allah aşkı insanın nefsinden haberdar olması ile başlayan ilahi bir ikramdır . 
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kulun sohbetlere gelmesi, yani İslam cemaatlerine gelmesi, bu sohbet, tekke olur, bu sohbet kurs olur, bu sohbet yurt olur, bu sohbet cami olur, olur, olur... Yani Allah’ın razı olduğu sohbetlere devam edip o sohbetlerden faydalanmak Allah aşkıyla olur. 

Allah aşkı olmayan bir insan Allah yolunda yürümeye mecalsiz kalır. 

Yani Allah aşkı olmayan bir insan, zikir şöyle dursun, Allah demeye gücü yetmez. Zikir zakirlerin işidir. 
Herkesin yapacağı iş değildir. 

All a h aşkı olmayan bir insan, kendisini camiye namaza dahi götüremez. 

Allah aşkı olmayan bir insan evinde namaz kılmaya da gücü yetmez, camiye gitmeye de gücü yetmez, tekkeye gitmeye de gücü yetmez. 

Fakat Allah aşkını engelleyen sadece günahlar değildir, dikkat ediniz! Allah aşkını engelleyen günahlardan öte, günah yazılmadığı halde rızaya uygun olmayan düşünceler de insana All a h aşkını engelleyen birer engeldir. 
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Mesela günahlar değil, dedim. Dikkat edin, zaten günah ile Allah aşkının arası dünya ile mahşer meydanı kadar uzaktır. 

Yani günahın yanma zaten Allah aşkı uğramaz. 
Onun için diyorum ki, All a h aşkını engelleyen sadece günahlar değil. Çünkü günahla Allah aşkı asla bir arada olmaz, olamaz. 

Hatta Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Bir mecliste bir insan fesat, haset olsa ben o cemaate asla rahmet nazarıyla bakmam. 

Bakınız, Allah’ın rahmeti öyle ucuza verilmez. Onun için diyorum ki siz tutup da günah işlemedim. Allah aşkına layığım derseniz, Allah aşkından çok uzak kalırsınız. 

Allah aşkının kay nağı insanın halis niyetidir. Allah aşkının kaynağı insanın nefsinden haberdar olmasıdır. 
Allah aşkının kay nağ ı insanın nezaketi ve halis niyetidir. 
Nefsinden haberdar olmayan, niyetinden düşüncesinden haberdar olmayan insanların Allah aşkından pek nasibi olmaz. Bu insan Allah âşıklarının, ariflerinin yanma gelir. 
Onlardan esen rüzgârdan faydalanır ama o aşkın tadını yaşayamaz. O aşkı kendisinde misafir edemez. 
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Peki, Allah aşkına engel olan düşünceler nelerdir? 

Allah aşkına engel olan düşüncelerden bir örnek vereyim. 

Mesela siz bir derviş olarak düşüncenizde dediniz ki; “Ben bu cemaate gitmekle sevap alıyor muyum acaba?” 
diye nefis size bir fısdtı attı! Biz buna fısdtı oku diyoruz. 
Nefis bir ok attı, siz de gönlünüzden bunu tasdik ederek dediniz ki: 

“Doğru ya. Ben bu meclise gitmekle ne alıyorum ki İşte kaç senedir gittim geldim, bir şey alamıyorum.” 
Bakınız bu gibi düşünceler günah değil. 

Evet, bu gibi düşünceler günah değil. Defterinize de günah yazılmaz. Ama Allah-u Teâlâ kulun niyetlerine nazar ettiği için, sizin bu gibi niyetiniz nefsin oynadığı oyunu doğruladı ve sizi rahmet meclisine getiren zatın ikramlarını size unutturdu. Sizi Allah’ın rahmetine karşı ikiliğe, şüpheye düşürdü. Aynı zamanda bu halin adına nankürlük de diye bilirsiniz. Nankör olanlara da rahmet kapdarı kapatılıyor. 

Doğru ya. Bak ben gittim. Bir şey alamadım, elimde bir şey yok, dediniz. Size açılan aşk kapısını, muhabbet 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kapısını, ilham kapısını, ihsan kapısını kendi elinizle kilitlediniz. Ondan sonra bakıyorsunuz namaz kılmaya gücünüz yetmiyor, ibadete gücünüz yetmiyor. Ama bu niyeti de unutuyorsunuz. 

O nefsinizin fısdtısmı tasdik ettiğinizi unutuyorsunuz ya da haberiniz olmuyor. 

Bu defa diyorsunuz ki, ben namaz kdarken zorlanıyorum veya niçin namaz kdamıyorum? Bana ne oldu da namaz kdmak bana o kadar zor geliyor, zikir bana o kadar zor geliyor, Kuran okumak bana o kadar zor geliyor, bana ne oldu ki, bütün hayırlar zor gelir? 

Hayırlar kime zor geliyorsa iyi biliniz ki; bütün şerler ona güzel gelir. 

Neden? 

Çünkü nefsi tasdik eden, nefsin tuzağına düşen, nefsi onaylayan, Hakk’ı reddeden bir fikre sahip oldu, demektir. 

Onun için büyükler buyuruyor ki: Nefsini bilen rabbini bilir, nefsini bilmeyen rabbinden gafildir. 

Bakın nefis çok kurnaz ve zalimdir. Besmele çekersiniz şeytan yetmiş km öteye kaçar peygamberimizin ifadesiyle; ama nefis kaçmıyor. Kur’an okusak nefis 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beraber, secdedeyiz nefis beraber, tekkedeyiz nefis beraber, Mekke’deyiz nefis beraber. Nefis insanın duygularına yerleştirilmiş Cenab-ı Hakk’m insanların dünya geçimini sağlayabilmesi için dünya dengelerine ayak uydurmanız için, Cenab-ı Hakk’m verdiği bir fiildir o nefis. 

Nefsi hep düşman biliriz ya, (İyi biliniz ki, nefis dünya dostu ahiret düşmanıdır.) aslında nefis verilmeseydi dünya dengesini sağlayamazdık. 

Nefis verilmeseydi çocuğunuzu sevemezdiniz! Nefis verilmeseydi hanımınızı sevemezdiniz. Sevmediğiniz çocuğunuza, hanımınızla malınızı mirasınızı paylaşamazsınız. Kazancınızı veremezdiniz. Annenizi, babanızı sevemezdiniz. 

Bir insan annesine, babasına verdiği veya çocuğuna verdiği değeri, bir başkasının çocuğuna verebilir mi? 
Asla veremez. Neden? Çünkü All a h (c.c.) nefisleri, yakınları, nefis vasıtası ile bir birine sevdirmiştir. 

Onun için nefis insanlardaki, dünya dengesini ayarlamak için Cenab-ı Hakk’m insanlara verdiği bir programdır, bir sistemdir. 
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Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor: “Nefis olanca şiddetiyle kötülüğe emreder.” Hocam doğru, ayeti ben de biliyorum. Cenab-ı Hak ayette nefis olanca şiddeti ile kötülüğü emreder, kelamının sırrında şu mesajı vermiş oluyor. “Ey kulum, bak ben bu nefsi sana verdim. Dünya dengesini ayarlamak için. Haberin olsun, seni uyarıyorum. 
Bu nefis, dünya dengesini sana ayarlatmaya çalışırken sen bunun heveslerine aldanır beni unutursan o seni cehennem yoluna doğru sürükler. Hep kötülüğü emreder. O sana dünyayı düşündürür, ahireti unutturur.” 

“Öyle ise sen bu nefsin arkasından yuvarlanma. 
Ben sana güzel yollar gösterdim. Beni sevenlere bak, habibime bak, peygamberlere bak, velilere bak. 
Peygamberlerden sonra kıyamete kadar gelecek Ehlullaha bak. Onlara göre hayatını ayarla. Ahlakı, onlardan öğren. 
Bütün güzellikler o sofrada mevcut. Nefsin çirkin arzularına gönlünü kaptırıp zarar edenlerden olma, son pişmanlığın çaresi yoktur! 

Nefsini ve acizliğini bilen bir kul niyetinde şöyle der: 

Eğer zikir meclislerine gitmeseydim benim ne namazım olurdu ne abdestim! 
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Hatta çocukluğumda Kur’an okumuştum. 
Okuduğum Kur’an’ı dahi unutmuştum. Meclislere geldim elhamdülillah Kur’an’ımı da tazeledim, imanımı da. Ne buldumsa Rabbim bana buradan ikram etti, diye ikrar edenleri çok duyuyoruz. 

Cenab-ı Hakk’ın ikramlarını kalbi ile tasdik, dili ile ik rar edenlerin düşüncesine nefis karışamıyor ve nebs o kişiyi aldatamıyor. Zaten güzel fikirler, güzel düşünceler, Cenab-ı Hakk’ın kula hediyesidir kardeşlerim. 

Tekrar ediyorum. Güzel düşünceler, güzel sözler, halis niyetler insan oğluna Cenab-1 Hakk’in a rmağanıd ır tlahi lütfü ihsanıdır . 

Aynı zamanda o insan için verilen bir emanettir. O emaneti talip olan insanlara taşımak için gayret etmeli ki; kişi verilen nimete şükretmiş olsun da Hakk’a sevilsin. 

Yüce rabbimiz niyetinden, düşüncesinden ve bkrinden razı olduğu kullarına insanların hiç akima, hayaline gelmeyecek nimetler ihsan eder. 

Birincisi Cenab-ı Hak bir kulundan razı olursa, o kulu için habibine seslenir: “Habibim ben falan kulumdan razı oldum, sen de ona şefaat et.” 
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Pcygârabcriraizdc silsile yolu ile zamanın velisine; ben falan ümmetimden razı oldum, sen de ona yakınlık ilmini öğret ve bana yaklaştır, emri verir. 

Dolayısı ile hakdan kula bir el uzanmış olur. Biz bunun adına himmet diyoruz. 

Himmetin ikinci şekli de şöyledir. Bir insan haddini bilerek All a h dostunu dost olarak kabullenmiş, All a h dostunun meclisine gelmiş, halis niyeti ile mahzun ve küstahlığı terk etmiş, kendini beğenmişliği terk etmiş, hak meclisi diye inanmış olan bir kişinin haline dost nazar edip bakıyor. Dost halis niyetle meclisine gelmiş olan misafirini görünce o halis niyetli kul için dost eh Allah’a açdıyor. 

O zaman dost huzur ile boyun bükerek niyetinde Hak rızası olan kişi adına: 

“Yarabbi; bu kulun beni, senin dostun diye kabul etti. Bana geldi Yarabbi. Kul senin, sen verilecek nimeti biliyorsun. Bu bize gelmekle bizi razı etti, sende ondan razı ol Yarabbi. Ya Rasulallah sende ondan razı ol, ona şefaat et, kötülüklerden kurtar, onu gafletten uyandır.” diyerek Allah’a ve Rasulullah’a dilekçesini yazıyor. 
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Tabi ki rasulullah da boş durmuyor. O da Cenab-ı Hakk’a arzuhal yazıyor. 

Yarabbi, bak senin dostun yakarıyor, yalvarıyor. 
Yarabbi falan ümmetime rahmet et, dilekleri ile nice nice dilekçeler yazdıyor. Ondan sonra o kişiye bakıyorsunuz ki, hayatı değişmiş. Dün namazı yoktu, bugün namaz kdıyor. 

Hatta kendi hayatımdan enteresan bir kıssa anlatayım. 
Sultanbeyli’de sohbet ediyoruz. Otuz beş kırk yaşlarında bir ev sahibi, o güne kadar bayram namazları hariç anlı secdeye gelmemiş bir kardeşimiz. Bir vesile ile evine sohbete gitmiştik. Akşam hem kadınlar hem erkekler sohbetteyiz. Sohbet sonrası ısrarla beni misafir etmek istediler. Bende hikmet vardır, düşüncesi ile ev sahibini kırmadım. Misafir olmayı kabul ettim. 

Misafir oldum olmasına ama ev sahibinin yanında birde yakın komşuları vardı. Onlar da evden ayrılmadılar ve o gece beraberce sabaha kadar sohbet ettik, inanın ki ev sahibi kardeşimizin bütün duyguları muhabbetle dolmuş ki, ben ders almak istiyorum, bana ders tarif eder misim, diyerek ağlamaya başladı. 
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Tam bu arada sabah ezanı da okunuyordu. Dedim ki; bizim kahrımız çetin. Bak biz dersin yanında beş vakit namaz isteriz. Namazın yanında nafilelerimiz var, dedim. 

Ev sahibi kardeşimiz, olsun hocam, dedi. Ben yine espri ile bizim kahrımız çetin, komşuların sana deli derler, falan derler, filan derler, Ev sahibi yine, hocam desinler. 

Sen bunları kabul ettikten sonra biz de sana yolu tarif ederiz, dedik. Elhamdülillah dersini tarif ettik. O gün bugün namazda, secde de Elhamdülillah. Bakın dikkat edin. İşte bazı dilekçeler bir anda cevap buluyor. Bazı dilekçeler zaman aşımına kalıyor, bazı dilekçeleri de Cenab-ı Hak kabul ediyor ama mahşere bırakıyor. 

Peygamberimizin ifadesi bu! En hayırlı olan dua mahşere bırakılan duadır, buyuruyor. 

Çünkü dua, şefaat olarak senin terazine konacak en hayırlı ameldir! 

Her peygamberin mutlaka kabul edilen bir duası var. Peygamberimiz ümmetine daha fazla şefaat etmek arzusuyla o duayı dünyada yapmadı. Ahirete bıraktı kardeşlerim. Ümmetime daha çok faydam olsun, daha çok ümmetimi cehennemden kurtarayım, azaptan kurtarayım 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Düşüncesi ile o dua hakkını dünyada kullanmadı. 
Mahşere bıraktı. 

Kulun hayırlı düşünceleri var ya, insana rahmet kapısını açıyor. Kötü düşünceler de rahmet kapısından mahrum bırakıyor. 

Ama insanların çoğu bu gerçeğin farkında değil. Siz farkında olun ki; dünya ahiret saadeti sizin ola kardeşlerim. 

Şimdi kardeşlerime bakıyorsunuz hani bir hayır hasenat yapdacak, bir ibadet yapılacak vs. kardeşim diyor ki, hele evimi yapayım, arabamı alayım, ondan sonra hayır yaparım, düşüncesi dillerinde hece, ömrü oluyor bir bilmece haberi yok. İyi de kardeşim, sen Allah’ın bugün bu an sana verdiği nimetlere kanaat edeceksin ve o imkânlarla kulluğunu yapmaya devam edeceksin. Allah sana araba alacaksın, ev alacaksın daha sonrada ibadet edeceksin diye bir ayet, bir belge gönderdi mi? Yok! 

Aziz kardeşlerim! Bu tür niyetler Allah’ın kuluna açtığı kapıları kapatan nefsin çirkin düşünceleridir. Ama sen kendi düşüncen zannediyorsun. Ayrıca nefsin çirkin düşüncelerini kabullene, kabullene bütün azalarını nefse teslim ediyorsun, haberin olsun! 
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Niyetinden haberdar olmayan bir insanın ibadeti saman misah, rüzgâra savurabilir. Onun için insan niyetinden haberdar olursa Allah’dan da haberdar olur. 

Allah’ın rahmetinden de haberdar olur. 
Peygamberimizin şefaatinden de haberdar olur. 

Haberdar olduğu gibi kendisine sunulan bütün nimetlerden ayrı ayrı faydalanır ve Cenab-ı Hakk’m en seçkin kulları safında yerini alır. Cenab-ı Hak onlardan eylesin. 

Şahı Nakşibendi efendimizin bir dervişi varmış ve otuz sene dergâhında, huzurunda kalmış. Otuz sene yarım asır kadar var. 

Bir gün şeyhine hitaben demiş ki, “Efendim otuz senedir yanınızdayım. Siz bazen öyle sohbet ediyorsunuz ki, sizin bu söylediğiniz sözlerin benim gönlümde ve hayatımda hiçbir izi yok. Bana bu hal ne zaman zuhur edecek?” deyince Şahı Nakşibendi efendimiz buyurmuş ki: 

“Otuz senedir bizim yanımızdasın ama bu niyetle üç yüz sene dahi dizimizin dibinde dursan, bu kendini beğenmişlikle bizden bir şey alamazsın” demiş. 

Derviş: 
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- “Ne yapmam lazım efendim?” 

Nakşibendî Hazretleri: 

- “Söz tutman lazım!” buyurmuş. 

Derviş: 

Efendim ben hep söz tutuyorum ya! Hem de hiçbir sözünüzü iki etmemeye çalışıyorum. 

Şahı Nakşibendî Hazretleri: 

- Sen öyle zannediyorsun. Sana bir öğüt versek tutar mısın? 

Derviş: 

- “Tutarım efendim” demiş. 

Nakşibendî Hazretleri: 

- Git sarığını, cübbeni çıkar. Sakalını da kes. 
Toplumda o şekilde dolan! 

Tabi şimdi böyle birine derseniz düğün bayram gibi kaşılar. Çünkü bu asırda cübbe, sarık nefse oldukça zor gelen bir iş! Bu günün insanları cübbe, şalvar giyenlerle alay ediyorlar. Aksine o günün insanları cübbesiz, sakalsız, şalvarsız gezenlerle alay ediyorlardı. 

Derviş şaşkın bir ifade ile: 

- O şekilde halk arasında nasıl dolanırım efendim. 
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Nakşibendî Hazretleri: 

- İyi ya, sen sözümüzü tuttuğunu iddia ediyordun. En azından şimdi söz tutmadığını öğrenmiş oldun. 

Sen hayatında hep böyle oldun da kendinden haberin yok, demiş. Kendini söz tutuyor zannediyorsun ama şimdiye kadar hiçbir sözümüzü tutmadın. 

Yine mübarek Bünyamin Yddırım Efendi Hazretleri buyururlardı ki: “Kddığmız namaz için bizden bir şey alamazsınız, tuttuğunuz oruç için, bizden bir şey alamazsınız, yaptığınız zikir için bizden bir şey alamazsınız! Bunlar Allah’a kulluğun gereğidir. Namaz, oruç olmadan Allah’a kul olunmaz. “ 

Zaten bunlar olmadan Allah bir kula kulum demiyor. 

Sevdiğimizi sevdirmedikçe bizden gıda alamazsınız. 
Yine aynı şekilde Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir dervişi Abdülkadir Geylani Hazretlerine demiş ki, “Efendim benden sonra gelen birçok derviş icazet aldı, gitti. Bana da icazet verseniz de benim de gönlüm şad olsa, arzusu ile gönlünden Abdülkadir Geylani Hazretlerine münacat ediyor. Onlar bizim gibi değil ki, gönüllere ayna 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tutuyorlar. Neyse Abdülkadir Geylani Hazretleri dervişe “Pekâlâ oğlum. Sen bize biraz helva yap. Biz de senin icazet işini düşünelim” buyurmuş. 

Derviş büyük bir sevinçle helva yapmaya başlıyor. 
Abdülkadir Geylani Hazretleri dervişe nazar etmiş. O anda dervişe bir pencere açılıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri dervişe diyor ki, 

“Oğlum sana hilafet vereceğiz ama önce seninle bir pazarlık edelim. Tamam mı? Tamam.” 

Seni falan yere vali tayin edeceğiz ama bir şartımız var. Orada ne kazanırsan beraber paylaşacağız, itiraz kabul etmem. Derviş, tamam efendim diyerek söz veriyor ve istenilen yere vali tayin ediliyor. Bunlar mana âleminde oluyor. Derviş vali tain edildiği yerde sekiz yıl valilik yapmış. Tabi orda evleniyor. Çocuğu oluyor, malı mülkü vs. Abdülkadir Geylani Hazretleri emri bil mağruf hizmetlerinde yolu valinin bulunduğu şehre uğrayınca valiyi de ziyaret ediyor. 

Abdülkadir Geylani Hazretlerine hoş beşten sonra izzet ikram kusursuz yapdıyor. Vali bey şeyhine hizmette kusur etmiyor. 
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Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, yolcu yolunda gerek bizim gitmemiz lazım. 

Derviş diyor ki: Efendim misafirimiz olarak bizleri biraz daha şereflendirseniz. 

Abdülkadir Geylani Hazretleri: 

Şereflendirmesine şereflendirelim de vali bey, seninle bir pazarlığımız vardı. Unutmuş gibisin! 

Derviş heyecanla, unutur muyum efendim, diyerek bütün kazandıklarını getirip Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önüne koymuş ve buyurun paylaşalım efendim demiş. Hakikaten derviş ne kazanmışsa ortaya koyuyor. 

Bu meseleyi anlatmak çok kolay ama anlamak biraz zordur. İyi anlamaya çalışın. Derviş bütün malını ortaya koyuyor. Ne kazanmışsa, efendim buyurun, diyor. 

Ama dostların arzusu başka! Mübarek Abdülkadir Geylani Hazretleri demiş ki, oğlum sen buraya gelirken bekâr değil miydin? Derviş; evet efendim. 

Abdülkadir Geylani Hazretleri ama şimdi bir çocuğun var, değil mi! Evet efendim. O zaman onu da 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ortaya getir. Ortadan böleceğiz. Yarısı senin yarısı benim, demiş. 

Mübarek Abdulkadir Geylani Hazretleri böyle deyince derviş makam hatırına da olsa çocuğu getirip Abdulkadir Geylani Hazretlerinin önüne koymuş ama tedbir almayı da ihmal etmemiş. 

Abdülkadir Geylani Hazretleri belinden k ıl ıcı çıkarıyor ve çocuğu ikiye böleceğiz, yarısı senin yarısı benim, diyerek kdıcını kaldırıyor. Tam o sırada derviş hançeri çıkarmış Abdülkadir Geylani Hazretlerine! 

“Ulan sahtekâr şeyh, ben seni Allah adamı biliyordum. Sen benim makamıma da çocuğuma da kast ediyorsun! Ben bunu affeder miyim? Bunu senin yanma bırakır mıyım?” diyor ve belindeki hançeri çıkararak gizli gizli arkadan Abdülkadir Geylani Hazretlerine saplamak üzere hızla indiriyor. Ama maalesef birden uyanıyor ve bakıyor ki hançer zannettiği kepçeyi kazana saplamış. 

Abdülkadir Geylani Hazretleri tebessüm eden bir ifade ile “Oğlum karıştır, karıştır. Helva henüz olmamış.” 
buyuruyor. 

Şimdi dikkat edin kardeşlerim. 
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Başkalarına gülmek çok kolay, başkalarının ayıplarını görmek de çok kolay. 

Şimdi siz kendi nefsinizi yoklayın bakalım. Acaba siz tüm malınızı Allah adamı ile paylaşabilir misiniz? 

Bir kendinize bakın bir de o güldüğünüz dervişe bakın. Bütün malını getirmiş, ortaya koymuş. Şeyhi ile paylaşıyor. Siz paylaşabilir misiniz? Böyle bir yiğitliğiniz var mı? Eğer öyle bir yiğitliğiniz varsa o zaman o dervişe gülün, suç saydmaz. Ama siz henüz şeyhinizin sözlerini kabullenemiyorsunuz. 

O derviş m a lından geçmiş. Yani All a h sevgisini dünya malının üzerine çıkarmış. Bu kıssadaki dervişe gülenler maalesef henüz Allah sevgisini, malının üzerine çıkaramadığının farkında olmayan zavalldardır. 

Yine çok iyi biliniz ki, dünya malını feda etmek, evladı fedadan binlerce defa daha kolaydır. 

Kardeşlerim! İşte o zorları kendimize kolaylaştırabilmemiz için biraz dervişin, şeyhinin kem a lini tanıması ve anlaması lazım gelir. 

Şeyhinin kemalini tanıyan derviş der ki, “Benim efendim Hakk’m emretmediği şeyleri yapmaz.” Bu hakikati 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gönül evinde idrak eden derviş de şöyle der: “Efendim paylaşmaya ne gerek var. Ben de çocuk da emrinizdeyiz” diyebilirdi. 

O zaman paylaşmaya gerek var mı? Evliya dervişten daha cömert, o dervişe ikram eder, valilik yerine onu bakan yapardı. 

Ama başka dervişe gülmek kolaydır. Kendini şöyle bir teraziye koy bakayım! Sen bütün malını şeyhine verebilecek misin? M a lını bırak da All a h için iki saat zamanını veremiyorsun. Malını, evladını nasıl vereceksin! 

Onun için iyi biliniz ki, Allah kulunun niyetine nazar eder. All a h rasulü, ümmetinin niyetine nazar eder. 
Evliyalar aynı şekilde müridi olan dervişlerinin niyetlerine nazar ederler ve insanı ona göre değerlendirirler, ona göre terbiye ederler kardeşlerim. 

Dosta ikram edilen Allah askını, Allah rızasına talip olan gönüllere paylaştırırlar. Allah’ın verdiği nimetleri, niyeti aynı istikamette olan insanlar paylaşırlar. 

Düşüncesi güzel olanlar, Cenab-ı Hakk’m dostlarından açtığı o hayat çeşmesinden, muhabbet çeşmesinden, himmet çeşmesinden kana kana içerler. 
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O ilahi çeşmeden içmek isteyen kardeşimiz inançlı olacak, ihlâslı olacak. “Ben bilmiyorum, hoca değilim. 
Sevdiğimi nasd sevdireyim” demeyin. Bu tür sözler sizin değil. Sizde olan nefis şeytanının size fısdtdarıdır. Ona kulak vermeyin. 

Hâlbuki Evliyalar hiç öyle dememiş. Daha küçük yaşta, hizmete güçleri yettiği kadar kendisini dinleyenlere hakkı söylemişler. Kendilerine, “Sen korkmuyorsun? 
Karşına hocalar çıkar. Seni mahcup ederler!” diyenlere demişler ki: 

“Hoca, benim düşmanım değil kardeşim. Eğer gittiğim haneye âlim kişi gelirse dinlerim ve kendisinden faydalanırım. Kendimi geliştiririm. Şeyhimize teslim olmamızdaki hedef kendimizi geliştirmek değil mi kardeşim!” 

Eğer karşıma çıkan hoca değil de hoca kılıklı kendini beğenmiş, başkalarını hakir gören biri ise işte o zaman , şeyhimin himmeti ile konuşurum. Ve o kendini beğenmiş olan kişi kim olursa olsun ona Hakk’ı sevenleri hakir görme hususunda haddini bildiririm. 
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Eğer derviş haddini bilirse dostun himmeti hazırdır. 
Kardeşlerim bu niyetle dolanırsanız gittiğiniz hiçbir yerde asla aciz kalmazsınız. 

Ağız benim değil, dil benim değil. 

Kelam benim değil, söz benim değil. 

Meram benim değil, öz benim değil. 

Ben gönlümü efendime bağladım. 

Ben gönlümü mürşidime bağladım. 

O bir pınar olmuş bende çeşmesi. 

Talip olana layık oluyor içmesi. 

Talip olmayanlara yasak bu yoldan geçmesi 

Ben gönlümü efendime bağladım. 

Ben gönlümü mürşidime bağladım. 

İyi de derviş evliyaya nasd dil olabilir? 

İşin zor tarafı da burası! Evliyaya dil olmak isteyen kardeşim, ilk önce dilini temizleyeceksin! 

Senin dilin küfür söylüyor. Senin küfreden dilinden evliya konuşmaz kardeşim. İster kadın ol ister erkek ol fark etmez. Diğer bir halden örnek verelim. 
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Sen baktığına hasetle bakıyorsun! Kendine sor bakalım. Haset olan gönülden, gözden evliya bakar mı? 

Peki, haset olan duygulara evliya nazar edip de senin gönlünü şenlendirir mi? 

Hâlbuki Cenab-ı Hak mü’minlere dua etmemizi ayeti kerimede anlatıyor. Bize emir buyuruyor. Bak o ayetleri de namazda okuyoruz, Rabbena atina fıddünya hasenetan vefil ahireti haseneten vegına azabennar, Rabbena firli velivalideyye velil müiminine yevmeye gumil hisab Birahmetike yaerhamerrahimin 

Bakın namazda biz bütün mü’minlere dua ediyoruz. 
Cenab-ı Hak dua etmemizi istiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki: 

Kim bir mü’mine dua ederse All ah mü’minlerin sayısmca günahmı mağfiret eder. 

Sen mü’mine dua etmeyi zarar sayıyorsun, bir mü’mine iyilik düşünmeyi zarar sayıyorsun, bir dervişe güzel diyemiyorsun, her dervişi çirkin görmek istiyorsun. 
Sadece kendini güzel görmek istiyorsun. Sadece kendini şeyhine sevdirmek istiyorsun ama sen bir başkasının sevilmesini istemiyorsun! 
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Kusura bakma! Seni de şeyhin sevmez. Ne yaparsan yap bu hal ile ömrünü versen hakka sevilemezsin. Sevilmek isteyen kardeşim sevdirecek. Kardeşim sevilmek mi istiyorsunuz? Kendi yanınızdaki dervişi komşunuzu vs. o insanın sizden daha güzel daha ahlaklı, daha dürüst olmasını istemedikçe ne Allah sizi sever ne peygamberimiz ne de evliya sizi asla sevmez. 

Allah cömerttir, cömert insanı sever. Peygamberimiz cömerttir, cömert insanı sever. Evliya cömerttir, cömert insanı sever. Cimrilerin cennette yeri yoktur. Sen bir Müslüman’a All a h’ın rahmetini layık göremiyorsun. Peki, nasd derviş olacaksın? Nasd rahmet kazanacaksın? Nasd şefaat kazanacaksın? 

Bunların hiç biri yetmez gibi dervişi dosta layık görmüyorsun. Dostun sevgisine layık görmüyorsun. 

Unutma ki bu tür arzuların sahibi nefsinin maskarası, şeytanın uşağı durumundadır; ama kendisinden haberi yoktur. Onu da biz haberdar etmiş olalım. 

Yaraya merhem arayana şifa baldır sözümüz! 
Haksızlara yoldaş olmaktan çok uyaktır gönlümüz! 
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AŞKINI VER RABB İM 

Gönlümüz muhabbetle dolsun. 
Arayanlar seni bulsun. 
Mü’minlerin yüzü gülsün. 

Aşkını ver Rabbim bize. 

Gönlümüz aşkınla yana. 

Bizi gören kullar uyana. 

Varıp zatına bağlana. 

Aşkını ver Rabbim bize. 

Derdimiz olsun devayı Hak. 

Ötelim biz diyerek Hak Hak. 
Nazarınla bizlere bak. 

Aşkını ver Rabbim bize. 

Derya denizler aşalım. 

Engeller maniler yıkalım. 

Varıp zatına ulaşalım. 

Aşkını ver Rabbim bize. 
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Nuru cemal nur alalım. 

Hep kulluğunda bulunalım. 
Uyuyanları uyaralım. 

Aşkını ver Rabbim bize. 

Yolculuğumuz asan ola. 

Dertlerimiz derman bula. 

Bizi gören mü’min şad ola. 

Aşkını ver Rabbim bize. 

Halil İbrahim kulun dilenir. 

Aşkın her derdine ilaç olur. 

İnananlar aşkın ile şad olur. 

Aşkını ver Rabbim bize. 
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Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin 2007 de Beytullah da yaptığı bir dua. 


BF.VTI LLAH’TA 

YAPILAN 
BİR DUA 


Dua, kulun duygularındaki, hakka bağlılığın ve samimiyetin ifadesidir. 





Yarabbi, lııtfeyleyip biz asi kullarını beytinde misafir eyledin. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. 

Yarabbi, ezelden ebede kadar sana hamd edicilerin, hamd etmişlerin sayısı nispetinde hamd etmek istiyoruz, hamdımızı kabul eyle. Bizi hamd etme ilmine, ahlakına, kemaline aşina eyle. 

Yarabbi; Elhamdülillah i rabbil âlemin fermanında buyurduğun ve hamdını övdüğün, hamdından razı olduğun, o şerefli kullarının hürmetine bize de hamd etmeyi nasip eyle. Hamdından razı olduğun kulların hürmetine bizleri de mağfiret eyle. Hamdından razı olduğun o kulların hürmetine Yarabbi, bugünkü ümmeti 


106 








9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

Muhammed’e sahip çıkacak, yol gösterecek liderler ve önderler nasip eyle. 

Yarabbi, bu asrın biz insanları nefsin eline düştük. 
Şaşıp şaşırdık Yarabbi. Yüce zatına yol bulmak o kadar zorlaştı ki, Yarabbi bizde onların içerisinde kirlendik paslandık, tozlandık. Yarabbi, tozumuzla, kirimizle, günahımızla, isyanımızla huzuruna geldik. Diliyor ve dileniyoruz Yarabbi, ülkemizde sana hamd edenlerin, hamd sahibi kullarının sayısının artmasını diliyoruz, nasip eyle. 

Yarabbi o sevdiğin, övdüğün kullarının ahlakında, kemalinde bu günkü asra yetişkin ve seçkin insanların gelmesini, yetişmesini dileniyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Yarabbi. 

Yarabbi, bizi de hamd edenlerden eyle. 
Errahmanirrahim ve maliki yevmiddin sıfatlarınla bütün duygularımızı düşüncelerimizi ihata eyle. Maliki yevmiddin sıfatından, sahipliğinden bizleri ve bütün ümmeti Muhammed’i haberdar eyle. 

Yarabbi iyyakanağbüdü ve iyyake nestain 

fermanında buyurduğun ve övdüğün, yalnız senden yardım 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dileyen ve yalnız sana ibadet eden, seni zikreden, sana yönelen, sana inanan, sana ibadet eden övdüğün kulların gibi biz sana ibadet edemiyoruz. Yalnız senden yardım dilemeyi bilemiyoruz Yarabbi. Bize de yalnız sana kulluk etme, yalnız senden yardım dileme ahlakını nasip eyle. 

Yarabbi Ihdinassıratal müstakim sıratellezine enamte aleyhim fermanında buyurduğun ve senin razı olduğun o nurlu yolda yürüyen, o doğru yolun yolcuları, nurlu yolun yolcularının asrımızda saydarmm artmasını nasip eyle. O nurlu yolun yolcularından bize de nur ihsan eyle. 
İstikametlerinden istikamet nasip eyle. Basiretlerinden basiret nasip eyle. Cesaretlerinden cesaret nasip eyle. 
İmanlarındaki kemalden bugünkü ümmeti Muhammed’e iman kemali nasip eyle. Yarabbi o mübarek insanların ihlâsmdan bu asrın insanlarına ihlâs bereketi nasip eyle. 

Yarabbi, itikatlarımızdaki bozuklukları, çürüklükleri, lütfıınla, kereminle gidermeni diliyoruz, ihsan eyle. Yarabbi ihlâs bozukluğu ve noksanlığından sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. Yarabbi ihlâs ve itikadımızdaki, amelimizdeki noksanlıklardan dolayı yüce zatından yardım diliyoruz yardım eyle. 
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Yarabbi, yardımını esirgeme. Yardımına layık olmasak da lütfimla, kereminle bizlere yardım eyle. Bizleri mağfiret eyle. Hidayetine layık eyle. Bereketine layık eyle. 
Mağfiretine layık eyle. Yarabbi, sevgine muhabbetine layık eyle. Cennetine cemaline dâhil eyle. 

Yarabbi, dünyada sana kul olarak yaşamayı, ahirette de huzuruna ak yüzle çıkmayı nasip eyle. Gaynlmagdubi aleyyim veleddaUin fermanında buyurduğun o nurlu yolunun yolcularından ayrdmış, nebilerinden velilerinden ayrılmış, nefislerinin arzularına düşmüş, dalalette ve her cehaleti kendilerine marifet sayan grubun şerrinden ve o grubu destekleyenlerin şerrinden o grubu övenlerin şerrinden ümmeti Muhammed’i ve bizleri muhafaza eyle. 

Yarabbi, bu vesile ile kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim hatimlerini, tevhit hatimlerini v.s. 
tesbihatlan, tavaflarımızı dergâhı izzetinde kabul eyle. 
Ondan hâsd olan sevabı, sevgili peygamberimizin mübarek ruhu şeriflerine ve bütün peygamber efendilerimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik, hissedar eyle. 

Başta peygamberimiz olmak üzere cümle peygamberi Zişan efendilerimizin ruhaniyetlerini ruhu 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şeriflerini bizlerden hoşnut ve razı eyle. Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin şefaatine cümlemizi dâhil eyle. 

Yarabbi; ondan hâsıl olan sevabın bir mislini, ashabı Güzin efendilerimizin, dört mezhep â liminin, on iki tarikata hizmet eden cümle Ehlullahm ruhu şeriflerine hediye eyledik, hissedar eyle. 

Yarabbi; onların cümlesinin ilminden bu asrın insanlarına ve bizlere ilim nasip eyle. Yarabbi, o mübarek insanların kem a linden bu asrın insanlarının arasında kemal ehli kullarının yetişmesini nasip eyle. Saydarmm çoğalmasını nasip eyle. 

Yarabbi, ellerimizde dünya malı o kadar çok ki. 
Dünya malının bizleri düzeltemeyeceğini anlayıp idrak ettik. Yarabbi, bize sevgin lazım, muhabbetin lazım, aşkın lazım ve senin muhabbetinde, sevginde olan Kamil insanların sayısının çokluğu lazım! Yarabbi, ülkemize ve dünya insanlarına, senin sevdiğin kemal ehli insanları, cemal ehli insanları, feraset sahiplerinin saydarmm artmasını ddiyoruz, ihsan eyle. Yarabbi, bizi de onlardan eyle. 

Yarabbi, ülkemizden rahmet nazarını eksik etme. 
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Bereket nazarını eksik etme, Yarabbi. 

Yarabbi, ülkemizde azıp sapmışlar, müslümanları ülkemizde yok etmek ve silip süpürüp çıkarmak istiyorlar. 
Yarabbi, o zalimlere fırsat verme. 

Yarabbi, Müslümanların sayısının artmasını nasip eyle. Şuurlarının artmasını nasip eyle. Yarabbi, imanlarını yıkdmaz bir kale misali eyle. Yarabbi, Müslümanların imanlarının gelişmesini diliyor ve dileniyoruz ihsan eyle. 

Yarabbi neslimize iman bereketi, neslimize ibadet bereketi, itikat bereketi, ihlâs bereketi, nasip eyle. 

Yarabbi, karşdaşacağımız her zorlukları sabırla, sevgiyle, muhabbetle aşmayı nasip eyle. Yarabbi rahmetine ve rızana layık eyle. 

Yarabbi, ondan hâsd olan sevabın bir mislini validemiz Havva, Hatice-tül Kübra, Fatıma-tüz Zehra, Aişe’yi Sıdıka gibi valide sultanlarımızın cümlesinin ruhu şeriflerine hediye eyledik hissedar eyle. 

Yarabbi, o valide sultanlarımızın ahlakında kızlarımızın yetişmesini nasip eyle. 

Yarabbi, ondan hâsıl olan sevabın bir mislini Hz. 
Ebu Bekir efendimizden şeyhimiz Bünyamin Yıldırım 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Hazretlerine gelinceye kadar bu iki zat ve iki zat arasında gelmiş geçmiş cümle piri piran efendilerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik hissedar eyle. Cümlesinin ruh ve ruhaniyetini bizlerden hoşnut ve razı eyle. 

Yarabbi dört büyük h a lifenin ilminden bu ümmeti Muhammed’e ve bizlere ilim nasip eyle. Cesaretinden cesaret nasip eyle. Basiretinden basiret nasip eyle. Habibine karşı sadakatten, samimiyetten, teslimiyetten, bugünkü ümmete de sadakat samimiyet, teslimiyet, nasip eyle. 

Yarabbi ondan hâsd olan sevabın bir mislini, tevhitleri, Kur’an-ı Kerimleri okuyan, senin beytinde tavaf eden ve el açıp âmin diyen kardeşlerimizin cümlesinin anne baba, evlat ve kardeşlerinden, akrabalarından ahirete intikal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik, hissedar eyle. 

Yarabbi, onların içerisinde kabir azabına ceza ve cefaya duçar olanlar var ise affınla muamele eyleyip cennet ve cemaline ikram edilmesine vesile eyle. 

Yarabbi, ondan hâsd olan sevabın bir mislini kardeşlerimizin kalplerinin, gönüllerinin, duygularının uyanmasına vesde eyle. Gönlümüzdeki perdelerin 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kalkmasına vesile eyle. Duygu ve düşüncelerimizin paklanmasına vesile eyle. 

Yarabbi, gönül gözlerimizin, beden gözlerimizin, kalp gözlerimizin, ruh gözlerimizin, nurlanmasma vesile eyle. Yarabbi, ahir ve akıbetimizin hayrına vesile eyle. 
Dünya ve ahiretimizin hayrına vesile eyle. 

Yarabbi, nesillerimizi bereketli eyle. Nesillerimizi dini İslam’a hizmetçi eyle. Yarabbi yapacağımız her hayır işte başarı ihsan eyle. Yarabbi, ümmeti Muhammed’i ehli küfrün hilesinin her türlüsünden muhafaza eyle. 

Yarabbi, yapacağımız işimizde maddi ve manevi bereket nasip eyle. Güç nasip eyle, kudret kuvvet nasip eyle. İlim irfan nasip eyle. Yarabbi sevdiklerini yardımcımız eyle. Yarabbi sevdiklerini yardımcımız eyle. Yarabbi sevdiklerini yardımcımız eyle. Bizi de sevdiklerinle beraber eyle. Sadakat ehliyle beraber eyle. Samimiyet ehliyle beraber eyle. İrfan ehli olanlarla beraber eyle. Bütün irfan ehlini de bizimle beraber eyle Yarabbi. 

Yarabbi, sen affedicisin affı seversin. Yarabbi, senin beytinde elimizi açtık. Yarabbi, senin kullarının içerisinde Rabbimize selamımızı götür, habibine selamımızı götür, 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diyen kulların var. Onlar bizden sana ve habibine selam göndermekle yüce zatından günahlarının affını talep etmekte olduklarını biliyorsun. Bizden sana ve habibine selam gönderen kardeşlerimizi mağfiret eyle. 

Yarabbi onlarmda dileklerini kabul eyle. Yarabbi mü’minlerin hastalarına şifalar nasip eyle. Dertlerine devalar nasip eyle. Borçlu olanlara borçlarını eda etmeyi nasip eyle. 

Yarabbi, bizimde manevi hast a l ık larımıza şifa nasip eyle. Manevi dertlerimize deva nasip eyle. Manevi borçlarımıza edalar nasip eyle. 

Yarabbi bizi sevgi ve muhabbetine yar eyle. Yarabbi ülkemizi iman ehline yar eyle. İmansızlara dar eyle. 
Yarabbi ülkemizde Müslüman’a geçit vermek istemeyen ehli küfrün kendi tuzaklarını başlarına bela eyle. Ehli imana birlik beraberlik dirlik düzen nasip eyle. Ehli imana heybet nasip eyle. Hikmet nasip eyle. Kur’an ahlakı, sünnet ahlakı, ecdat ahlakı, ashab cesareti nasip eyle. 

Yarabbi sen her şeye kadirsin. Yarabbi, içimizden seni zikreden, senin razı olduğun ve dünyaya hükmedecek 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nesiller yetiştirmeyi nasip eyle. Yarabbi, bizi böyle bir güzelliğe, böyle bir şerefe layık eyle. 

Yarabbi, neslimize iman bereketi nasip eyle. Yarabbi dünyevi uhrevi müşküllerimizi halli ve asan eyle. 
Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. 
Yarabbi, kendine kul habibine layık ümmet olma şerefiyle cümlemizi şereflenenlerden eyle. Subhanerabbike rabbil izzeti amma yesifüne veselamün alalmttrselin vel bamdttliHabi rabbil âlemin, El-Fatiba 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ALLAH DE KALBİN UYARSIN 

Âşıklarla aşka düşüp, 

Zakirlerle zikir çekip, 

Kalbi masivadan alıp, 

Allah de kalbin uyansın. 

Tecelli Hak nazar iste. 

Yaradandan pazar iste. 

İlahi hacet dileğin dile. 

Allah de kalbin uyansın. 

Her dertliye derman ondan 
Her suçluya ferman ondan! 

Lüthı dile Kerem kandan. 

Allah de gönlün uyansın. 

Allah dedi Hz. Ömer. 

Beraberdir sahabeler. 

Aşka geldi Osman Aliler. 

Allah de kalbin uyansın. 
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Allah der hep peygamberler. 

İnsü cinler Allah derler. 

Allah der aşka düşenler. 

Allah de gönlün uyansın. 

Allah aşkı kula helal 
Verir kula Hûda kemal. 

Uyan sen de nasibini al. 

Allah de kalbin uyansın. 

Allah der dağlar ve taşlar. 

Allah diye akarsular. 

Allah deyip coşar seller. 

Allah de gönlün uyansın. 

Direksiz semayı tutturur. 

Kulu ağlayıp güldürür. 

Her zerreye bir can verir. 

Allah de kalbin uyansın. 
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Allah diyen şereflenir. 

Hak aşkında yeri olur. 
Cennetinden yer ayrılır. 

Allah de gönlün uyansın. 

Allah diyen ölmez ebed. 

Lütfeder o gani Samet. 

Allah diyen bulur vahdet. 

Allah de gönlün uyansın. 

All a h der dervişler, pirler. 

Böylece Hakk’ı severler. 

Aşkın meydanında erler. 

Allah de kalbin uyansın. 

Allah deyince günah düşer. 

Kul yaradanım sever. 

Her yerde nurunu sezer. 

Allah de kalbin uyansın. 
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Huzur eden ariflerle, 

Allah de gönlün uyansın. 

Allah aşkı kulda mevcut 
Aşka düşen eder sücut. 

Kulda yaradan ı mevcut. 

Allah de kalbin uyansın. 

Halil Allah de de yürü. 

Gözü gönlü nura bürü. 

Şefaat al kıyamet günü. 

Allah de gönlün uyansın. 
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Halil İbrahim Kul hoca efendi hu sohbeti dervişlere hitaben kendi evinde 
Ramuz el Hadis kitabından yapmıştır. Tarih: 2010 

KARI - KOCANIN 

YAKINLIK 
SIRLARI 


Lü ^ ' I 

1 4JI 

Hadisi şerif derslerimiz devam ederken bize düşen vazife rasulullah Efendimizin bizim için, ümmet için söylediği o mübarek kelamlardan nasibimizi almaktır. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Sizden birisi geceleyin helaline yakın olur da sonra tekrar dönmek isterse ikisi arasında abdest alsın. Ramuz el Hadis 

Tabi bu abdestte çok önemli hikmetler var. Hani bir insan helaline yakın olunca bütün damarları, duyguları yumuşar. O yumuşaklıkla beraber eğer abdest alırsa o abdest bedeninde onu rahatsız edecek iç ve dışta bulunan 


Aileyi, eşleri, güce ve huzura eriştiren sermayenin adı sevgidir. 
Sevgiden mahrum kalan eşler, evinde de eşinde de, huzurun adresini kayıp etmiş gibi olurlar. 
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kirleri gidereceği gibi insanın ruhu da il a hi gıda a lmış olarak o kişinin güçlenmesine vesile olacağını efendimiz işaret etmektedir. 

Eğer kişi abdestle yatarsa rahat uyur. Uykusu rahat olur ve uykusuna ve rüyasına şeytan karışmamış olur. 

Dolayısıyla hem maddi hem manevi olarak kendisini korumuş olur ve Cenab-ı Hakk’m verdiği nimetlerden faydalanmış olur. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Sizden biri helaline yakın olduğu zaman çok konuşmasın. Ramuz el Hadis 

Yani bu konuşmanın bir t a kım sınırları var. Nedir bu? Helaline yakın olan insan sevgiden, muhabbetten başka şeyler konuşunca bu iki insanın arasındaki sevgiyi öldürür. Muhabbet, sevgi olmayınca yakınlık sizi dinlendirmez. Aksine hırçınlaştırır. Hırçınlaşan insanlar da birbirine yakın olduğuna pişman olurlar. 

Bakın, Rasulullah efendimiz ashabına bunları öğretiyor, eğitiyor, öğütlüyor. 

Şimdi bizim toplumda bir din adamı bundan söz edince adını terbiyesiz koyuyorlar. 
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Maili İbrahim. <Kui 


Fakat aksine çırılçıplak mankenleri, dinsizleri, 

edepsizleri televizyonlarda çoluk çocuğuyla seyretmeyi edepsiz görmüyorlar! 

İslam’a gelince 

öğrenilmesi gerekene de haram diyorlar. Kim diyor? İslam’a sırtını çevirmiş olan cahiller 

diyor. 

Daha doğrusu iyiliği, ibadeti, güzel ahlakı, öğrenmek isterken size herhangi biri diyorsa ki, “Bu ayıptır. Bu zamanda da olur mu” gibi sözler sarf ediyorsa iyi biliniz ki bu insan sırtını İslam’a dönmüş, gönlünü küfre cehalete dönmüş bir insandır. 

Çünkü İslam’ı öğrenmenin ayıbı olmaz, yasağı olmaz. Hele hele rasulullah Efendimiz tavsiyede bulunuyor ve öğrenmemizi istiyorsa bunun asla ayıbı ve yasağı olmaz. 

Rasulullah’m öğrettiği meselenin insan hayatında insanların anlatamayacağı kadar önemli yeri vardır. 


Birbirine soğuk olan karı koca nefsin ve şeytanın kurduğu her türlü tuzağa kolayca düşe bilirler. 
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Her din kardeşim bu gerçeği çok iyi b il melidir. 

Yani rasulullah Efendimiz bir konuyu anlatıyorsa, o konu kıyamete kadar gelecek ümmetleri için hayati önem taşıyor demektir. 

Mesela bir karı kocanın birbirinden soğumasından daha zor bir şey yoktur. Daha çirkin bir şey yoktur. 

Birbirine soğuk olan karı-koca nefsin ve şeytanın kurduğu her türlü tuzağa kolayca düşebilirler. 

Karı kocanın birbirine sevgisinden daha güzel bir sermaye yoktur. Karı koca birbirine karşı sevgi sermayesini kaybetti mi işte o zaman o ailede çocuklar perişan olurlar. 

O ailede salih evlat yetiştiremezsiniz. Çünkü sevgisiz bir insan sevgi veremez. Sevgisiz bir insan sağlıklı yaşayamayacağına göre, sevgisiz anne babadan hırçın nesil meydana gelir. Hırçın meydana gelen nesd de katd olur, hırsız olur, şarapçı olur, edepsiz olur, hayâsız olur, imansız olur, olur, olur... İyilikten başka her türlü çirkinliklerin konağı olur. Allah muhafaza eylesin. 

Yine Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Sizden birisi, zevcesine yakın olduğu zaman fecrine bakmasın zira bu da körlüğe sebep olur. (Ramuz e ı Hadis) 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Onun için helaline, kadın kocasına, kocası karısına yakın olduğunda fecrine bakmasın. Bu sizin için çok hayır getirmeyen bir şeydir. Yani sizin için bunda sakınca var, çok iyilik yok, buyuruyor. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Sizden biri (siz derken bakın dikkat edin, bu çok önemli! Sizden biri bu “siz” kim biliyor musunuz? Huzurunda oturan ashaba sesleniyor. Yani sizin inancınızda olan biri, sizin gibi inanan biri! 
Herhangi biri demiyor bakın! Yani sizin gibi inanan bir Müslüman siz ve sizin gibi inanan Müslüman ) hel alin e yakın o lmak istediğinde örtünsün. Hayvanlar misali çırılçıplak olmasın. 

(Ramuz el Hadis) 

Sevgi ve muhabbetle karı kocanın birlikte olması Hak nazarını celb eder. Efendimizde Hakk’ın hoşuna gitmeyen davranışlarla Hakk’m nazarını üzerinizden kovmayın, anlamında biz ümmetlerini uyararak edepli olun ki, sizin edebinize Hak nazar etsin. 

Eğer o edepli ilişkiden çocuk hâsd olursa doğacak olan çocuğunuz da edepli olur. Gelecek nesillerinizi korumuş olursunuz. 

Peygamberimiz her şeyin eğitimini vermiş ama biz insanlar o eğitimi alamıyoruz. 
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Üstüne üstelik de anlamak da istemiyoruz galiba! 
Rabbim bizi anlayanlardan eyleye! 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Sizden biri helaline yalan olduğunda ona sadık olsun. Kendi haceti, ihtiyacı bitmiş olsa da helalinin ihtiyacı bitene kadar acele 

etmesin! (Ramuz el Hadis) 

Yani karşdıklı birbirinizin tatmin olmasını, birbirinizin 

hacetinin gider il mesini gözetin. 

Eğer böyle yapmazsanız 

birbirinize karşı duygularınızdaki sevgiyi öldürürsünüz. Nefret zuhur eder. Birbirinizi aşağdama hisleri zuhur eder. Ama birbirinizi korumaya, birbiriniz için yaşamaya gayret ederseniz birbirini gözeten, birbirini koruyan, birbirinin arzusunun yerine gelmesini isteyen insan, hayatını birbirine adamış insan demektir. 


Sevgisiz anne bahadan hırçın nesil meydana gelir. Hırçın meydana gelen nesil de katil olur, hırsız olur, şarapçı olur, edepsiz olur, hayâsız olur, imansız olur... 
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Birbiriniz için yaşayın ki, Allah’da sizi güzel insanlar sınıfına eriştirsin. Size nimet versin. Birbiriniz arasında size sevgi versin. O sevgi de sizi bir ömür boyu huzur içinde yaşatır. Yetmez mi kardeşlerim! 

Ama birçok insanımız kendi arzusundan başkasını tanımaz. Kadın kocasının, kocası karısının ihtiyacını huzurunu düşünmekten aciz! Adeta karşısınd a kinin ihtiyacını giderme ahlakı ölmüş. Neden? Nefsi uğruna yaşıyor da ondan. Başkası adına yaşamak ahlakı kalkmış, ffâlbuki seven insan karşısındaki sevdiğini mutlu ettiği kadar mutlu olur. 

Sevdiğini mutlu görmeyen bir insan mutlu oluyorsa, bu insanın sevgisi nefsanîdir. ffakkani değildir. O tür sevgiye bela demek daha doğru olur zannediyorum 

^Sevyide foruma öjceffigi varsa sevjidar. 
devendejvdaffârfıflvarsa sevjifidir. 

Bakın annelere! Yirmi seneden daha fazla evladına hizmet ediyor ama yorulmuyor, usanmıyor. Daima ona vermek istiyor. Sevginin her cephede rolü aynıdır. 

İstekler, arzular koruyucu değilse sevgi değildir. Bu karı koca arasında olsun, evlat baba arasında olsun, komşu 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arasında olsun. Zahir veya batın eğer koruyuculuk ahlakı yoksa bir insanda o insanın sırrından sevgi sökülmüş, alınmış demektir. 


^Sevyi of mayan inhanda merfıamet olmaz. 
ffAfCerfıameti olmayana da şeffafı merfıamet etmez. 


Sevgi kum bir ifade değil! Kimde sevgi varsa, Allah’ın rahmeti ona yakındır. Kimde sevgi yoksa Allah rahmeti, peygamberleri, melekleri ve ruhaniyetler ona bir o kadar uzaktır. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Hâkim, büküm vermek için makamında oturduğu zaman üzerine iki melek iner. Haksızlık etmediği müddetçe onu doğrultur, başarısına yardım eder ve onu irşad eder. 

Hâkim zulmeden bir niyete sahipse, o zaman onu melekler terk ederler ve melekler Hakk’a yükselirler. (oda 

nefsiyle baş başa kalmış olur) (Ramuz el Hadis) 

Bu hadisi şerif hükmeden hâkimler içindir ama bizinde aile ve birey olarak alacağımız dersler vardır. 
Çünkü her insan az da olsa bir hâkimdir. Ne h â kimi! 
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Ailenin hâkimi. Kocamıza hâkimiz, kadınımıza h â kimiz, çocuklarımıza hâkimiz. 

Biz hâkim olarak kendimizi hesaba çekelim bakalım, kadınımızın hakkını veriyor muyuz, kocamızın hakkını veriyor muyuz? Çocuklarımıza adaletli davranabiliyor muyuz, işçilerimizin hakkını veriyor muyuz? 

Bu gibi konularda biz kendimizi hesaba çekersek işte o zaman Allah-u Teâlâ bize kendimizi bildirir. Adil miyiz, zalim miyiz? 

Biz eşler olarak, hanımlar kocasını suçlar; erkekler karısını suçlar. Hiç kimse suçu kabul etmez. Karısı konuşur koca suçlu, koca konuşur kadın suçlu. 

Bende suçluyu tecrübelerimle şöyle tespit ettim: 

Kendini baldı göstermek için, kendi haklılığını başkalarına ispat etmek için konuşan ve bu konuda eşini veya bir başkasını suçlayan insandan suçlu hiç , kimse yoktur. Kendisini h aklı göstermek için eşini dostunu, y akınını suçlayan insanlar ın şerrinden Allah’a sığ ının. 
Sakın ihmal etmeyin. O nlar ın sözlerini çok da ciddiye 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Suçsuz olan insan kendini savunmaya ihtiyaç duymaz; çünkü onun vicdanı rahattır, gönlü rahattır. 

Suçsuz insan niye kendini savunsun ki? Ama suçlu insan her yerde kendini savunmaya ihtiyaç duyar. Vicdanı rahatsız olduğu için kendini aklayacak ve nefsini tatmin edecek, biraz olsun kendisini ve nefsini tatmin ederek rahatlayacaktır. 

Her konuda böyledir. Bir pencereden kadınlığımıza, kocalarımıza, evlatlarımıza, anneliğimize, babalığımıza bakacağız. Biz adaletin neresindeyiz? 

Kendi nefsimizin arzu ettiğini istediğini karşımızdaki insan içinde isteye biliyor muyuz? Yani karşımızdaki insanın istediklerine riayet edebiliyor muyuz? 

İşte bütün bunları hesap etmek Müslüman’ı gerçek manada Müslüman ederek Allah’a yaklaştırır. 

Eğer hesapsız olursanız gerçeklerden habersiz, vicdan azabı içerisinde kalırsınız. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyorlar: 

Kadın namaza oturduğu zaman uyluk kemiklerinin birini diğeri üzerine koyarak otursun secde ettiğinde de 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kamını uyluk kemiklerine yapıştırsın ki, bu durum vücudunun belli olmaması bakımından en uygun şekildir. 

Böyle yaparsa Allah-u Teâlâ ona nazar eder ve buyurur ki: Ey meleklerim! Siz şabit olun ki, ben bu kulumu bağışladım. Ramuz e ı Hadis 


İnanan bir insan için ne kadar kolay ve ne büyük bir müjde değil 

Kendini haklı 

mi? 

göstermek 

Bakın, bir kadın namazda dahi 

için, konuşan 

vücudunu gizleyerek, vücudun belli 

ve bu konuda 

olan hatlarını gizleyerek, Allah’u 

eşini veya bir 

Teâlâ karşısında edebini takınırsa, 

başkasını 

Allah-u Teâlâ’da meleklerini şahit 

suçlayan 

tutarak, “Ey benim meleklerim! Şahit 

insandan suçlu 

olun ki; ben bu edepli kulumu 

hiç kimse 

bağışladım. Benim huzurumda edepli 

yoktur. 

olan, hayasızlıktan hayâ eden, bu 



kulumu bağışladım.” Yani o kardeşim namazdan kalkınca anasından doğmuş gibi tertemiz oluyor. Onun için büyüklerimiz: 
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Edep başa tac imiş nuru Huda’dan. Giyin ol tacı, emin ol cümle beladan, buyurmuşlar. 

Cenab-ı Hak edep ve haya elbisesini bize de kıyamete kadar gelecek neslimize de giymeyi nasip eylesin. 

Şu sevgiye bakın sevginin insana verdiği nimete bakın. Rasuhıllah (s.a.v) Efendimiz buyuruyorlar: 

Bir kimse anne ve babası namına haccederse ve bu hac hem kendisi hem de ana babası için kabul edilir ve ayrıca ana babasmm ruhu semada müjdelenir. (Ramuz ei Hadis) 

Bunlar hep sevgiden doğan ilahi nurlardır kardeşlerim. Sevgisi olmayan ana babası adına hac yapa bilir mi? Cenab-ı Hak sevgisini versin. Sevgisizlikten muhafaza eylesin. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: 

Bir aile reisi ailesinin ihtiyaçları için evinden çıktığı zaman her bir adımına Allah-u Teâlâ bir derece sevap yazar ve ailesinin ihtiyaçlarını tamamladığı zaman Allah-u Teâlâ o kişiyi mağfiret eder. (Ramuz e ı Hadis) 

Şu hale bakın. Beş vakit namaz kdan bir koca, hanımının ihtiyacını temin ediyor, baba çocuklarının ihtiyacını temin ediyor, Allah o insanı mağfiret ediyor. 
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Bir anne çocuklarının ihtiyacını temin ediyor, All a h o anneyi mağfiret ediyor. 

Bir kadın kocasının ihtiyacını temin ediyor, Allah o kadını mağfiret ediyor. Böylesine büyük Zat-ı Kibriya’ya kul olmak ve gereğini yapmak da büyüklüğün alameti saydmaz mı kardeşlerim! 

Yüce Rabbimizin verdiği nimetler karşdığmda ne kadar şükretsek azdır. Rabbimiz bizleri şükreden kullarından eylesin 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: 

Yatağına geldiğinde Kâfurun, suresini oku. Sonra onun üzerine de uyu. Zira bu şirkten insanı kurtarır. (Ramuz 

el Hadis) 

Onunla her gün kim uğraşacak! Her gün Kâfurun suresi okunur mu? Ben abdestli oluyorum olmuyorum falan... Bu tür bahane sahipleri asla rıza bulamazlar. 
Müslüman’a düşen itaattir, itiraz değildir. Akdlı bir Müslüman şöyle düşünür. “Dün Rasulullah’m tavsiyesine uyamadım, bugün uyacağım. Dün gafletteydim, ama bugün olmayacağım.” İşte bu gibi düşünceler Müslüman’ın ihlâsmı ve imanın artırır. 
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Yarabbi dün Habibinin müjdesinden mahrum kaldım. 
Yarabbi 1 niteyle, bugün beni kelamınla muhatap eyle ve senin kelamınla yatayım, senin kelamınla kalkayım. 

En azından kulda böyle bir arzu olur. O zaman Allah- u Teâlâ da ikram eder. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, bir aileye yatmasını dahi öğretiyor. Bir aileye, bir kadına erkeğe, karı kocaya nasd yatması gerektiğini öğretiyor. Eğitime bakın ama o eğitimden faydalanan çok az kişi var. Cenab-ı Hak bizi de faydalananlardan eylesin. 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 

Geceleyin yatağma gireceğin zaman şöyle dua et. (Kim? 
Allah’a ve Rasulüne inandım, diyen kardeşim. Bu sözün muhatabı sensin. İnanmıyorsan muhatap değilsin, ne diyeyim! 
Efendimiz şu duayı tavsiye ve tarif ediyor) Allah’ım isminle yattım, isminle yanımı yere koydum. Kalbimi temizle, kazancımı güzelleştir, günahlarımı mağfiret eyle. Ramuz ei Hadis Kardeşlerim bunların hepsi ayrı ayrı bizim aile meselelerimizdir. Hafife a lmayın! Hafife alanlar hafife alınırlar, unutmayın! 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor ki: 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Kadın kocasının yatağından uzaklaşarak gecelerse yatağına dönünceye kadar melekler ona lanet ederler. (Ramuz 

el Hadis) 

Eh kocada neymiş ya! Din kardeşim All a h kocaya kadına hizmet etme mahkûmiyeti vermiş! Nasd? 

Erkek kadına hizmet mi ediyor deme kardeşim! 
Akşama kadar erkek kimin için çalışıyor ki? Bak akşama kadar erkek karısı için çocukları için çalışır. 

Karısı için çocukları için işyerinde ustabaşmm, patronunun, şefin, müdürün azarını işitir. Ama karısının çocuklarının hatırına işini terk etmez. Akşama kadar karısına hizmet eden erkekler ve Allah-u Teâlâ bunun karşdığmda kadınlara görev veriyor. Siz de onları üzmeyin, onların hizmetinde bulunun. Yüzünü güldürün, gönlünü şenlendirin ve siz böyle yaparsanız Allah-u Teâlâ da sizin yüzünüzü güldürür. Huzur bulursunuz, duygularınız rahat olur. 

Dikkat edin! Evlenmeyen kadına ve evlenmeyen erkeğe bakın. Katı bir kalbe sahipler. Evlenmeyen çevrenizde birileri varsa bakın katılaşmış duyguları, katı kelamları ve nezaketten uzak olduğunu görürsünüz. Evlilik insanlara 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kendi hayatını diğer insanlara ayarlama nimetini veriyor. 
Bu da insana nezaket getiriyor, rahmet getiriyor, bereket getiriyor, hidayet getiriyor, güzel olan her şeyi getiriyor. 

Tabi bunun yanında bu güzelliklerin kahrı var, sitemi var. Bunlar da olur. Gülün dikeni gibi aile dikenine katlanmayanlar ilahi müjdelere erişemezler. 

Eğer siz acıya razı olmaz, rıza göstermezseniz, hayatın tadını bulamazsınız. 

Tatlı için acıya razı olun ki huzur bulasınız. 

Tââ içten içe duygularınızdan sevgi ile dolasınız. 
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Bu sohbet Halil İbrahim Kol Hoca Efendinin 2010 da Sancaktepe, Tepe Camiinde yaptığı bir sohbettir. 

KUR'AN'IN BEREKET 
SIRLARI 

Kim Hz. Kur’an’dan ilim istiyorsa kâinat kitabını okumayı ablak edinsin. 

4_L51 

AjJJ Vj JJ %\Jl^ L» C)\ j-ih 

\j[^ y 

Biz Kur’an’da Mü’minler için şifa ve rabmet olacak şeyler indiriyoruz. Kuran ancak z aliml erin zararını artırır. 

(îsra 17/82) 

Cenab-ı Hak okuduğum ayet-i kerimede buyuruyor ki: Bu Kur-an Mü’minler için şifa kaynağıdır. Hidayet kaynağıdır. Fakat zulmü, cahilliği kendine marifet zannedip Kur’an’dan yüz çevirenlerin ve yüz çevirmişlerin hüsranını artırır. 

Önce kendimize bakalım. Kur’an okuyoruz, şifa bulamıyoruz. Neden acaba? Ve tekrar kendimize bu soruyu 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soralım. Acaba ben z a lim miyim ki Kur’an’dan şifa bulamıyorum! 

Şifa deyince bizim hatırımıza neler geliyor. Bedendeki hastalıkların şifası, değil mi? İşte böyle olunca Kur’an anlayışını, ilmini kaybetmiş oluyoruz kardeşlerim. 

Unutmayınız bedenlerdeki hastalıklar iyileşir ama yine hasta olursunuz. Çünkü hasta olmadan ölen pek yok. 
İstisnalar kaideyi bozmaz. 

Dolayısıyla mutlaka hasta olacağız. Sıhhatimiz bizden alınacak bugün veya yarın. Mehmet Akif Ersoy’un deyimiyle, “Belki yarın belki yarından da yakın. Doğacaktır vaat ettiği günler ffakk’m!” 

Bu sohbette hazır bulunan kadın erkek, tüm kardeşlerim siz de biraz kulak verin. Kur’an’a kulak verin. 
Sözümüze kulak verin. Sükût edin. Biz de size Allah-u Teâlâ’nm Kur’an’daki şifasını haber verelim, h ik metini haber verelim. Gönülleriniz rahatlasın, duygularınız rahatlasın, imanlarınız gelişsin, itikatlarınız gelişsin. 
Kur’an’a gönül vermeden, emirlerini baş tacı etmeden, Allah (c.c)’tan ve rasulünden sır alamazsınız. Zaten 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Kur’an’m amacı ve gayesi Allah 
(c.c)’tan nimet alm a yollarını ve usullerini öğretmektir. 

Eğer Kur’an’ı bu anlayışla okursanız, işte O zaman Allah ’ın ehli bir kul olursunuz. Hem dünyanız bem de ahiretiniz memur olur. 

Kur-an okuyoruz. Kur’an’m şifasını bulamıyoruz. Sebep? Çünkü biz ihlâsımızı kaybettik! 

İhlâs nedir? 

İhlâs Allah-u Teâlâ’nm verdiği haberlere tereddütsüz bir duyguyla beraber tasdik etmenin adına ihlâs diyoruz. 

Şimdi bizler ihlâsımızı maalesef kaybettik derken, örnek vereyim. 

Şimdi şöyle bir meclis toplanıyor. Benim Müslüman kardeşim, “Ben bir şey anlamadım” diyerek yanmdakine soruyor. “Ben bir şey alamadım sen ne aldın ya da ne anladın?” diyor. Bu adam bilerek söylüyorsa kâfir olur. 


îyi biliniz ki: 
Hz. Kur’an’m fikrini fikir, zikr ini zikir edinmeden 
Hz. Kur’an içinde gizlenen ilahi su ve şifaları vermez. 
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Böyle bir ibadet meclisine gelip de Müslüman olarak sen ne aldın diye Müslümana sual soran ve hesaba çeken kişi otomatik olarak kâfir olur. Neden? Çünkü Allah-u Teâlâ’nm nurunun Kur’an okunan meclislere indireceği inkâr etti ama bilmeyerek gafletinden söylüyorsa zaten günahkâr bir insandır. Allah (c.c) uyandırsın. 

Ama isyan edilen bir meclise gittiği zaman ben bir şey anlamadım demiyor. Orada yapdan isyanı diğer tarafta ballandıra, ballandıra anlatıyor ve bundan da hiç sıkıntı duymuyor! Bu gibi insancıklar hiç utanmadan benim imanım var, ben Müslümanım diyebiliyor. 

Aziz kardeşlerim: İnsanların gönül gözünü açacak ilahi nimetlerden biri de kişinin itilâsıdır. 

Bütün Evliyaullah’m çabası da insanlara ihlâs ve insaf elbisesi giydirmektir. Onun için dostlardan biri diyor 

ki: 


Yazık ömrünü verdin sen israfa! 

Allah-u Teâlâ’nm sevgisine, muhabbetine, rahmetine, aşkına insanların birçoğu, bir hiç gözüyle bakıyorlar Zararlı gözüyle bakıyorlar, faydasız gözüyle bakıyorlar. 
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Öyle bakınca da Allah-u Teâlâ onlara gadap nazarıyla bakıyor. Allah-u Teâlâ’nm gadap nazarıyla baktığı kul da 

maalesef Allah-u Teâlâ’nm rahmetinden habersiz yaşıyor, uzak yaşıyor ve rahmete karşı gözleri kör, nefse karşı şeytana karşı, şehvete karşı, menfaate karşı duyguları açık oluyor. 

Burada yani z ik ir meclisinde hafife alınacak ne var! Bu gibi meclisleri hafife alanlar All a h’ı 
(c.c) ve emrini hafife almış oluyorlar. Çünkü Hz. 
Kur’an’da onlarca zikir ayetleri var. 

Eskiden büyüklerimize sorardı. Allah nerde? Biz cevap olarak derdik ki: Nerede çağırırsan, Allah orada! 

Biz burada Allah’ın kelamıyla, Allah’ı çağırıyoruz ama sen burada Allah’ın olduğunu kabul edemiyorsun. Bu h a linle nasd Müslüman olacaksın, imanına nasd sahip çıkacaksın? Rasulullah’ı çağırıyoruz, onun 

ümmetlerine onu anlatıyoruz, sen rasulullah’m bu mecliste 


Unutmayınız ki: İslam ilimlerini ilim saymayanları 
Allah (c.c) da ins an saymıyor. 
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olduğunu kabul etmiyorsun. 

Rasulullah’m olmadığı bir mecliste, acaba sünnet ahlakı olur mu? 

Rasulullah’m olmadığı bir mecliste insanlar Hakk’a yönelebilirler mi? 

Böyle bir şansları var mı? İyi düşün kardeşim! 

Öyleyse bizi bir araya toplayan şüphesiz Allah’ın 

rahmeti, rasulullah efendimizin şefaati ve evliyaullah’m himmet nazarıdır. Hakkı sevenleri evine davet eden bir insan; evine Allah’ı, rasulullah’ı ve evliyaullah’ı davet etmiş demektir. Allah’ın geldiği yerde rahmet olur, rasulullah’m geldiği yerde şefaat olur, evliyanın geldiği yerde muhabbet olur! 

Aksine fasıklarm olduğu yerde nefis ve şeytan olur. 
Dedikodu çoğalır, gıybet artar. İsyanın her çeşidi onların olduğu yerde hâkim olur. All a h’ın laneti onlarla beraber olur. 


Unu tma kardeş! 
Kur’an-ı okuyan değil, anlayan ve yaşayanlar cennetin efendisi olurlar! 
Hayatını ona göre ayarla! 
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Allah’ın rahmeti nerede çoksa All a h’ın lanetlediği şeytan o rahmeti engellemek için fasıklan, gafilleri, cahilleri memur olarak kullanır. İnsanları, rahmete gelenleri rahmetten ayırmak için amansız bir şekilde fasıklar kanalı ile bütün gücüyle nefsanî ve şeytani çirkinlikleri güzel göstermeye çalışır. 

Ama siz uyanık olun! Bir mahallede, bir cemiyet için şeytani insanların dedikoduları varsa orada Hak vardır. 
Hakk’m olduğu mecliste hüküm süremeyen lâin şeytan kuduruyor ve Hak meclisine gelecek olan insanları engellemek için tüm gayreti ile aldatmış olduğu insan uşaklarını dedikodu için sokaklara döküyor. 

İsyan edilen tüm isyan hanelere bakın dedikodu olmaz. Kahveye bakın dedikodu olmaz. Kumarhaneye bakın dedikodu olmaz. Genelevlere bakın, gazinolara bakın, dedikodu diye bir şey bulamazsınız. Dedikoduyu ancak İslam meclislerinde dışı Müslüman içi isyan dolu olan cahillerin, gafillerin ve fasıklarm dillerinde bulursunuz. 

Çünkü İslam’ın ve Müslümanların olduğu yerde rahmet ve bereket olduğu için Allah’ın lanetlediği o şeytan 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insanları rahmete bırakmamak için olanca hızıyla, süratiyle emrine aldığı uşaklarını basamak ederek dedikodu ve gıybet yapmaya, yaptırmaya devam eder. 

Bugüne kadar biz şeytanı görmedik fakat peygamberimiz de buyuruyor ki: “Ahir zamanda şeytan ümmetlerimin arasında açıktan dolanacaktır.” buyuruyor. 

Bilerek yâda cehaletinden dolayı ibadet meclislerinde ibadet edenleri huzursuz edenler, şeytanın memurudurlar. 
Öyle ise şeytanın memurlarına kulak vermeyin. 
Kulaklarınız kirlenir. Kulakları kirlenenler de çirkin sesleri güzel, güzel sesleri çirkin olarak algdarlar. 

Ağzı açılanlardan birçoğu şeytan Hz. Havva’yı, Hz Havva’da Hz. Âdem (a.s)’ı kandırdı. Cennetten çıkardı. 
Havva Hz. Âdem (a.s)’e buğdayı o yedirdi, diyor değil mi? 
Peki, sana hangi Havva şarap içirdi? 

Sana hangi Havva haram yedirdi? 

Hangi Havva aldı seni fuhuş götürdü? 

Hangi Havva aldı seni meyhaneye, şarap içmeye götürdü? Niçin kendini sorgulamıyorsun! 

Zinaya hiç kimse yalnız gitmemiştir. Mutlaka onu şeytana ve nefse aldanan bir arkadaşı zinaya götürmüştür. 
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Hırsızlığa kimse yalnız gitmemiştir. Mutlaka onu şeytana ve nefse aldanan bir arkadaşı kanalıyla hem de çok sevdiği arkadaşı kanalıyla hırsızlığa veya haksızlığa gitmiştir. 

Öyle ise al sana şeytan kardeşim! Sen şeytanı görmek istiyorsun biz de sana gösteriyoruz. 

Ama hocam beni içkiye kardeşim götürdü! Beni babam götürdü! 

İyi ya, Hz. Âdem’i de karısı Havva hataya düşürdü! 
Şeytan Hazreti Havva’dan geliyor da senin annenden babandan gelemez mi? Niçin bu gerçeği kabul etmiyorsun! 

Delikanlının biri içki içiyor. Sordum, oğlum bu yaşta seni içkiye kim alıştırdı? 

- Babam alıştırdı. 

- Nasıl dedim! 

- Babam içkiyi çok sever hocam. Beni de çok sevdiği için aldı karşısına oturttu. Zorla bana içki içirdi! 

- Şimdi siz bu babayı şeytanın eli ayağı bilemez ve şeytan diyemezseniz, o şeytan sizi de evladınızı da babanızı da alır cehennemin tââ derinliklerine götürür! 

Siz peygamberimizin amcası Ebu Leheb’e kâfir diyorsunuz. Ama peygamberimizin yolunda gidenleri 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taşlayan akrabanıza kâfirliği yakıştıramıyorsunuz. 
Kendinize sorun bakalım, bu nasıl bir İslam anlayışı? 

Ama peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb’e kâfir diyebiliyorsunuz. Kendi amcanız, dayınız falanmız aynı şeyi yapınca kâfir diyemiyorsanız. İşte o zaman peygamberimizin amcasına kâfir demeniz peygamberimize hakaret olmaz mı? Ne dersiniz? 

Ve bu tür düşünce eksikliği olan insanlar Hazret-i Kur’an’m hafızı olsalar yine de Hazret-i Kur’an onlara sırrını vermez! Bir insanda Kur’an zikri ve fikri olmalıdır ki Kur’an ehli olarak, rasulullah ümmeti olm a kla şerefle şereflensin. 

Kur’an’m şifası ve ihlâstan söz ettik. Kur’an’daki bereket Kur’an’daki şifa, Kur’an’daki hidayet, Kur’an’daki sır, esrar, ilim, irfan vs. bütün maddi ve manevi güzellikler insanın ihlâsı kadar insana tecelli eder. 

Dolayısıyla büyüklerimiz başına bir bela gelse Kur’an’a sardırdı. Evine hırsız girmiş, eşyasını götürmüş. 
Kur’an’a sarılıyor. Oğlu ölmüş, Kur’an’a sarılıyordu. Biz de sardıyoruz ya hocam! Yo hayır bizimki sardmak değd. 
Bizimki sadece alışkanlıktan öteye geçmeyen bir gelenek! 
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Canım, onların okumasıyla bizim okumamız değişik mi? Evet değişik! Nasd değişik? 

Örneğin: Ecdadımızdan birinin evladı ölmüş veya annesi babası ölmüş. Açardı Kur’an okurdu veya okuyanı dinlerdi ama asla isyan etmezdi! 

Yani Allah kelamıyla kendini teselli ederek isyandan kurtuluyordu. 

Diyordu ki: Yarabbi onu sen verdin, sen aldın. 
Onun sevgisini bana veren de sensin teselli edecek de sensin Yarabbi. Ben nefsimden ve şeytanlardan sana sığınarak Kur’an okuyorum. Senin kelamına ve sana sarddım Yarabbi. Beni isyandan muhafaza eyle, anlayışı ile Kur’an okurlardı. 

Şimdi bizim cenazemiz olunca hocayı çağırıyoruz. 
Kur’an okutuyoruz ama kendimiz isyandan geri durmuyoruz. Yani hoca Kur’an-ı Kerim okurken bu günün insanları hocanın okuduğu Kur’an’ı dinlemiyor. Kendi nefsinin havasında başkaları ile çeşitli kelamlarla isyanına devam ediyor. Bu günümüz insanlarının çoğunluğunda, ölü çıkan evde bir hafta Kur’an okumak adettir. Eğer biz okutmazsak ayıp olur düşüncesi ile Kur’an okunuyor. 
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Hâlbuki cenaze evinde Kur’an okumak demek cenaze evinin sakinlerini ve o ailenin yakınlarına Hz. 
Kur’an ile nasihat etmek, hidayetlerine vesile olmak, uyarmak ve onların yaralı gönüllerini Allah kelamı ve All a h’ın rahmeti ile gamını, kederini gidermek amacı ile okunur. Öyle okununca o evde Kur’an okunmuş olur. 

Ecdadımızla bizim aramızdaki Kur’an okuma ve anlama farkına bakın. Ecdatlarımız kendini Kur’an ile teselli ediyordu. 

Ama biz bugün Kur’an’ı okumayı adet haline getirdik. Onun için Kur’an da bize rahmetini vermiyor, şifasını vermiyor, ilmini vermiyor, ihlâsmı vermiyor duygularımız açdmıyor, rahatlayamıyoruz. Çünkü okuduğumuz Kur’an adet üzere okunuyor. Rahmet olarak kabul edemiyoruz. Hatta çocukları Kur’an eğitimi olan imam hatiplere, Kur’an kurslarına veya ilahiyata gönderen annelere babalara sorun, etrafındaki akrabalarının onlara neler söylediğini! Aynen şöyle diyorlar: Kur’an çocuklara ne verecek ki; sen oğlunu imam hatibe gönderiyorsun! 

Oğlum kendini kurtaracak bir ilim oku da diplomayı oradan al, diyorlar. İslam il imlerini ilim saymıyorlar. 
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Sözüm ona zavallı insanlar bir de kendilerini iyi Müslüman zannediyorlar. 

Ecdadımız gibi duygularımızı açan bir nur olarak kabul edemiyoruz. 

Bir de kendilerini çağdaş, aydın ve de demokrat olarak görüyorlar. Zavallı şuursuz insanlar. 

Unutmayınız ki: İslam ilimlerini ilim sayma yanlar ı da Allah (c.c) insan saymıyor. 

Bu tür düşüncenin sahibi kişiler Kur’an ‘sız kalır Avrupa’ya köle olmanın yollarını ararlar. 

Neden? Çünkü Avrupa’da şöhret var, şehvet var, madde var, menfaat var, her türlü ahlaksızlık var. 
Kur’an’sızlarm hayran oldukları şeyler şehvet, şöhret, menfaattir zaten! 

Çok enteresan iki üç gün önce bilgisayarda çalışıyordum. 

İbret olsun diye söylüyorum. Dünyanın en ahlaksız insanları nerede toplanır, diye sual sordum. Cevap olarak ne geldi biliyor musunuz? 

Ahlaksızların toplandığı yer, porno filmler olur, cevabı geldi! 
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Peki, bizim çocuklarımız internette neyle haşır neşir olmuş? Ahlaksızların ordusuyla haşr oluyormuş. 

İkinci olarak: Ahlaklı insanlar nerede toplanır, diye sordum! İnternetten bana gelen cevap aynen şu oldu. 

Ahlaklı insanların toplandığı yer rasulullah’m sünnetidir. 

Peki, biz neredeyiz? Siz neredesiniz? Herkes kendi nefsine sorsun! Neredeyim? 

Ahlaksızların ordusunda mıyım, edepsizlerin ordusunda mıyım, ahlak sahiplerinin ordusunda mıyım? 

Hemen şimdi söyleyeyim. Şu h a limizle ahlak s a hihi o yüce kişilerin, rasulullah efendimizin sancağı altında ve Ehlullahm meclisindeyiz Elhamdülillah. 

Şu halimizle böyleyiz, bu şeref size bize yetmez mi? 

Siz evinize h akkı sevenleri davet ettiğinizde size, bu Müslüman evine ne getirdi, diyenlere siz de, onlar evime Allah rasulünü getirdi! Onlar evime ecdadımı getirdi! 
Onlar evime Kur’an bereketi getirdi! Onlar evime iman bereketi getirdi Gönlüme bidayet nuru getirdi, deyin M iisliimanlar ! Korkmayın yalan veya yanlış söylemiş o lmaz sın I 
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Bir gün Adapazarı’ nda sohbet ederken biraz hırslandım. 
Cemaatten biraz ukalalık edenler oldu. Onlara şöyle dedim. 

Bakın, ben buraya sizin için gelmedim. Beni buraya sizin dedelerinizin imanı gönderdi. O dedelerinizin Allah’a yakarışı 
Yarabbi benim neslime de imanı gönder, diye Cenab-ı Hakk’a yakarışları beni buraya getirdi, deyince adamın biri kalktı ayağa. 

-Hocam galiba sen bizim dedelerimizi tanıyorsun. 
Vallahi, All a h ş a hidim olsun ki, benim dedem senin dediğin gibiydi, dedi. 

- Öyleyse ben de sizi o dedelerinize layık etmeye geldim. Bunun için çalışıyorum. Hedef bu, amaç bu! 
Çünkü sizin dedeniz Kur’an ‘sız adım atmazdı, abdestsiz yere basmazdı. Ama bugün o dedenin torunları abdest almayı zarar sayıyor, zikri zarar sayıyor, edepsizliği kar sayıyor. Allah’ım neslimizi aşkınla, muhabbetinle uyandır. 


Gençler binlerinin kızını koluna takıp gezmeyi şeref 

sayıyorsanız! 
O şerefi kız kardeşinize de yaşatın olmaz mı? 
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Gençlere de zaman zaman söylüyorum. Gençler, binlerinin kızını koluna takıp gezmeyi şeref sayıyorsanız eğer o şerefi kız kardeşinize de yaşatın olmaz mı ? 

Birilerinin kızını koluna takıp gezdirmeyi şeref sayan nesil! O şerefse, kız kardeşini de birinin koluna tak gezsin. O da şereften mahrum kalmasın. Öyle deyince; 

“Hocam sen bize hakaret ediyorsun!” Hakaret etmiyorum. 

Aksine diyorum ki: Şerefsizliği şeref bilen, şerefini kaybederek şerefsizler ordusuna geçmiş olursun. Siz çevrenizdekilerin namus ve şerefini korumaya çalıştığınız kadar şerefe sabip olursunuz. 
Eğer çevrenizdekilerin şerefine zarar vermeyi sanat ve ablak sayarsanız, iyi biliniz ki neslinizi şerefsiz yaş amay a terk etmiş olursunuz! 

Allah nazarında insanlık değerlerini kaybedenler cehennem çukurunda yanmaya terk edilirler. 


Eğer 

çevrenizdekile rin şerefine zarar vermeyi sanat 

sayarsanız! 
İyi biliniz ki, neslinizi şerefsiz 

yaşamaya terk etmiş olursunuz! 
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Kur’an’sızların alametleri Kur’an ve 7-ilcir ehline 


yani 

Allah’a Kullukta gayreti o lanlar a karşı çıkmaktır. 

Bunlardan birkaç örnek verecek olursak: 

Kurban bayramı gelir, kurban kesilir. Müna fık lar kıyameti koparırcasına bağırırlar, hayvan katliamı başladı. 

Haddini bilmez haksızlar şimdiye kadar yediğiniz etler, kasaptan aldığınız etler insan eti miydi? 

Yok, hayvan eti! 

Ne oldu da kurban kesince katliam oldu diye İman ehli kişilerin ibadetine hayvan katliamı diyorsun. Ama mezbaha da kesilen, sayısız hayvanları kesenlere hayvan katliamı yapıyorlar diyemiyorsun. 

İstersen onun sebebini de ben söyleyeyim! 

Kurban için kesilen hayvanlar ibadet maksadı ile Allah’a sunulduğu için senin gibilerin küfrünü açığa çıkarıyor ve sen de şeytan ve nefsinle beraber feryada düşüyorsun. İşte bu gibilerin feryatları Kur-an’sızlığm ve imansızlığın açık alametlerindendir kardeşlerim. Çeşitli z ik ir cemaatlerinde All a h’ı zikredenlere karşı çıkanlar da yine Kur-an’sız bir hayat düşlediğinin ve Kur’an düşmanı olduğunun açık alametleridir. 
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İnsanların Kur’an meclisinde, zikir meclisinde duyguları rahatlar. Allah-u Teâlâ’nm rahmeti tecelli eder. 
Rahmet tecelli ettikten sonra insanların duyguları uyanır. 

İşte Kur’an’m nuru o kulaktan kalp kulakçığına, kalp kulakçığından ruh kulakçığına oradan gönül ve insanın sırrına tecelli eder. Kul ondan sonra bazı hakikatleri idrak eder ki biz bunun adına irşad diyoruz, hidayet diyoruz. 

Eğer Kur’an okumak ya da anlamak sadece kelamla olursa o zaman kısır olur. O zaman insanlar Kur’an’ı anlayamazlar. Ama Hz. Kur’an nuru ihlâs ve itikatla zikir meclisinde duran insanın damarlarına kadar işler. 

Zikir ve Kur’an meclisinde insanların kimilerinin ömrü bereket görür, kimileri malında bereket görür, kimilerinin ilmine bereket erişir, kimilerinin ahlakına bereket erişir, kimilerinin soyuna bereket erişir, erişir, erişir... Kur’an bereketine nihayet olmaz kardeşlerim. 

Yani her insanın Kur’an ve zikir meclisinden alacağı ayrı ayrı nasibi vardır ve biz buna bereket diyoruz. Ama bu günkü insanların bereket anlayışı, sadece ve sadece malının çoğalması anlayışı hâkim olmuş. Bu tür anlayış çok eksik bir anlayıştır. 
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Hâlbuki imanda bereket olmayınca mal neyler! 
İnsana ateş olur. İhlâsta bereket olmayınca hane ne yapar ki! İnsana haneler dar gelir. İnsanların huzuru kaçar. 
Huzuru olmayan insan da Haktan uzak yaşar. 

İnsanları Hak’tan uzaklaştıran, Kuran’ sız bırakan en büyük sebeplerden biri de gönüllerin nasihatsız, zahmetsiz kalarak kin nefretle dolmasıdır. 

Kin nefret olan kalbe All ah ’ın rahmet nazarı erişmez. Rahmet naz arma 

muhatap olmayan bir kulda her türlü bereketten, mağfiretten, hidayetten Allah-u Teâlâ’nm sevdiği güzelliklerden nasipsiz kalır . 

Öyleyse işte burada zikir meclislerinde insanların 

duygularına rahmet tecelli edince o zaman kul diyor ki: “Yarabbi bana nimet ver. Ben aciz kaldım, seni unuttum, rahmetini unuttum, dünyaya daldım, meşakkate 


İnsanları Haktan uzaklaş tıran ve 
Kur’an’ sız bırakan en büyük sebeplerden biri de 

gönüllerin nasihatsiz, rahmetSİZ kalarak kin nefretle dolmasıdır. 
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daldım. Yarabbi her emrine asi geldim. İtaate yanaşmadım, ibadete yanaşmadım. Yarabbi şu Salih kullarının hürmetine bana da hidayet et!” duyguları ile insan hidayet kapısını çalmış oluyor. 

Hidayet Allah’a aittir, biz sadece okuduğumuz Kur’an ile Allah-u Teâlâ’nm rahmet zilini çalıyoruz, kapısını çalıyoruz. Allah-u Teâlâ’da bize Kur-an ile rahmet anahtarını veriyor. 

Yani biz rahmet kapısının açdması için, Kur’an-ı Kerim okuyoruz ve Kur’an okuduktan sonra asd vazife başlamış oluyor. 

Allah-u Teâlâ’ya kulluk vazifesi, ibadet, itaat vazifesi bereketlenme vazifesi, mağfiret alma vazifesi... Buna benzer hidayet, il im, irfan, bereketi. Kur’an okuduktan sonra sabrederek Kur’an meclisinde veya zikir meclisinde edebini muhafaza edenlere hidayet, rahmet, bereket, mağfiret o insanlara Allah-u Teâlâ’nm hediyesi oluyor kardeşim. Onun için sabır lazım, sabır lazım, sabır lazım... 

Onun için dervişlerin sohbeti uzun olur, rahmet arayışı ve anlayışı olduğu için uzun olur. Allah-u Teâlâ’ya yaklaşmak için sohbet uzun tutulur. 
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Şöyle düşünün bir günü üçe bölün. Sekiz saati uyku, sekiz saati iş, sekiz saati ibadet. Etti yirmi dört saat. 

Hal böyleyken kendimize soralım, biz günün kaç saatini ibadetle geçiriyoruz? Her geçen günümüzde ayrı bir zararımız mevcut. 

Ama bugün Elhamdülillah bir zikir meclisindeyiz ve üç saat olmuş bu günü ibadetle geçirerek bu günün hakkını vermişiz. Bize bu zikir meclislerini sevdirenlere selam olsun. Cenneti âlânın en yüce makamı yerleri olsun. 
Rabbim bizi de onlarla eylesin kardeşlerim. 

Hâlbuki zikir meclislerine gelmeyenlerin çoğu, zamanı televizyon ve internetle geçiyor. Bütün bu zamanların ayrı ayrı hesabı sorulacak ve insan hesaba çekilecektir. 

İnsanlarımızın dilinde alışkanlık olmuş. Ben Allah’ı seviyorum. Bu nasıl sevgi kardeşim! Ben Allah’ı seviyorum diyorsun ama itaat etmiyorsun! Ama sevdiğin basit bir eşyaya sahip olabilmek için aylarca çalışıyorsun! 

Kuru sevgi olmaz ki. Sevgi itaat ister. Düşünün ki bir delikanlı bir genç kızla nişanlanıyor. Onu memnun etmek için ne istese alıyor. Altın istiyor altın alıyor, eşya 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istiyor eşya alıyor, elbise istiyor elbise alıyor. Onun beğendiği evi alıyor veya kiralıyor. 

Kısacası kendi isteklerinden vazgeçiyor, sevdiğinin isteklerini alıyor. 

Sen nişanlına verdiğin değerin onda birini Allah’a veremiyorsun; bir de ben Allah’ı seviyorum, diyorsun! 

Bu kuru ifadelerle kendini kandırıyorsun ama seni kulu yaradan Allah’ı asla kandıramazsın! Bunu sende çok iyi biliyorsun ama nefis aldanmak ve aldanarak tatmin olmak istiyor. Ama maalesef kardeşlerim de bu gerçeği bilmiyorlar. 

Sevdiğin kıza gelince her şeyden fedakârsın ama Allah’a gelince zamandan fedakâr değilsin, maldan fedakâr değilsin, ömründen fedakâr değilsin. Kendine sorsana bu sevgi nasd bir sevgi bu! Bunun sevgi olduğunu aklı başında ki, birine nasd tarif edebdirsiniz? 

“Ben Allah’ı seviyorum. Niçin inanmıyorsun” diyen kardeşim! İyi sev, sev de tarih öyle bir sevgiye şahit olmamış. Eğer sevende itaat yoksa o sevgi boş laftan ibarettir. 
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Seviyorum dediğiniz kişi olsun, eşiniz olsun, peygamberiniz olsun, rabbiniz olsun eğer itaat yoksa o boş laftan ibarettir. Çünkü sevgi itaat ister. 

Canınız çay istiyor. Hanım bana çay yap, diyorsunuz. Çay biraz geç kalsa hanımla kavga ediyorsunuz. Niçin? 

Çayı sevdiğiniz için. Ama Rabbiniz çağırıyor. “Gel kulum huzura. Ben seni kabul ettim. Gel” diye günde beş defa çağırıyor ama bir defa gitmeyenler var. 

Bu nasd bir sevgi? Bunu nasd izah edebilirsiniz Allah’a veya kendinize? 

İyi düşünün, belki ileride size düşünme fırsatı vermezler. Eyvah sözleri de size asla fayda vermez. 

Kardeşlerim z ik ir ve Kuran meclislerinde sevgi dağıtıyoruz, gelin alm kardeşim. 

Biz rabbimizi seviyoruz, itaat ediyoruz ve onu taliplere dağıtıyoruz. Hak için tanışmaya gelmişiz, Hak için konuşmaya gelmişiz, mü min kardeşimize dua etmeye gelmişiz. 

İşte sevgi budur. Tanımadığı halde, ben o adamı tanımıyorum evine gitmem, dememiş. Hak için çağırıyorsa 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benim din kardeşimdir, yakınımdır, anlayışı ile gelmiş ve duaya durmuş. Rabbine kulluğa huzura oturmuş. 

Hâşâ sen, Allah olsan böyle bir kuluna ikramda bulunmaz mısın? 

Allah’da ikram ediyor. Sen benim kulum için evini terk edersin de ben sana ikram edemez miyim kulum. Sen benim bir kulum için dua edersin de ben senden aciz miyim, o kula istediğini veremez miyim? 

Ebette ki Ben senden cömerdim. O kulumun günahlarını mağfiret ettim. Bu mevzuda bir kutsi hadiste: 

Cenab-ı Hak buyuruyor ki: 

Hiçbir zikir meclisi yoktur ki, Allah-u Teâlâ’nm melekleri: Ey Allah’ın kullan artık Allah sizi affetti. Dağdm diye bir nidacı nida etmesin! (Peygamberler Tarihi) 

Yine Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: Bir kere zikir meclisine girmek, iki milyon defa kötü mecliste bulunmanın kusurlarını siler, pak eder. (Peygamberler Tarihi) 

Zikir ve Kur’an Meclisi deyip geçmeyin! 

Sabah namazı kılamayanlar a namaz, kılma gücü ve sermayesi veren zikir ve Kur’an meclisidir. 
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Allah’a filîni açamayanlara, Allah’a el açtırıp dua niyaz etme gücü veren zikir ve Kur’an meclisidir. 

Bir Müslüman’ı ziyaret etmeye sermaye bulamayan Müslümanlara nefsini kırmak için sermaye veren zikir ve Kur’an meclisidir. 

Allah’ın rahmet nazarıyla duygulan temizleyen duygulardan nefreti, kînî çıkaran, Allah sevgisini dağıtan zikir ve Kur’an meclisidir. 

Allah-u Teâlâ’nm rahmet nazar ını celbeden insanlar ın duyg ularına ilahi ilim nakşeden, kulu Allah’a yakın eden, ayrılan bir eden Mü’minleri barıştıran, Hak yolunda yarıştıran zikir ve Kur’an meclisidir. 

Kalplerin kirini hiçbir şey yıkayamazken, kalplerin kirini yıkay an yalnız zikir ve Kur’an meclisi yıkay ıp pak ediyor kardeşlerim. 

Hz. Peygamberimiz (s.a.v) efendimizin ifadesiyle: 

Kalpler öyle paslanır ki boruların paslandığı gibi paslanır. Ashab: Ya Rasulallah ilacı nedir? Bunu neyle yıkayabiliriz, diye sorunca efendimiz buyuruyor: 

Kalplerin temizliği yalnız zikrullah ile mümkündür. 

(MarifetuIIah) 
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Çünkü Allah (c.c) zikreden zakir ile zikrediyor. 
Zikirle kalbinden gönlünden dünyayı ve dünya sevgisini çıkaranlarla bişzde kalbimizden gönlümüzden dünya sevgisini çıkarmaya çalışıyoruz. 

Gönüldeki Hak sevgisinden başka sevgileri z ik ir gücüyle söken, muhabbetiyle söken ariflerin, abidlerin, âş ık ların sofrasında onların nazarıyla kalbimizdeki, gönlümüzdeki, Allah sevgisinden başka sevgileri söküp atmaya çalışıyoruz. 

Öyleyse gelin siz de kalbinizdeki kirleri, lekeleri, kin ve nefreti z ik ir ve Kuran bereketi ile sökün, atm kardeşlerim! 

Bu kapı herkese açıktır. Kıyamete kadar da açık olacaktır. Efendimiz buyuruyor ki: “Mescidime açdan bütün kapıları kapatın. Ebubekir’in kapısı açık kalsın.” 

Ebubekir’in kapısı ne kapısı biliyor musunuz? Sevgi, dostluk, Allah yolunda infak, Allah yolunda bir Mü’mini sevmek, All a h yolunda bir Müslüman’ı doyurmak, All a h yolunda bir garibin hatırını sormak, Allah yolundaki mücahitlere eş olmak Ebu Bekir kapısıdır. Ebu Bekir 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ahlakına bakınız. Peygamberimizin yanında hiç kimse yokken, Ebu Bekir Sıddık İkincisi oldu. 

Bu tek başına demedi. İşte size Ebu Bekir kapısı! 
Gelin siz de bu kapıdan içeri girin kardeşim. 

Cenab-ı Hak, bu güzel kapıdan girenlerden eylesin. 
Girip de Kur’an ve zikir bereketi ile muradına erenlerden Allah ve rasulünü bulanlardan eylesin. Âmin. 


162 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

BİZİM DERDİMİZ ÇOK BİZİM 

Gelin huzura varalım. 

Derdimiz Hakk’a yanalım. 

Deva şifalar umalım. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Beytullah’ta el açalım. 

Gafletten öte kaçalım. 

Durmadan Hak çağıralım. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Kimi manadan yol ister. 

Kimi engel geçmek ister. 

Kimi sevgi, muhabbet bekler. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Kimi perde aşmak ister. 

Kimi derde düşmek ister. 

Kimi ebyat dizmek ister. 

Bizim derdimiz çok bizim. 
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Gönül safında coşalım. 

Aşk ehli olup taşalım. 

Nuru cemalin umalım. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Kimi nursuz nur arıyor. 

Kimi umutsuz yaşıyor. 

Kimi derdini arz edemiyor. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Kimi bizi anlamıyor. 

Sözümüzü bilemiyor. 

Adap erkân öğrenmiyor. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Kimi birlik nedir bilmez. 

Kimi dirlik nedir bilmez. 

Kimi derdi çok inleyemez. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Dertsizler bizi bilemez. 

Dertsiz olan kalp silemez. 
Dertsizlere Mevla gelmez. 
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Bizim derdimiz çok bizim. 


Bülbülüz ötemiyoruz. 

Emri Hakk’ı tutamıyoruz. 
Yollarında koşamıyoruz. 
Bizim derdimiz çok bizim. 

Etrafta isyan yığmı 
Yıkamıyoruz birini. 

Arz edelim Hakk’a bunları. 
Bizim derdimiz çok bizim. 

Bu günleri fırsat bilelim. 
Hali hünkâra yanalım. 
Yanarak çare alalım. 

Bizim derdimiz çok bizim. 

Halil İbrahim der, dert bitmiyor. 
Çoğu dertliler inliyor. 
Yaradan kulunu biliyor. 
Bizim derdimiz çok bizim 
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Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin 2010 da kendi evinde Riyazttssalin Adlı badis kitabından yaptığı bir sohbettir. 


İyi biliniz ki; 
Allah, 

Rasulünü biz kullarına dünya ve ahiret işlerinde bilirkişi olarak f-ain etmiştir. 


HADİS-İ 
ŞERİFLERİN 
HAYÂTIMIZDAKİ 
ÖNEM İ î 

4_î LÜ 

4 _U 1 


Jj ^^ 
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Meali 59/7 
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MdÜ İbrahim. <Kui 


<Katı koca pSlkoUyütl 2 _ 

Allah’ın, (fethedilen) 

memleketlerin ahalisinden 

savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlar a aittir. O m allar , içinizden yalnız zenginler arasmda dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). çPe yy amhe*. tize, ne vetdiyte onu alın, neyi de tize yatak ettiyte ondan vazyeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah ’ın azabı çetindir. 

Hadis-i şerif deyince Rasulullah (s.a.v) Efendimizi hatırlıyoruz. Onun sözü olduğunu, rasulullah Efendimizin konuştuğu bir söz, bir haber, bir gerçek olduğunu hemen hatırlıyoruz. 

Zaten ffadis lügatte söz, haber manalarına gelmektedir. 


Sünnetin önemini anlamadan, 
Allah'ın emirlerini anlamak imkansız gibidir. 
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Hadis-i şerif ise Peygamberimize isnat edilen, izafe edilen (peygamberimizin) sözleri ve fiilleridir. 

Hadis-i şerifin önemi ise dinimizde çok büyüktür. 
Hadis-İ şerifi anlamadan dini anlamak m ümkün değildir. 

Peygamberimizin hayatını anlamadan da, Kur’an’ı anlamak da mümkün değildir. 

Yine ashabı anlamadan onların hayatını, yaşayış şekillerini idrak edip benimsemeden, Allah-u Teâlâ’nm Kur’an-ı Kerim’de verdiği ve vermek istediği hakikatlere erişme imkânımızda yoktur. 

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de: 

“Peygamber size neyi getirdiyse onu alın! O size neyi yasak ettiyse ondan uzak durun” 59/7 buyurarak Hadis-i şeriflerin, yani rasulullah efendimizin sözlerinin Allah nazarında kendi emri gibi olduğunu Cenab-ı Hak burada bize vurguluyor. Habibim size ne getirdiyse, onu alm buyurmuştur. 

Onun için bazı â limler der ki: Bazı hadis-i şerifler vacip hükmündedir. Bazı âlimler o kadar derin düşünmüşler ki. Cenab-ı Hak buyuruyor: 
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j* 

“O (Arkadaşınız Muhammed) kendiliğinden konuşmaz, onun konuşması kendine bildirilen bir vahiy iledir. 53/3-4-5 

Dolayısıyla Cenab-ı Hak Peygamberimizin bütün sözlerinin altına kendi imzasını atıyor. 

Yani, “Ben Habibimin konuştuğu bütün sözlerini onaylıyorum. Sizde onun her sözünü ve her işini onaylayın ve ona tabi olun” emrini veriyor. 

Habibim sizin zararınıza olan bir sözü konuşmaz, o size ne söylediyse ne getirdiyse onu alın, emrine baktığımız zaman, Peygamberimizin her ümmeti için hayır gördüğü her şey ve bütün sünnetleri ümmet için baş tacı edilmesine yeterlidir. 

Sünnetin önemini görüyor musunuz? Cenab-ı Hak buyuruyor: “O size ne getirdiyse onu alın.” 59/7 Çünkü onun getirdiğini a lmadan benim gönderdiğimi anlamanız mümkün değildir. Emri ile Allah-u Teâlâ bu hakikati anlatıyor. 

Çünkü rasuhıllah efendimize verilen il im tamamen Kur’an’ı insanlara teşhir edecek bir ilimdir. Hem anlatacak 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izah edecek hem de Kur’an’ı ashabın önünde gereği gibi hayata dökecek, yaşayacak, yaşatacak bir ilmi Cenab-ı Hak Habibinde sergilemiş ve ihsan etmiştir. Onun adına da ne denmiş? 

'ili Uj 

Vemâerselnâke illâ rahmeten lilâlemîn. 

(Enbiya Suresi, 107. Ayet) 

Habibim seni “Alemlere rahmet olarak gönderdim.” 

Cenab-ı Hak Peygamberini bize böyle övüyor. 
Peygamberimizi bize böyle takdim ediyor. “Âlemlere rahmet olarak gönderdim.” 

Eğer idrak edebilirseniz efendimizin ağzından çıkan sözlerin ne kadar mübarek olduğunu idrak etmek hiç de zor olmaz. Mesela rasuhıllah efendimizin saçlarını ateşe atsanız yanmıyor ve gölgesi yoktur. Baştan ayağa nur olan birinin sözü nur olmaz mı? Rahmet olmaz mı? 

Dışı da nur içi de nur, cismi de nur canı da nur, bedeni de nur ruhu da nur! 

Kim için? İnsanlığın kurtuluşa ermesi içindir. 
Kardeşlerim. 
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Bu açıdan baktığımız zaman hadis-i şeriflerin önemini anlamak çok kolay olacaktır. 

Abdurrahman bin Yezid hac mevsiminde dikişli bir elbiseyle ihrama girmiş bir kişiyi görür ve ona elbiselerini çıkararak rasulü Ekrem (s.a.v) giydiği şekilde ihrama bürünmesini tavsiye eder. O kişinin bana elbisemi çıkarmamı emreden bir ayet oku bak a lım demesi üzerine Abdurrahman bin Yezid ona verilmesi gereken en güzel cevabı verir. 

Peygamber size neyi getirmişse onu alın. 

Bakın ayetlerle hadisleri bağdaştıran âlimler, birleştiren âlimler ne güzeldir ya da ayetin sırrında rasulullah’m sözünü görebilen âlimler, sünnetin sırrında ya da rasulullah efendimizin sözünün sırrında ayetleri görenler ne mübarek insanlardır. Onlara selam olsun ve rabbimiz onların sayılarını artırsın. 

Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Bu ilahi rahmeti bize kadar getirmişler. Cenab-ı Hak bize de kıyamete kadar Kur’an ahlakı ve ilmi ile taşıyacak insanları eğitmeyi nasip eylesin. 
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MdÜ İbrahim. <Kui 


Hadis-i şeriflerin önemini anlatan Nisa suresinin 
65. Ayet-i kerimesine bakıyoruz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor: 



K Rab bin bakin için onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda, çekiştikleri işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümlerden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe, kabul 
etmedikçe o nlar iman etmiş o lamazlar ”*/ 65 

Rasulullah Efendimizin bir konudaki fikrini kabul etmeyenin Allah-u Teâlâ imanını kabul etmeyeceğini ayet-i kerimede Zatına yeminle çok açık bir şekilde bizlere haber veriyor. Şimdi böyle bir açıdan baktığımızda hadis-i şeriflerin önemi görüyoruz. Daha açıkçası şöyle de diyebiliriz. Cenab-ı Hak rasulünü kendisinden ayırmıyor. Başka bir ayeti kerimede: 
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De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız hana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve g ünahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 3/31 

“Kim hana itaat etmek istiyorsa Habihime itaat etsin. Kim beni sevmek istiyorsa Habibimi sevsin” buyuruyor. 

Habibini kendisinden ayırmıyor. Öyleyse hadis-i şerifleri Kur’an’dan ayıran, ayetten ayıran, kabullenmeyen, daraldığı ya da işine geldiği zaman peygamber böyle buyuruyor diyen insanların adı âlim olsun, âşık olsun, profesör olsun dinlemeyin kardeşlerim. İyi biliniz ki; hadisi şerifleri Kur’an’dan ayıranları Allah (c.c) kıyamet günü kendisinden ayırarak gerekli işlemi yapacaktır. 

Tabi böyle derken hemen fa s ık lar şöyle der: 

Bunlar hadisleri Kur’an kabul ediyorlar, ayet kabul ediyorlar, diyerek çeşitli iftiralara teşebbüs ediyorlar. 

O nlar a deyin ki, biz sizin gibi fasık değiliz. 

Biz Allah k elamını, Allah k elamı o larak kabul eder, peygamberin sözünü peygamber sözü olarak kabul eder, her ikisini de başımıza taç ederiz. Emriyle de amel etmeye gayret ederiz. 
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Ne Allah’ın emrine ne de rasulullah efendimizin sünnetine itiraz etmeyiz. İtaat edemesek de itiraz etmeyiz. 

Tekrar ediyorum itaat edemesek de itiraz etmeyiz. 
Çünkü rasulullah’a itiraz eden Allah’ın emirlerine itiraz etmiş gibi olur. Rasulullah efendimizin davranışlarını kabul etmeyen Allah’ın hükümlerini kabul etmemiş olur. Her Müslüman bunu ayrı ayrı bilir, bilmesi gerekir. 

Ama nefis çok zalimdir. Din adına biri nefislerine göre fetva verdiği zaman hemen onu alıp başına taç ediyorlar. Ancak doğru insanlara ve dava adamlarına iftira oldukça çok! 

R a kın tekrar ediyorum! Makamı ne olursa olsun, mevkisi ne olursa olsun, etiketi ne olursa olsun rasulullah efendimizin hadis-i şeriflerine (sözlerine) değer vermeyen biri televizyona çıkıp da fetva veriyorsa ve bu adamın sözüyle amel ederseniz sapıtanlardan olursunuz. 

Sünnet ahlakı olmadan, rasulullah efendimizin açıklamaları olmadan hiçbir ayeti ve Kur’an’ı anlama şansınız olmaz. Rasulullah’m usulü, ahlakı olmadan Allah’a nasd yaklaşacaksın? 
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Hadis-i şeriflerin önemi dil ile tarif edilemeyecek kadar büyüktür. 

Cenab-ı Hak Nahl suresi 44. Ayeti kerimede: 

3jj U UJ 'js JJ1 llîjjij oU-A-îb 

(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni a çıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kuranı indirdik. 16/44 

“İnsanlara kendilerine indirileni açıkça anlatasm diye sana Kur’an-ı Kerim’i inzal ettik” buyuruyor. 

Yani sana Kur’an’m sırlarını verdik, kimsenin bilmediğini öğrettik. İnsanların hatalarını, kusurlarını düzeltmen, yol göstermen için seni onlara rehber ve yol gösterici kddık. 

Tabi bu da bize gösteriyor ki; rasulullah efendimizin sünneti ve sözleri Kur’an-ı Kerim’in bir ilavesidir, ekidir, açıklayıcı elemanıdır, desteğidir. Bu asrın insanları her iş için ayrı bir bilirkişi istemektedir. İyi biliniz ki; Allah 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rasulünü biz kullarına dünya ve ahiret işlerinde bilirkişi olarak tayin etmiştir. 

Rasulullah (s.a.v) efendimizin sahabeleri hadis-i şerif ezberlemeleri, benim söylediğim sözleri ezberleyin muhafaza edin, dediğini hadis-i şeriflerde görüyoruz. 
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 

“Ben size bir hadis-i şerif söylediğim zaman onu ezberleyin, muhafaza edin” Rayazüssaühin buyurmuştur. 

Abdullah bin Mesud’un rivayet ettiğine göre: 

Rasulullah (s.a.v) hadislerini işitip de olduğu gibi b aşkalarına ulaştıran kimsenin yüzünü ağartmasını (Allah- u Teâlâ’dan) dilemiştir. Rayazüssalihin 

Peygamber efendimiz sözlerini ezberleyenlere bu şekilde dua ediyor. Yarabbi benim sözlerimi ezberleyip başkalarına taşıyan o insanların yüzlerini ak et. Yani mahşerde onlara nimet ver, dünya ve ahirette darlık gösterme diye dua ettiğini görüyoruz. 

Çünkü insanların ya da ümmetin Kur’an anlayışı sünnete bağlılığı kadardır. 

Hadis-i şerifi taşımanın önemi de Kur’an’ı ve Kur’an ahlakını muhafaza etmek içindir. 
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Peygamberimizin etrafında bulunan sahabeler efendimizin ağzından çıkan her sözü öğrenebilmek için büyük çaba sarf edip pür dikkat kesilmişlerdir. 

Öyle ki onlar öğrendiklerini derhal arkadaşlarına ulaştırıyordu. Rasulullah (s.a.v) efendimizin hareketlerinden gördüklerini göremeyen arkadaşlarına anlatıyorlardı. 

Sahabe öyle dikkat etmiş ki, sadece söz taşımamışlar. 
Yani hadis-i şerif riayet ederken peygamberimiz şu sözü konuşurken şahadet parmağını kaldırdı, sağma veya soluna döndü... 

Yani Peygamberimizin hareketlerini dâhil hafızalarına almışlardır. Bu sözü söylerken celalliydi veya tebessüm ediyordu. Yani sadece sözü değil, o sözle beraber peygamberimizin vücudunda, azalarmdaki değişiklikleri dâhi birbirine anlatıyorlardı. 

Dikkat ettikleri hususlardan birisi de efendimizin sözlerine ilave söz katmamaktı. Öyle ki onlar efendimizin sözlerini vahyedilen Kur’an ayetlerinden ayırmıyorlardı. 

Rasulullah efendimizin sözünün haricinde o cümleye veya hadis-i şerifin tamamına bir harf dahi 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ekle nı e meye gayret ediyorlardı. O denli bir gayretleri vardı. 
Ve o kadar sevgi doluydular ki, hadis-i şerifleri peygamberimizden duyduklarını başkalarına taşımakta o kadar bir muhabbet vardı ki, Ebu zer (r.a) efendimiz şöyle diyor: “Kılıcı enseme dayasanız ve ben bilsem ki kıbç beni kesmeden önce rasulullab’tan duyduğum bir kelimeyi tebliğ ve rivayet edeceğim, muhakkak onu yapardım” diyor. 

Yani peygamberimizden bir kelimeyi bir ümmetine duyurmak için canımı dahi feda ederdim, diyor ve o can çıkmadan ben o kelimeyi diğerine aktarırdım. Bu denli ashapta riayet hali vardı. Onların efendimizden duyduğu sözleri başkalarına taşıyarak uyarma ve bilgilendirme sevdası vardı. 

Şimdi biz anlatıyoruz, bocalar da çok anlatırlar, doğrudur. 

İyi de biz bugün öyle bir gayretimiz var mı? Bir talebe hocasından duyduğu güzel sözleri başkasma götürme derdi var mı? 

Bir mürit, mürşidinden duyduğu sözleri başkasma taşıma sevdası var mı? 
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Bir öğrenci öğretmeninden duyduğu sözleri başkasına taşıma sevdası var mı? Yoksa demek ki sahabe ahlakı yoktur. Rabbim ashab ahlakı nasip eylesin. 

Bakın dikkat ediniz, aksine bir örnek vereyim. 
Dervişler içerisinde ilmi olmayan fakat şeyhine karşı, davasına karşı, dinine karşı, Allah ve rasulüne karşı muhabbeti olan dervişlere bakıyorsunuz. Şeyhinden duyduğu sözü veya yaşadığı hali, hadiseyi, zuhur eden bir muhabbeti başkasına götürüyor ve onunla insanları irşad ediyor. Veya davasına kazandırmaya çalışıyor. 

Allah-u Teâlâ’da o insana ilim irfan kapısı açıyor. 
Neden biliyor musunuz? Kaynağı neresi? 

İşte kaynağı. Allah ve rasulü için dostun kapısına gelenler inanın ki rasuhıllah mektebine gelmiştir. İşte o sevda ile ashabın sevdası aynı sevda. Ahlak rasuhıllah ahlakı, o kervan rasuhıllah kervanı. Onun için ona ikram ediliyor kardeşim. Niçin anlamak istemiyorsun? 

Ve onun muhabbetle davasına inancına Cenab-ı Hakk’ın rahmet kapdarı açdıyor. Bunları da ayrıca bilmeniz gerekir. Aksi halde kitabı ezberlemeniz size sahabeyi tanıtmaz. 
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Sadece o kitabı ezber ederseniz gittiğiniz yerde belki nakledebilirsiniz. Oradakiler naklettiğinizi anlayabilir ama siz anlayamazsınız bunu da çok iyi bilin. 

Ne zaman anlarsınız, biliyor musunuz? O muhabbeti yakaladığınızda anlarsınız. O muhabbet nedir? 
Size duyduğunuz davadan, anlatdan hikmetli kelamları, rasulullah kelamı olsun, Allah kelamı olsun, evliya kelamı olsun, size anlatdan o nimetleri, “Benim gönlüm şad oldu. 
Ben bununla gafletten kurtardım” dediğiniz o kelamı bir başkasına taşıyorsanız ne mutlu size. İşte sahabe ahlakından size ahlak ikram eddmiş, sahabenin aldığı nimetlerden nimet a lmışsınız demektir. 

Ama öyle bir gayret yoksa öyle bir anlayış yoksa demek ki sahabe ahlakından, evliya ahlakından, derviş ahlakından ya da derviş testisinden bardağınızı doldurmamışsınız demektir. Bu da çok acı bir sondur. 

Şimdi gariptir ki ashap içerisinde en çok hadis-i şerif rivayet eden sahabeden Ebu Hüreyre (r.a) efendimizin okuma yazması yoktu. Kaç hadis-i şerif rivayet ediyor biliyor musunuz? 5374 hadis-i şerif rivayet etmiştir ve mübareğin okuma yazması yoktu. Biz 5374 kelimeyi 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taşıyamıyoruz. Ve bu mübarek insan rasulullah’ı ümmetlerine taşıyabilmek için evlenmemiş. 

Rasulullah’m yanında durup o sözler zayi olmasın, biz o sözleri ümmete taşıyalım aşkı ile evlenmemiş yuva kurmamış. Çünkü evlense, evinde olacak rasulullah efendimizin sözlerinin çoğunu taşıyamayacaktı. Muhabbeti görüyor musunuz? Bu insan (Ebu Hüreyre)’nm ne oturacağı bir evi var ne de yatacağı bir yatağı. Evi de rasulullah’m mescidi, yatağı da rasulullah’m mescidi idi. 

Hadis rivayet edenlerden İkincisi Abdullah Bin Ömer 2630 hadis-i şerif rivayet ediyor. Üçüncüsü Enes Bin Malik 2286 hadis-i şerif rivayet ediyor. Hz. Aişe validemiz 
2210 hadis-i şerif, Abdullah Bin Abbas 1666 hadis-i şerif, 
Cabir Bin Abdullah 1540 hadis-i şerif, Ebu Said El-Hudri 
1170 hadis-i şerif rivayet ediyorlar. 

Bu kadar hadis-i şerif ezberlemişler bizlere kadar taşımışlar. Cenab-ı Hak kendilerine arzuladıkları makamı ihsan eylesin. Bize de şefaatlerini nasip eylesin. 

Hadis-i şerif n a kleden sahabelerin titiz davrand ık ları gibi bazdarmm da hadis uydurması normaldir ya da muhtemeldir. 


181 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

Dolayısıyla bu hadis uyduranlar niçin uydurmuşlar? 
İslam âlimleri bunları tespit etmiş ve bize bunların sebeplerini açıklamışlar. 

Madde 1: Fırka, mezhep ve kabile taassubu, İslam dinini bozma arzusu, devlet adamlarına yaranma ve hoş görünme sevdaları, maddi kazanç sağlama istekleri, kendi zamanına göre Allah katında sevap kazanma düşünceleri, duyulmadık hadisleri rivayet etmekle kendi çağında meşhur olma arzuları sebepleri ile hadis uydurma cehaletine düşmüşler. 

Fırka, mezhep ve kabile taassubu sebebiyle hadis uydurulmuş. Bu ne olur? Mesela işte falan kabilenin bilginleri daha çok ya da falan kabile hakkında peygamberimiz şöyle demiş. Yani kabilesini, mezhebini, fırkasını üstün göstermek gayreti ile hadis uydurulmuşlardır. 

Bunların kendi çapında kendilerini halkın büyüğü gibi gösterme arzuları vardı. Günümüzde böyleleri var mı? 
Hem de oldukça fazla. İslam dinini bozma arzuları. Mesela bunlar dün olduğu gibi bugün de var. İslam dinini bozma arzusu ile hadis nasıl uydurulur? 
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Mesela peygamberimiz dün öyle yapmıştı ama bugün olsaydı böyle yapardı. Dün Arabistan’da deniz yokmuş bugün olsa peygamberimiz denize girerdi ya da girenlere bir şey demezdi, gibi sözler hadis uydurmaya eş değer sözlerdir. 

Münafık ve fasık bilginler insanların aklına ve nefislerine hoş gelen şeyleri fısıldayarak, dağıtarak İslam dinini yavaş yavaş bozma yoluna giderler. 

Mesela çalgılı eğlenceli düğünler, kız çocuklarını memleket, memleket okumaya gönderenler, kızım doktor olsun da hizmet etsin. Nefse ne kadar hoş geliyor değil mi? 

Hâlbuki bakın, dikkat edin. Bizim daha düne kadar yani bu 19. asra kadar erkek hekimler, kadınımızı erkeğimizi muayene etmiş. Hiçbir din adamı buna haram diye bir fetva vermemiştir. 

Ne zaman Cumhuriyet tarihinden sonra fitneler ülkeyi ele almış. Ondan sonra kadın erkek ayrımı başlatmıştır. 

Amaç kadınları iş hayatına götürmekti. Kadınlar iş hayatına gidince ailesi, yuvası perişan olacağını biliyorlardı. 
Kadınlar iş hayatına başlayınca fuhşun yaygınlaşacağını 


183 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

biliyorlardı. Ailede huzur, bereket, samimiyet ve sıcaklık kalmayacağını da çok iyi biliyorlardı. 

Dolayısıyla kadınlara vaatlerde bulunulmuş. Kadın doktor olacak, kadın mimar olacak, kadın falan olacak, kadın filan olacak... Bunun adına da kimine özgürlük demişler, kimine çağdaşlık demişler, kimine aydın demişler, kimine falan demişler.... 

Dolayısıyla bizim yuvamızdaki adabı, ahlakı, edebi, hayayı soymuş almışlar. 

Efendim, kızım doktor olsa da hizmet etsin olmaz mı? Ağzı açılan, senin hanımını erkek muayene etse mi güzel kadın muayene etse mi daha güzel, diyenler var. 

İyi de kardeşim, senin kızın doktor olunca benim hanımımı ya da kızımı muayene etmiyor ki. Senin k ız ın doktor olursa erkekleri muayene ediyor. Erkek de doktor olsa kadınları muayene ediyor. Çok şey değişmiyor ki. 

Ama bizim hedefimiz şu olmalı. Nefsanî olmayan bir arzu, benim oğlum kızım doktor olsun ama Kur’an doktoru olsun, iman doktoru olsun, itikat, ihlâs doktoru olsun arzusu olmalıdır. Ne zaman bu arzu olursa işte o aldığı eğitim Allah nazarında değerli olur ve toplumun 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kurtuluşuna vesile olur. Hem de kendisini kurtuluşa eriştirir. Cennet ve cemale ulaştırır. 

Avrupalılarm dedesi yatakta uyurken uzay daha nedir keşfetmemişken senin benim dedem Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri uzayın bütün resimlerini, projesini çizmiş ve bu gün Avrupalılarm o projeden yararlandığını herkes tarafından biliniyor. 

Mesela Hazerfen (Ahmet Çelebi) kendine kanat takıp Galata Kulesinden kasım paşaya kadar uçuyor. Bu batı uşakları senin dedene hain diyor ama kendilerinden olan bir ahlaksız, bir oturuşta on kilo şarap içiyor bu cehaleti sana medeniyet ve kahramanlık olarak anlatıyorlar. 

Bakın Hazerfen (Ahmet Çelebi) kendine kanat takarak uçağın ilk projesini çizmiş oluyor. Dünyada ilk defa mikrobu teşhis eden Doktor, Akşemseddin Hazretleridir. Yani senin benim dedemizdir. 

Ama iki yüz sene sonra, mikrobu ilk teşhis eden doktor diyerek bu unvanı bir kâfir doktora mal etmişler. 
İslam dinini bozmak, Müslümanları gerici göstermek maksadıyla yapdan fiillerdir bunlar. 
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Bu gün hadis uydurmadan öte inkârı var. Devlet adamlarına yaranma ve hoş görünme hevesleri ile bugün bu olayı şöhret peşinde ve makam arzusunda olan bilginlerden çok açık görüyoruz. 

Mesela devlet adamlarına yaranmak için ticaret adamları, din adamları, makam sahiplerinin kapısında sıradalar. Sıradan bir menfaat için yapmadıkları yalakalık yoktur. Rabbimiz bu gibi bilginlerin şerrinden ümmet-i Muhammed’i muhafaza eylesin. 

Aynı şekilde geçmişte menfaate düşkün, makam adamlarına hoş görünmek gayretiyle hadis-i şerif uydurmuşlar. Yani nebslerine hoş gelen sözleri peygamberimize isnat ederek söylemişler. Adına da hadis demişler ve böylece hadis uydurma işlemi gerçekleşmiştir. 

Madde kazanma istekleri olmuş. O yüzden ticarette peygamberimiz böyle buyurdu, diyerek peygamberimizin söylemediği sözleri ticaret yapan insanlar kazançlarını katlamak için bir takım ilave sözler konuşmuşlar. 

Bir de kendi zanlarma göre Allah katında sevap kazanma düşüncesi ile yalan hadis uydurma fikirleri de biraz tasavvuftaki şuursuz dervişlerle ilgili bir meseledir. 
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Yani kendi iyi niyetinden konuşuyor. Örneğin burada kendi şahsımızdan örnek verelim. Burada konuşuyoruz. Derviş buradaki sözü tutamıyor. Ama kendi iyi gördüğü sözleri, efendi böyle söyledi, şöyle söyledi diye anlatıyor. Hâlbuki kendi zannma göre buradaki sözün benzerini söylüyor. Aslında buradaki sözün zıddmı söylüyor ama hiç farkında değil. 

İşte bir grup insan da peygamberimizin mescidinde ya da sohbetinde bulunmuş ama kendi zanlarma göre hayır kazanmak gayretiyle söz konuşmuşlar. Bunları da İslam â limleri bizlere bildirmiştir. 

Şimdi kitaplara bakıp sahabeyi anlatmak belki buradan kolay olabilir ama biz o yanlışı kendimizde görmeliyiz. 

Mesela şimdi biz de aynı şekilde bizim ülkemizde bakıyorsun her oturduğu yerde şeyhi adına bin yalan söylüyorlar. Bunlar derviş. Güya sevap kazanacak, güya arkadaşını şeyhinin dergâhına götürecek, kadın erkek fark etmez. Peki, bunlar ne yapıyorlar? 

Dolayısıyla bunlar da o yalan hadis uyduranların safına düşüyorlar, çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü bir yalanı 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söylersiniz o yalan o yerde kalmaz. Burada söylediğin yalan söz bir o kadar kişiye derken bir bakarsınız o asdsız söz binlerce kişiye dağdmış! 

Ama doğru söz nefse zor geldiği için doğru sözü taşımak zordur. 

Çünkü nefse ağır gelir ama yalanın dağdması nefse güzel geldiğinden o kadar kolay dağdır ki, o yüzden dikkat etmek lazım. 

İnsan kendi fik rini konuşabdir. Rasulullah efendimiz böyle diyor dersen, senin hayırlı gördüğün bir söz içinde İslam’a uymayan ya da İslam’dan olmayan bulgular olur. 
İşte o zaman peygamberimize iftira etmiş olursun. 

Niyetin iyi olsa da söylediğin söz peygamberimize iftira olur. Çünkü Peygamberimiz o sözü söylememiştir. 
Ama faydalı gördüğün veya faydalı olacağına inandığın bir sözü kendi adına arkadaşlarınla paylaşman seni günaha düşürmez imanına da zarar vermez. O sözde yanlışlık ya da eksiklik olsa da günaha girmezsin, kimseye iftira etmiş olmazsın, sadece hata yapmış olursun. 

Aynı şekdde bir evliyanın ağzından, efendi şöyle buyurdu, şeyhim şöyle söyledi gibi şeyhinin olmayan 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sözleri şeyhinin adına konuşmak evliyaya iftira olur hem de evliyayı sevenlerin ihlâsmı bozmuş ikiliğe düşürmüş olursun. 

İyi biliniz ki bu gibi suçlar ihanet ve iftira olduğundan affedilmeyen suçlar grubuna girer. 

Öyleyse o güzel gördüğünüz sözü kendi düşünceniz olarak anlatırsanız onda bir vebal olmaz. Eğer demin söylediğim gibi varsa ufak tefek bir hata günah olmaz, isyan olmaz. Size de zarar vermez ve sadece basit hatalardan bir hata olur. 

Ama o sözü peygamber sözü olarak söylerseniz, bir ümmeti peygamberi ile aldatmış olursunuz. Eğer şeyhinizin olmayan bir sözü şey hinizin sözü o larak söylerseniz, dervişi evliya ile aldatmış olursunuz. 

Hatta sohbetlerde konuşuyorum Hadis-i şerif kitaplarına bakıyorum. Konuştuğum sözlerin birçoğu hadis-i şerif olduğunu görüyorum. Hal böyle olunca, şükrediyorum Elhamdülillah. 

Bazen bakıyorum konuştuğum sözlerin birçoğu ayet. 
Yine hamd ediyorum Elhamdülillah. Bu bana Rabbimin lütftıdur, ihsanıdır. 
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Ama ben bilmediğim halde bu ayet dediğim zaman Allah’a iftira olur. Ya Allah öyle bir ayet göndermediyse ne olacak? Aklı yeten bir insan haddini aşmaz. Ne üstümüze lazım kardeşim. Bizim günah yükümüz bize yeter. 

Duyulmadık hadisleri rivayet etmekle kendi çağında meşhur olma arzusu bugün de çok. Televizyonlarda fikri bozuk, zikri bozuk bir takım gruplar hiç durmadan fetva veriyorlar. Meşhur olma yolundalar. Bunlar da mevcut. 
Cenab-ı All a h şerlerinden muhafaza eylesin. 

Benim size tavsiyem; siz asla ve asla haddinizi aşmayın. Bilmediğiniz şeyler hakkında biliyormuş gibi davranmayın. 

Bilmediğini bilen kişi âlimdir, ariftir. 

Bilmediğini bilmeyen zavallı bir cahildir. 


İyi biliniz ki; peygamberimize ait olmayan bir sözü, peygamber sözü olarak söylerseniz, tüm ümmeti peygamberi ile aldatmış olursunuz. Eğer şeyhinizin olmayan bir sözü şe yhinizin sözü olarak söylerseniz, dervişi evliya ile aldatmış olursunuz. 
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AŞKINA TALİP OL GİDELİM 

Aşkın adabı ilham erişir. 

Yaradan sevgisi gönle yerleşir. 

Hakk’ı seven kullar onda birleşir. 
Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Nuru cemal nuru aşkla görülür. 

Aşk ile manada yollar yürünür. 

Hak aşkını arifler öze bürünür. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Dervişler aşka erince pervane döner. 

Aşka düşenlerin özleri güler. 

Aşka düşenlerle birdir peygamber. 
Aşkından nasibi al da gidelim. 

Aşk ile kula gösterir nuru cemali. 

Aşk eriştirir kula güzel kemali. 

Aşkla konuşur kullar hikmet kelamı. 
Aşkına talip ol gönül gidelim. 
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Aşığa fermandır aşkın gülleri. 

Bülbül ile beraber öter dilleri. 

Esmayı virt eder kelam sözleri. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Aşkınla şad olsun gören dervişan. 
Aşkınla avunsun özü perişan. 

Aşkı nişan eylesin kelamı olan. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Aşkını arıyor derviş şeyhinde. 

Aşkını bekliyor dergâhı özünde. 

Lafzı celal vardır kelam sözünde. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Dervişin devranı aşkla kurulur. 

Aşk ehli aşığa özden vurulur. 

Allah dedikçe eğriler doğrulur. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Görenler desin sana divane. 

Ak yüzle çıkalım yüce divana. 
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Arz edelim derdimizi yüce zatına. 
Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Aşksıza ver il mez Hak’tan bir nişan. 
Aşksızlar alamaz manadan imkân. 
Aşkını biliyor her âşık olan. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Hali hünkârım aşkı dağıtır. 

Aşka düşen kullarını bir, bir ağlatır. 

Her yerde kendini ona aratır. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Aşkını aldı cümle enbiyayı evliya. 

Aşkını dağıttı talip kullara. 

Alanlar Allah deyi düştü yollara. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 

Gayrilerden sana asla yar olmaz. 

Aşkına düşmeyenler felah bulamaz. 
Aşksızlık seni hiç iflah etmez. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 
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Aşkı döktürür kul günahlarını. 

Aşkı verir kula çok imkânları. 

Aşkıyla bozulur nefsin oyunları. 

Aşkını al da gönül gidelim. 

H a lil İbrahim der aşkı sermaye m d ir. 
Aşksız olan zamanım hepten virandır. 
D il imi söyleten aşkı il hamdır. 

Aşkına talip ol gönül gidelim. 
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Bu konu Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin, 2007 yılı Umre ziyaretinde Dervişlere yaptığı kısa bir hatırlatmadır. 

MEDİNE’DE 

KISA BİR 
SOHBET 

4_U1 

UJ e*A,ıg \ 1 l_-*j 4-U 

1 4_;j>s_y2?j 4_5lpjwL«Ae_« 

Evet, kardeşlerim. Burası Allah rasulü ’nün diyarı, şehri Medine. All a h’ın selamı efendimizin üzerine olsun. 

Aziz, kardeşlerim, benim burada size nasihat etmem bana biraz abes geliyor. Çünkü şu anda biz huzuru rasulullahtayız. 

Rasulullah efendimizin misafirlerine, ikram edecek olan şüphesiz ki, Allah rasulüdür. 

Ancak biz ümmet olarak bu bilinçten biraz uzak ve eksik olduğumuz için, faydalı gördüğüm bazı hususları 


Dünyada, huzuru 
Rasulullah’a edeple varmayanlara, Ahirette, şefaat payı verilse de, biraz kısıth olarak verilir! 
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efendimiz adına kısaca hatırlatmayı uygun buluyorum. Bu konuda haklarınızı helal ediniz. 

Değerli kardeşlerim! Burada zamanı çok iyi değerlendirmek lazım! Çünkü her zaman buraya gelemeyiz. 

Tabi ki sadece vakitten vakte mescide gitmekle zamanı değerlendirmiş de olamayız. 

Görüyorsunuz insanların birçoğu bir turist misali gelir, gezer, gider memleketine. Fakat biz öyle yapmayalım. 
Biz buradaki günlerimizin, gündüzünü yiyip içmekle değil oruçla geçirelim. Diğer taraflarda yürüyerek değil de mescitte huzur ederek, rabıta yaparak, dua niyaz ederek zamanı geçirelim ve değerlendirelim. 

Kardeşlerim unutmayınız ki: Rasuhıllah efendimizin türbesine yakın olmak için çabalamak, izdiham içine katdmak rasuhıllah efendimize saygı ve sevgi değildir ve bu tür davranışlarınızla muhabbet alamazsınız, efendimizin ruhaniyetini de hissedemezsiniz. 

Rasuhıllah’ı arzulayan kardeşlerim. Muhabbet, şefaat isteyen kardeşlerim, efendimizi edeple ziyaretten sonra mescit içinde muhabbete uygun bir yerde, bir direğin 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dibinde oturun. Huzuru rabıta halinde, murakabe halinde efendimize teveccüh ederek hem kendi derdinizi hem de ümmetin derdini, tanıdığımız dostlarımızın derdini ve bizden selam gönderen kardeşlerimizin derdini rasuhıllah efendimize arz etmeye çalışarak efendimizin teveccühlerini kaza nam aya çalışırsanız efendimizin daha çok hoşuna giden bir iş yapmış olursunuz. 

Rasuhıllah efendimizin hoşuna giden işleri yapanlar da rasuhıllah efendimizin şefaatlerine mazhar olurlar düşüncesindeyim. 

Burada asd olan gönüllerimizi rasuhıllah efendimize bağlamaktır. 

Zaten biz de buraya dua etmek için gelmedik mi! 
Bizi tanıyan dostlarımız, bizi bu mübarek topraklara yolcu ederken, bana da dua et, benden efendimize selam götür temennilerini unutmayalım. 

Biz de zaten dua etmeye gidiyoruz, diyorduk. Başka bir vazifemiz yok. Dua edeceğiz. Hem kendimiz hem için hem ümmet için hem maddi hem manevi değerlerimiz için dua edeceğiz İnşaallah! 


197 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

Kardeşlerim, mescitte otururken uyuyabilirsiniz. 
Uyuyakalırsımz, bir bakarsınız hiç göremeyeceğiniz rüyayı görürsünüz. Rüya görmezseniz de huzuru edeple oturduğunuz efendimizin hoşuna gidince bakarsınız tazelenmişsiniz. Duygularınız tazelenmiş, kendinizi gençleşmiş gibi hissedersiniz. Bunun anlamı rasulullah efendimiz sizin yakarışınıza cevap vermek üzere size gelmiş, ruhaniyeti tecelli etmiş ve sizin hatırınızı sormuş ve ümmetim diyerek sizi pak etmiş demektir. 

Mescitte herkes rasulullah efendimizin ravzasma hücum ediyor. Ravzayı ziyaret edin. Fakat Ravzanm o izdihamında muhabbet bulamazsınız. Yani ziyaret ayrı, muhabbet ayrı bir şeydir. 

Ziyaretinizi yapın. Geçin duanızı kenarda huzur, tefekkür, rabıta ile yapın. Sizden dua bekleyenlerin duasına cevap vermiş olursunuz. Hem o insanlara karşı vazifenizi yapmış olursunuz hem de kendi şahsınızda Allah’a ve rasulüne karşı emanet vazifenizi yerine getirmiş, sadakat ehli bir kul olarak memleketinize dönersiniz. 
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Bunun haricinde zaman geçirmek gaflet olur. Tabi ziyaretlere gittiğimizde toplu olarak dua edeceğiz. Ama bu ayrı bir şeydir. 

Mesela Uhud dağına gittiğimizde toplu olarak ziyaretimiz olur. Yine Cennet-ül Bakiye gittiğimizde toplu bir duamız, hediyemiz olur. Aynı şekilde yedi mescitlere gittiğimizde eğer sükûnet bulabilirsek dua ederiz. Belki Takva mescidinde, Küba’da dua edebiliriz. Her nereye gidersek gidelim huzuru kalp ile vazifeli olduğumuzu, ümmetin bizden dua beklediğini unutmayın. 

Bu bir nöbettir. Bu şerefli nöbeti bugün biz, yarın başkası tutar. 

Bir de Müslümanlara selam verin. Almayanlar oluyor, a lmasınlar. Ama siz selam verin. Çünkü Müslümanların içerisinde sevgisi olan, gerçekten İslam olan size selam veriyor, sizi kucaklamak istiyor. Hatır sormak istiyor, ama dilimizi bilmiyorlar. 

Öyleyse ona selam vererek o kardeşlerimize sevdiğinizi, onun davasında beraber olduğunuzu ona söyleyin. 
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Yani tanımadığınız insana selam vermek, davada beraber olduğunuzu söylemiş ve o Mü’minin gönlüne, kalbine güç vermiş olursunuz. 

Selamını alsın almasın, hiç önemli değil. 
Almayanlara üzülmeyin. Çünkü onlar bizden değildir, ama selamınızı alanlar bizdendir. Onun için rasulullah efendimiz: 

“Mü’minin mü’min üzerindeki haklar ın dan biri de birbirine selam vermesidir” Buyuruyor. 

Bu güzel şehirde az bir zaman kalacağız. Rüya gibi olsun. Yani macera gibi bir zaman değil de rüya gibi bir zaman olsun. Nefsimiz aç kalsın, imanımız dolsun, ruhlarımız şad olsun, güzel bir hizmet olsun. 

Başkaları ne yaparsa yapsın bizi çok ilgilendirmez, bizim yapacağımız bizi ilgilendirir. 

Dua etmek kolay bir iş değil, zor bir iştir. Neyi var ki? Ederim. Et bakayım. Dua etmek üç beş dakikalık iş değildir. Dua etmek bir ömür ister. Oturup dua edeceksiniz. Mescitte çok zaman geçirmeye, ayrdmamaya çalışın. Memlekete döndüğümüzde, ben buraya gittim, 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şuraya gittim. Bunlar çok önemli değil, maceradan ibarettir. 

Zaten gidip, gezeceğiz, dolanacağız. Asd olan gittiğimiz yerde tuttuğumuz nöbet olmalıdır. Yani maceradan uzak, Hak rızasına yakın, Peygamberimizin şefaatine uygun bir nöbet olmalı. 

Yine şeyhimiz Bünyamin Yıldırım Efendi hazretleri hep anlatırdı. 

Herkes hacca veya umreye giderken sevinir, ben üzülüyorum ve utanıyorum. Üzülmemin sebebi; ben gideceğim rasulullah hesap soracak; 

“Ey ümmetim benim davama ne kadar hizmet ettin?” Ebu Bekir Sıddık efendimiz hesap soracak; 

“Benim davama ne kadar hizmetin oldu? Benim bıraktığım emanete sahip çıkabildin mi?” Ayni şekilde Hz. 
Ömer ve diğer bütün sahabeler.... 

Aynı şekilde Cennet-ül Bakiye gideceğiz orada yatan bütün Allah dostları hesap soruyor. Rasulullah arkadaşları ve Allah dostları; “Benim davama ne kadar hizmet ettin?” diye soracaklar. Ama bizim kulaklarımız sağır olduğu için biz onların sesini duyamıyoruz. 
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Onlar bizi “Ey Allah’ın kullan biz sizden razıyız” mı diyecekler, yaptığımız işlerden dolayı, bizden hesap mı soracaklar, onun hesabını düşünmek ve ona göre huzura çıkmak lazım. En azından bunu yapamasak da şunu diyebilmeliyiz. 

Biz sizin davanıza hizmet edemedik ama o davanın derdiyle size geldik. Derdinizden dert almaya geldik. 
Aşkınızdan aşk almaya geldik. 

Himmetlerinizle himmetlenmeye, şefaatinizle şefaatlanmaya geldik. Siz himmet ederseniz biz de davanıza hizmet etmeye niyetliyiz. Niyetimiz arzumuz bu yöndedir. 
Ümmet için sizden dilenmeye geldik, diyebilmeliyiz kardeşlerim. 

Allah aşkı ile Cenab-ı Hakk’m sevdiği değerlerden, değer ve şefaat almaya geldik. Uhud’a vardığımızda öyle. 
Onlar All a h için canlarını verdiler, şereflendiler ve Cenneti kazanddar. Ümmetin de gönlünü kazandılar mahşere kadar. 

Öyleyse biz Uhud’a gideceğiz. Orada macerada olanları görürsünüz. Sakın onlara özenmeyin ve nöbetinizi unutmayın kardeşlerim! 
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Biz Uhud şehitleri gibi davamıza canımızı, malımızı veremedik. Veremediğimizin ezikliği, kırıklığı anlayışı içerisinde Uhud şehitlerinin şerefinden ümmete şeref dilenmeye gideceğiz kardeşlerim. 

Yani niyetimiz bu olmalı. Siz nasd bu davaya hizmette canınızı, malınızı verdinizse biz de sizden bu yolda ilim, irfan, cesaret, tevazu, gayret almaya geldik. 

Eğer siz bize himmet etmezseniz biz perişan oluruz. 
Neslimiz perişan olur. Biz layık olmasak da bize himmet edin, hizmet edin, şefaat edin duaları, dilekleri, arzuları, eksik olmamalı. Kalbimizde, gönlümüzde bu tür arzular yatmalıdır kardeşlerim. 

Aynı şekilde mescitlere gittiğimizde yine bu arzuyla oturmalı, bu arzuyla uyumalıyız. Böyle uykuda ibadet saydır. Yani Hak aşkıyla mescitlerde veya evinizin bir köşesinde İslam derdiyle uyumanız All a h indinde makbul bir ibadet saydır. 

Ama Rasulullah mescidinde ayrı bir şey var. 
Efendimiz buyuruyor ki; 

“Benim mescidimde kdınan bir namaz, diğer mescitlerde kdınan namazlardan bin kat daha faziletlidir ” 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Allah için derdiniz olacak, bin dert sevabı alacaksınız. Allah için niyaz edeceksiniz bir kere, bin niyaz sevabı alacaksınız. 

Onun için burası ganimet yeri, burası Cenab-ı Hakk’ın rasuhıllah efendimize kurdurduğu şefaat pazarı. 
Muhabbet, himmet, hidayet, irşad, ikaz pazarı, biz bu pazardan ne kadar alabilirsek ya da ne kadar gayret edersek o kadar nimet alırız. 

Onun için mümkün mertebe zamanımızı mescitte geçirelim. Otel odalarında bize çok şey vermezler. 

Bakın birçok ülkeden buraya gelen insanlar, otel tutmazlar. Mescitte yatarlar, mescitte yerler, mescitte ihtiyaçlarını giderirler. Tabi bizde otel olunca biraz tembellik oluyor. Otele gel, git zaman geçiyor ve bazı vakitleri de otelde kılmaya mahkûm oluyoruz. Bu da zarardır. 

Onun için mümkün mertebe zamanımızı mescitte geçirelim. Bu zordur, kolay demiyorum. Ama orada oturmak, huzur etmek, Kur’an okumak zordur. Ama o zorun arkasında da şefaat, rahmet, hidayet, bereket, ganimetler var. Alabildiğimiz kadar alalım. Çantamıza dolduralım. Bizden isteyenlere ülkemizde dağıtalım, 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dağıtmaya çalışalım. Hedefimiz bu ve bunun gibi arzular olmalıdır. 

Aziz kardeşlerim hepinize rasulullah pazarından şefaat, dost pazarından dosta, dostluğa, dervişliğe, muhabbete yakışan ticaretler diliyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun. 
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SENİN LÜTFÜN SOLDUR RASBİM 


Her kulunda ayrı hüner! 
Aş ık ların pervane döner. 
Bizim gönlümüz hasta inler. 
Senin lütfün boldur Rabbim. 

Destur ver özümüz açda. 
Şanın her yana yayıla. 
Duyanlar emrini tuta. 
Senin lütfün boldur Rabbim. 

Derdini ver özümüze. 
Kelamın söylet dilimize. 
Gezdir her yerde aşkın de. 
Senin lütfün boldur Rabbim. 

Zahir batma hâkimisin. 
Her dertli kulun tabibisin. 
Her yerde hazıra nazırsın. 
Senin lütfün boldur Rabbim. 

Nazar eyle özümüze. 
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Bir kez gül kara yüzümüze. 

Aşkınla düşür rasul izine. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 

Gönlümüze nazar eyle. 

Kir ve paslarımız çözüle. 

Nurunla içimiz aydınlana. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 

Dervişlerin devran ede. 

Biriliriyle bayram ede. 

Münafıkları hayran ede. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 

Aşkına düşür de ağlat. 

Yaralı gönlümüz dağlat. 

Sevgimiz sevgine bağlat. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 

Aş ık ların ariflerin. 

Var âlim ve zakirlerin. 

Çoktur kalbi selimlerin. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 
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Hidayeti bize yar eyle. 

Aşk muhabbeti kâr eyle. 

Varlığımız emrine amade. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 

Kulum de şeref bulalım. 
Kulluğunda karar kdalım. 

H a l il İbrahim der lııtfuna erelim. 

Senin lütfün boldur Rabbim. 
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KARI 

KOCA 
ANLAYIŞI 

4 _L 51 

Öî ^ ûl 43\j\ 

Lg-Jl 1 jJlSwjÜ Ç-ljjl j^-Ss-^âJİ 
L)J ÂkJ-Jj 02y> J^rj 

^j jÜ ıJljlj'y ı^JJi 


Kan kocanın birbirine olan muhabbeti dünyanın bütün ilaç fabrikalarında n daha etkili bir ilaçtır. 


Rum 30/21 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 30/21 

Erkeksiz kadın yaşar, kadınsız erkek de yaşar ama her ikisi de sürünerek yaşarlar. Çünkü Allah kadını erkeği birbirine muhtaç yaratmıştır. 
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Fakat bizim ülkemizde Allah'ın takdirini 


beğen m ey ip kendi nefislerinin arzularını tatmin etmek için kadın erkek eşitliği deyip gidiyorlar. 

Esasen kadın erkek eşitliği birbirine muhtaçlığına bağlıdır. Şöyle diyelim. Bir elmayı kesin, yarısı kadın yarısı erkektir. 

Kadın erkek birbirini tamamlayan iki yarımdır. 

Kadınsız erkek, erkeksiz kadm biç bir z aman dünya bay atında huzur bulamazlar. 

Hatta yaşlansa dahi yaşlılığı çok perişan olur. Mesela dünyada yaşayan bazı artistleri görüyorsunuz. Evlenmeden nikâhsız yaşıyorlar. 

Sonları, bir otel odasında kimsenin haberi olmadan ölü bulunurlar. 

Onun için kadm erkeksiz, erkek kadınsız dünya hayatında huzur bulamazlar. 

Allah-u Teâlâ kadını erkeğe bağlamış, erkeği kadına bağlamıştır. Kadm erkeksiz yarımdır, erkek kadınsız yarımdır. 

Hele hele insanlarımızın birçoğu karı koca hayatını yalnız cinsellikten ibaret zanneder ve öyle görürler. 
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Karı koca hayatını sadece birbirlerinin şehvetini tatmin etmek için zannederler. Bu düşüncedeki insanlar asla, erkekse kadının, kadınsa erkeğin değerini bilemezler. 

Çünkü karı koca arasında şehvet diye bir olay olamaz. Karı koca arasında, karı kocanın birbirine sevgisi, ilgisi Allah nazarında baştan sona ibadet olur, rahmet olur. 
Hatta karı kocanın birbirleri ile ilgisi, ilişkisi birçok hastalıklara da şifa olur. 

Bazen bakıyorsunuz, mahallede deli kız diye tanınan kız iyi huylu biri ile evleniyor. Öyle güzel bir kadın oluyor ki, sıhhatli, tertemiz. Neden? Çünkü huzuru buldu, sıhhate kavuştu. 

Duyguları açddı, damarları açıldı, rahata erişti ve Cenab-ı Hakk’ın evl ilik te muradı olan şifayı, huzuru yakaladı. 

Bazen, bakıyorsunuz evlenecek damat veya gelin hanım çok efendi, çok dürüst. Ama evleniyor, evlilikleri pek düzenli değil. Karı koca anlaşamıyorlar. Bakıyorsunuz o efendi, temiz, sakin olan delikanlı veya genç kız sinir hastalığına yakalandı. 

Neden? Çünkü evde karı kocanın huzuru dünyanın 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bütün servetlerinden ve tabiplerinden daha değerlidir. 

Ancak kan koc an ın huzuru olmazsa bütün ilaç fabrikaları size çalışsa huzuru olmayan bir kan kocanın duygularına hükmedip onlan rahata kavuşturamazlar. 

Kan ko ranın birbirine o lan muhabbeti dünyanın bütün ilaç fabrikalarından daha etkili bir ilaçtır. 

Dolayısıyla karı kocanın da bir vazifesi var. Karı kocanın vazifesi birbirini anlamaktır. 

Karı koca birbirinin hayatını nasıl kolaylaştırır? 
Şimdi şöyle düşünün. Demin söyledim ya erkek karısına itaat eder. Sabah işe gider, akşam evine gelir. Karsından bir güler yüz bekler, tatlı dil bekler. Fakat karısı da, kocası gelir gelmez başlar suale! Neredeydin? Ne yaptın? 

Kardeşim adam zaten akşama kadar çalışmış. 
Streste, sıkıntıda, kahır çekmiş, evine gelmiş, karısından güler yüz, teselli beklerken hanım efendi soruyor da soruyor. Adeta hesaba çekermiş gibi sual üstüne sual! 

Hâlbuki kadının kocasına hoşgörüsü, nezaketle hoş geldin demesi, verilecekse yemeğini vermesi, çayını vermesi hatırını sorması o erkek için en büyük teselli kaynağıdır, eşine yardımcıdır. 
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Erkek de akşama kadar çalışır, karısının işini kolaylaştırır. Fakat çalışan bir kadına bakın. Akşama kadar çalışacak, yorulacak, eve gelince de çocuğunu doyuracak temizliğini yapacak, kocasına hanımlık yapacak vs. 
Bakıyorsunuz çalışan kadının hayatı çileye dönüyor, çekilmez bir hal alıyor. 

Karısını koruyan bir erkek, sabah evden işe çıkar, akşama kadar karısının rahatı için, çocuklarının rahatı için çalışır. Patronun, müdürün, ustabaşmm vs. kahrını çeker hanımını rahat ettirmek için. Hanımı da akşam eve geldiğinde onu nezaketiyle, güler yüzüyle kendisine düşen hizmetiyle kocasının hayatını kolaylaştırarak hem kocasının gönlünü kazanacak hem de Hakk’ın rızasını kazanacak. Cennet ve cemale layık olacaktır. 

Şimdi bazı hanımlar diyorlar ki: Ben yemeğini yapıp önüne koyuyorum. Kardeşim bir yemeğini yapmak bu kadar zor değil ki. Nefretle yemek yapıp da çalımla sofraya koyan bir kadına büyüklerimiz derlerdi ki, “Köpeğin önüne yal mı koyuyorsun. Bu nefret niye?” 

Aziz kardeşlerim: Bir insanın insanlığ ı, muhatabına saygı ile belli olur. Saygı ile ortaya çıkar. 
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Dolayısıyla insana en büyük cesaret samimiyettir, sevgidir, güler yüzdür, tatlı dildir. 

En büyük hizmet de budur. Aslında kadının vazifesi bir çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak, yemek yapmak değildir. 

Kadının kocasına en büyük hizmeti, tatlı dil, güler yüz ve nezakettir. 

Dolayısıyla nezaket ehli, samimiyet, tatlı dil, güler yüz ve bunlar bir kadını kadın eden hem de Cennet hatunu eden Cennete götüren sermayedir. 

Tatlı dil, güler yüz, nezaket, bir kadını dünyada şereflendirir, topluma sevdirir, ahirette ise cennet-i Ala’da makamını yüceltir. 

Aziz din kardeşlerim! Bunlar hanımlara öğretilmiyor. Bize öğretilen, kız gelin olurken anası babası diyor ki “O (kocan) sana bir derse sen ona iki de. 
Kaynanan, kayın pederin sana bir derse sen ona iki de!” 
Desin demesine de zarar eden senin kızın oluyor haberin yok zavallı ana ve baba! 

Peki; zarar nerede diye sorarsan. Kızın gittiği evde tek başına kalarak tutunacak bir dalı kalmıyor. Sayende bütün 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akrabalık ve dostluk bağlarını koparmış oluyor. 

Baba gelin kıza cesaret veriyor, kız kocaya karşı geliyor. Gelin hanım kocaya karşı geldi mi kocanın sevgisini kaybediyor. 

Unutmayınız! Bir kadın kocasının, kocası da kadının sevgisini evlendiği bir yd içerisinde kazanır yine evlendiği bir yıl içinde sevgisini de güvenini de kaybedebilir! 

Evliliğin ilk senesinde eşler güven kazandı kazandı, kazanamadıysa bir daha kazanma şansı pek yoktur. Olsa da yüzde beş yüzde on olur. 

Gelin hanımlar ilk evlendiği yıl içinde, hizmetiyle ve nezaketiyle kocasının sevgisini kazanır, kaynatasının, kaynanasının ve çevresinin sevgisini kazanırlar. 

Bizim ülkemizde öyle bir kültür gelişti ki, kültür denmez de! Öyle bir kültürsüzlük gelişti ki, gelin hanım evlenecek kocayı alacak. Bir daireye hapsedecek ne kaynana görecek ne kaynata görecek! Hiç kimsesi olmayacak. 

İyi güzel de kardeşim. Senin de oğlun olacak, kızın olacak. Sen oğlunu yirmi sene, yirmi beş sene besledin, büyüttün. Sonra senin oğlunu bir kız alacak ve sana göstermeyecek. Sen buna razı olur musun? 
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Peki, kız anası. Senin oğlunu alırlarsa ve seninle irtibatını keserlerse sen buna razı olur musun? Kız babası, senin oğlunu alırlar ve seninle irtibatını keserlerse sen razı olur musun? Ebetteki razı olmazsın. 

Sen evlendirdiğin oğlunu elinden kaçırmak istemiyorsun. Ama damadını dalından, sülalesinden, yaprağından ayırmak istiyorsun? Böyle bir düşünce insan olan birinin ahlakına sığar mı? 

Sığmaz. Biz kültürümüze sığdıranlayız da zaten. 
Sığdıramadıkları için de gerginlikler, kırgınlıklar, düşmanl ık lar bitmeden tüm hızıyla devam edip gidiyor. 

Tabi benim güzel kardeşlerim, evlilik güzel ama hanım olmak biraz zor. Nezaket ister, marifet ister, etrafta dost edinmek ister. 

Baba evinden tanımadığınız beldeye veya köye veya başka bir şehre gidiyorsunuz, yuva kuracak yeni insanlar, yeni dostlar kazanacaksınız. 

Tabiri caizse bir fidanı, bir bahçeden söküyorlar başka bir bahçeye dikiyorlar ve siz o bahçede meyve vereceksiniz. 

O meyve vereceğiniz bahçede, öyle bir meyve ki, 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sahibini tatmin edecek. Bu meyve de nereden geldi ne berbat bir meyveymiş ne büyümesi var, ne tadı var, ne tuzu var dedirmeyeceksiniz. 

O meyvenin iyi bir meyve olabilmesi için, dikildiği bahçenin taşmı, toprağmı, suyunu benimseyecek ve kabullenecek! Çünkü kabullenmediği toprak ona sırrını vermez ve o meyvenin sahibine vereceği bir tadı olmaz, olgunluğu da olmaz. 

Mesela bir hanım, baba evinden ana evinden ayrddı mı eğer ana evine yönelirse ana evinden gıda beklerse ana evinden bir takım beklentileri olursa o kızın bu niyeti kocasının rızkının dar a lmasına sebep olmuş olur. 

Bir kız ana evinden çıktı mı “ Yarabbi beni bu evden çıkarıp diğer bir eve gönderiyorsun. Ben senin emrinle gidiyorum. Yarabbi gittiğim yerde rızkımı bollaştır. Bana rızık verecek sensin. Beni tekrar anamın evine, babamın evine döndürme. Beni kardeşlerime muhtaç bırakma. Sen kullarının rızkını veren yüce rabbimsin. Benim rızkımı da eşimin rızkını da bol ver yarabbi.” Diye dua etme yerine gelin hanım, varsa yoksa anam babam, derse! Bu gibi haller gelinin aleyhine olur. Gittiği yerde manen rızkının 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dar olmasına madden sevimsizliğe sebep olur. 

Bakın dikkat ediniz. Bir gelin anasını sevdirmek istiyorsa, babasını sevdirmek istiyorsa, kocasının anasına babasına değer vermesi lazım. Eğer siz kocanızın anasına kocanızın babasına değer vermez, benimsemezseniz, kocanız da sizin annenizi babanızı benimsemez. Sizi de ziyaretine dahi götürmez. Götürse de kendisi gelmez! Tek başınıza annenize gider gelirsiniz. Bu gibi davranışlar da annenize de babanıza da hakaret gibi olur. 

Ama siz, annenize saygı istiyorsanız, gittiğiniz evde kocanızın annesine saygınız olacak, babasına saygınız olacak. Evine evim diyeceksiniz. Zaten kocadan ayrılan kadınlar evine evim dememenin acısını çok iyi bilirler. Ve babasının evinin kendisine ev olmadığını da çok iyi anlamış olurlar. Ama geç kalmış bir anlayış olur! Son pişmanlık fayda vermez. Siz de o duruma düşmeyin. 

Evinize evim demeyi, kocanıza kocam demeyi bilin ki dikilmiş olduğunuz bağda güzel kokulu gülleriniz yeşersin, meyveleriniz iki cihanda size rahmet vesilesi olsun. 

Şimdi gelinin, kaynanayla kayınpederle evleri ayrı. 
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Yalnız henüz çocuk yok. Gelin hanım kayın validesi ile aynı binada üst üste oturuyorlar. Yaptığı yemeği getirse kaynatanın evine dese ki, anne baba yemek yiyelim, o insanlar sizden beklemez ama o getirdiğiniz bir tabak yemekle kaynananızı kazanırsınız kayınpederinizi kazanırsınız. O insanlar sizi öz kızından daha çok severler. 

Aynı şekilde kayın validenizin evine indiğinizde o eve elektrik süpürgesi ile süpürseniz veya mutfağında varsa bir bulaşığını yıkasanız inanın ki, siz o evde kayın pederinizin ve kayın validenizin gönlünde kocanızdan daha değerli olursunuz 

Ama orada size mutfağa gir bulaşığımı yıka demezler. Benim evimi süpür demezler. İyi insanlar kendi işlerini kendileri yaparlar, başkalarına iş yaptırmak istemezler. 

Gelin hanıma iş yaptıran ve devamlı işini yaptırmak isteyen kaynana şerli olur. Şerli olmayan birinden başkası insana eziyet edip de zevk alamaz! Bu gerçekleri de birbirinden ayırın. Şerlilerden Allah’a sığınırız. 

Eğer bir gelin kendi gönlü ve ahlakı ile kendi düşüncesiyle bunları yapar, evini benimserse onlar da 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gelini benimserler ve öz evladı gibi sahip çıkarlar. 

Yani siz kocanızın evine evim der, sahip çıkarsanız kocanızın annesi babası, kardeşleri de size kızım diye kardeşim diye sahip çıkarlar. 

Siz evinize ne kadar sahip çıkarsanız kocanızın tarafı da size o kadar sahip çıkar. Siz sahip çıkmazsanız kocanızın evini benimsemezseniz, kocanızla ufak bir tartışmanızda size, “kızım ana evine gitme” diyen olmaz. 
Siz evde tutacak bir dal bulamazsınız, bir kuvvet bulamazsınız. Ama siz onlara sevginizi verirseniz onlar da size kocanızla aranızdaki olumsuzluklara karşı kalkan gibi sizi korurlar. Sizi tutar oğlunu suçlarlar. 

Ayrıca siz ana evine gidince, siz ana evinde şeref, haysiyet değeri mi kazanıyorsunuz? Biraz etrafınıza bakın ne olur. Bakın bakın da şeref madalyasını düşürenlerden olmayın! 

Siz kocanızla kavga edip ana evine gidince ne olur? 
Annenizin babanızın itibarı artar mı? 

Aksine onlar mahzun olurlar, perişan olurlar. Fakat siz anne evine gitmemeniz için sizi koca evinde tutacak dallara yapışmanız gerekmez mi? Sizin o hanenin 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insanlarını dost edinmeniz gerekmez mi? Sözlerimi iyi düşünün, iyi anlayın kardeşlerim. Ben taraflı konuşmuyorum. Aksine bizim kızlarımızdan sökülmüş olan mirasımızı kızlarımıza tekrar kazandırmak istiyorum. 

Kaynana bir dost, kaynata bir dost, elti bir dost. 
Bunların hepsinin dostluğunu kazanabilirseniz işte o zaman güçlü olursunuz. Baba evine dönme şansınız olmaz. 

Unutmayınız ki kocasıyla kavga etmeyen kadın bulunmaz. Mutlaka kavganız olur, tartışmanız olur. Ama ufak bir tartışmayla baba evine giden bir kadın da hiçbir zaman kadın olamaz, hiçbir zaman sevilmez. 

O yuva, zaten yuva sayılmaz. Hatta başa bela gibidir. 
Onun için karı koca meselelerini çok iyi düşünmek lazım. 

Bu günümüz gençlerinin birçoğu kıskançlık yüzünden yuvalarını yıkıyorlar. 

Elbette ki, bir kadın kocasını kıskanır. Aynı şekilde kocası karısını kıskanır. Bu insanlık fıtratının gereğidir. 

Fakat bu günün kıskançlıkları tamamen psikolojik boyutlardadır. 

Eğer kıskançlık korumak içinse insan fıtratının gereği olan bir kıskançlıktır. Ancak gerçek olmayan bir 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iddia ile aşağdama, iftira derecesinde yapılan bir kıskançlık tamamen psikolojik bir durumdur, tedavi gerektiren bir hastalıktır. 

Kıskançlığın dozunu artıranlar kimlerdir? 

Bir insan kendini çirkin görür, karşısınd a kini güzel görür. Kendini aşağıladığı için kocam beni sevmiyor, onu seviyor der. Ya da karım beni sevmiyor onu seviyor der. 

Esasen bu tür insanlar kendini aşağılamış olurlar ama kendileri bunu anlamazlar. Birinin anlatması lazım! 

Kendini aşağılayan insanlar daima kendilerini çirkin, başkalarını güzel görürler. Onun için de uçan kuştan hile sezerler. Bu tür insanlar devamlı karı koca olarak birbirlerine iftira ederler. 

Aynı zamanda mahallelerdeki dedikoduların, iftiraların yüzde doksan dokuzu bu tür insanlardan etrafa dağdır. Nice insanların hayatlarının çekilmez olmasına sebep olurlar. 

Allah aşkına siz söyleyin! Asılsız kıskançlıklar la eşini çevresine, topluma rezil eden bir eşten başka bir düşmana ihtiyacı var mı? 

Sen eşini rezd ettin. Başka düşmana ne hacet! 
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Hanım kardeşlerim! İyi biliniz ki bir insanın dostunun olması için cebinde biraz olsun para olması lazım. Çünkü fahişeler parasız adama gelmezler! 

Zaten bizim halkımız aldığı maaşla evini geçindi rem iyor ki diğer ahlaksızlara harcayacak parayı bulsun? Ama ahlaksızlığı kendilerine meslek edinmiş olanlar bu sözlerimin dışındadır. Ahlaksızın sanatı ahlaksızlık, edepsizin mesleği de edepsizlik olur. Biz insanlar için konuşuyoruz. 

İşçi kesimi için konuşuyorum, sosyeteyi söylemiyorum. Müslüman olanlar için, insaf ehli olan insanlar için konuşuyorum. 

Bizim Müslümanların zaten maddi durumu kısıtlı. 
Karısını, evini geçindiremiyor ki dostu olsun. Dostu olacak insanın parası bol olur. Parasıyla rezillikler yapar. 

İçki içecek, kumar oynayacak para lazım. Kadına gidecek para lazım. Hepsine para lazım, hem de az para değil. 

Hâlbuki senin, benim kocamın dostu var dediğin o insanın evini geçindirecek parası yok. Hala sen nasd dersin ki benim kocamın dostu var? Benim kocam çalıştığı yerde 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şöyle yapıyor böyle yapıyor. Dolayısıyla bu insan kocasına iftira ediyor. 

Senin iftira ettiğin insan seni nasıl sevecek? Hem de iftira ettiğin kişiden sevgi bekliyorsun. Kardeşlerim iyi biliniz ki iftira edilen koca ya da kadın bırakın sevgiyi de kendi evine girmek istemez. 

Diğer taraf da bu tutumda olan kardeşlerimiz eşinin akimda olmayan bir fitneyi akima sokmuş oluyor. 

Yani çoğu kardeşlerimiz gereksiz kıskançlık halleri ile eşlerinin fikrinin bozulmasına kapı açmış oluyorlar. 

Bu arada, bana şunu diye bilirsiniz. Hoca çok safsın! 

Kardeşlerim! îş yerinde çalışırken sizin kocanıza musallat olan kadm için kocanıza düşman olmayın! Aksine böyle bir şey hissettiğiniz zaman kocanıza daha sıkı ve samimi yakl aşın ki, sizin koranızı ahlaksızlığ a sürüklemek isteyen ahlaksıza firsat vermiş olamayasmız. 

Aksine öbürü ahlaksızlığını yapmak için tüm cilvesini kocanıza sergilerken, sizin kocanız eve geldiğinde sizi suratı asık olarak görünce bu defa kocanız öbür ahlaksıza gönül vermeye başlayacak ve siz bir ahlaksızın tuzağına düşmüş olacaksınız. Bu da sizi perişan etmeye 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yetecektir. 

öyle ise hanım 

kardeşlerim güzel düşünün, ahlaksızlara hrsat yermeyin! 

Diğer tarafta bazı 

hanımlar kocalarından, bazı kocalar kadınlarından oldukça dertlidir. Olur, olmaz yerde (şu eşim ölse de ondan kurtulsam) 
derler ve bu söz onların ağızlarına sakız olmuştur. 

Sonra eşleri vefat edince şöyle diyenleri duyarsınız. 
“Keşke eşim hiç yerinden kalkamasaydı, yatağında yatsaydı. Gölgesi bana yeterdi” 

Neden, biliyor musunuz? Bilemezsiniz! Çünkü onu eşini kaybeden insan, eşi ile arasındaki muhabbeti o biliyor, ondan başkası bilemez. 

Bir kadının kocası evinde yatalaktır. Kadın dilediği yere gider. Hiç kimse laf edemez. 

Ama bir kadının kocası vefat edince, her evden dışarı çıkışı birçok dedikodulara vesile olur. Başlar 


Kan koca birbirine dost olmazsa o karı kocaya dünyada hiç kimse dost olmaz! 
Geçmişe ve çevresine bakan kişiler bu gerçeği çok iyi görürler. 
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dedikodu fitne. Fakat kocası olan bir kadına hiç kimse dedi kodu edemiyor. 

Onun için erkek nasd kadına güçse, kadın da kocasına öyle güçtür, kuvvettir. Erkek gücü karısından alır. 
Ama kadın bunu fark edemez. Nasd güç alır, deme kardeşim! Kafanı çalıştır, aklını kullanmayı iyi bil! 

Sevgiden muhabbetten daha güçlü bir silah yoktur. 

İnsan olan bir insan için sevgisizlik, çaresizliğe eştir. 

Karı koca arasında sevgi olmayınca yuva dağınık demektir. O yuvada güç yok demektir, bereket yok demektir, huzur yok demektir. Zaten bulamazsınız! 

Sevgi, huzur, muhabbetin anasıdır. Siz sevgiyi kaybettiyseniz, muhabbet ve bereket olmaz. Sevgisiz gönüllerde daima nefret var olur. Nefrette şeytanın yakınlığıdır. Nefret şeytanı davet eder. O zaman kocanız hafız olsa namaz kdamaz. O erkeğin karısı hafız olsa namaz yine kdamaz. 

İyi biliniz ki nefret kişiyi Haktan ayırır. 

Onun için kin, nefret şeytanın silahıdır. Sevgi muhabbet Allah ’ın kula hediyesidir, bereketidir, marifetidir. 


226 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil I&taAim 9 (ut 

Haliyle bazen duyuyorum bizim kızlarımız. “Bir kere senin babana gidersek bir kerede benim babama gideceğiz.” Böyle diyor kocasına ve bu hususta kendini adaletli zannediyor ve kavgaları dövüşleri bitmiyor. Halbu ki iyi bir hanım için adalet yuvada huzuru sağlamaktır. 

Hanım kızım annene sorsana, senin annen öyle mi yapıyor? Ya da onun kocasını yani babanı anası babası mı yönetiyor yoksa kendi hayatını kendi imkânlarına göre mi değerlendiriyor? Niçin annene babana bakıp ibret almıyorsun? 

İyi de kardeşim annen seni büyüttü ama Allah sana bir emir verdi. Hanım olarak senin hakkında bir kanun koydu. Sen olgunluk yaşma gelinceye kadar annen baban seni koruyacak, büyütecek. Ondan sonra seni yuvana teslim edecek. Allah-u Teâlâ’nm kanunu bu! 

Sen Allah'ın koyduğu kanunu beğenmiyorsun. 
Kendi kendine, yine kendin kanun koyuyorsun. O kanun da seni perişan ediyor farkında değilsin. Üstelik kendini adalet dâhisi zannediyorsun zavallı kızım! Adaletli insan hakkın emrine razı olandır. 

Sen bu fik ri nereden aldın, kimde gördün! Ya da 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senin annen öyle mi yapıyor? Etrafına bak da öyle kanun koy. Aksi halde yuvasını yıkan cahillerden olur da inlersin. 
Elinden tutanın olmaz! Tecrübesiz evladım! 

Unutma ki, sen de annen gibi baba evinden değil koca evinden şerefleneceksin ve etrafını a hl a kınla şereflendireceksin! 

Sen de bu yuvada annen gibi anne olacaksın. Yani annenin kendi yuvasını benimseyip ana evini ikinci planda gördüğü gibi sen de yuvana sadık olacaksın. O yuvada güllerin olacak, o yuvada huzurun olacak. Annen baban da senin huzurunla huzur bulacaklar. Biraz etrafına bak bakalım annen baba evini arıyor mu? Ya da baba evi ona ne kadar yâr oluyor? Bunları izle ve evine sadık ol. 

Baba evinden annene fayda geliyor mu? Geliyorsa ne kadar geliyor? Hesabını çok iyi yap ki pişman ve perişan olmayasın! Allah hiçbir kadını baha evine muhtaç bır akm asın. Bu hal çok acı bir haldir ama her nedense yaşamayanlar bunu anlayamıyorlar! 

Öyle ise senin de annen, baban bir gün toprak olacak. Kardeşlerine muhtaç olduğun zaman seni pek tanımayacaklar. Ama sen kimseye muhtaç olmamayı murat 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edersen kendin ayakta durmayı murat edersen, kocan bir kale olacak. Sen de o kalenin basamakları olacaksın. Sizi hiç kimse yıkamayacak. 

Sizin sağlam bir kaleniz olacak ve o kaleyi senin kardeşlerin de yeğenlerin de akraban da o kaleyi ziyarete gelecek. Senin hedefin bu olmalı ki, sen şeref kazanasın. 
Güzel kardeşim, sözümü iyi anla ki sana ilaç ola! 

Ama bunun yanında hrsatmız olursa annenize de gidersiniz, babanıza da gidersiniz, dedenize de gidersiniz. 
Gittiğiniz yerde de yuvanızın sıcaklığı ve yuvanıza bağhlığmız kadar değer göreceğinizi asla unutmayınız! 

Ancak siz kocanızla beraber bir kale olmadan gittiğiniz yerler sizi memnun etmez, sizinle alay ederler. 
Size değer vermezler. Gittiğiniz evde kocanızla kale olmayı kocanızla niyetleri, fikirleri birleştirmeyi bağımsız bir yuv anın sahibi o lmanız gerektiğini asla unutmay acaksınız . 

O yuvanın büyükbabası var büyük annesi var. Siz onlara değer verirseniz bu defa Allah’ta size değer verir. 
Tabi şunu da söyleye b il irsiniz" Benim kaynanam var beni kocamdan ayırmak istiyor, benim kaynatam var şöyle..” 
Doğrudur kardeşim. 
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Yalnız ben insanlardan ve insan olanlara söz 


söylüyorum, nasihat ediyorum. Sapıklara, sapıtmışlara nasihat etmiyorum. Onlar hasta insanlar. Oğlunun, gelininin yuvasını yıkmaya çalışan bir kaynana bir kayınpeder hastadır. 

Büyüklüğün alamet ikram etmektir. Yol göstermektir. 
Eğer bir kişide bu yoksa büyüklük vasfını kaybetmiş demektir. Onun için ben insan olanlardan söz ediyorum. 
Diğer zulmediciler insanlığını yitirmiş bir cahildir, onlar asla büyük olamazlar. Onlar aklıyla başı belaya kalmış zavallı insanlardır. 

Ben insandan söz ediyorum. İnsanla, azgın insanı birbirine karıştırmayınız. 

Öyleyse insan haksızlığa düşebilir fakat marifet de haksızlar içinde haksızlara karışmamaktır. Hırsızlar içinde hırsızlara karışmamak hırsız olmamak. Edepsizler içinde edepli kalmak marifettir. Eğer biraz düşünecek olursanız haksızın, hırsızın edepsiz ve hayâsızın olmadığı bir mahalle veya köy bulamazsınız. 

Akıllı olan bir insan o lum s uzluklar içinde olumlu olanı bularak ha yatım kolaylaştırandır. 
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Hayatı daima olumlu, güzel bekleyenler isyankâr olurlar. İnsan hayatı dünyanın tabiatına benzer. Tabiata baksanıza. Devamlı düz o lan bir arazi görebiliyor musunuz? 

Göremezsiniz; çünkü ovalan sulan, sulan dereleri, dereler tepeleri, tepeler kırlan, kırlar ormanlan tamamlar! 
İnsan bayatı da aynen böyledir. Hayatın acısma, tatlısına razı olmazsanız bayatı isyan içinde yaşamaya mahkfim olursunuz. 

Kaynanam melek olacak, kaynatam melek olacak, kocam melek olacak, nerede bulalım kardeşim! Biz melek olmadığımız için onlar da melek olamazlar. 

Kendine biraz bak bakalım, sen melek misin? Senin kötü huyların yok mu? 

Devamlı başkasını suçlayan kişi suçludur. 

D aimi başkasını haksız gören kişi z alimdir . 

Hep başkasını haksız gören insan kendisinden habersizdir. 
Kendisinden habersiz olan insan her kötülüğü yapar. 

Onun için iyi anlamak lazım, iyi değerlendirmek lazım. Biraz olsun kendimizi de tanımamız lazım kardeşlerim. 

İyi bir karı koca hayatı, Müslüman ve insaf ehli 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olarak aklını kullanabilen karı kocayı cennete götürür. 

Yalnız kan koca birbirine güvenir, birbirine yaslanır, birbirini yüceltme karan alırsa, işte o kan koca dünyada da ahirette de mesut olur. 

Bir gün buraya hanımın biri gelmişti. Hoş geldin dedik, hatırını sorduk. Kocası öğretmen, kendisi de öğretmen. Fakat tahsillerini sordum baktım kadın kocasından tahsilli, kıdemli. ”Sen kocandan kıdemlisin dedim. 

O hanım kardeşimiz dedi ki, “Ben kocamın daha kıdemli olmasını istiyorum.” Böyle kocasını, eşini yüceltmek isteyen bir kadını da Allah yüceltir kardeşlerim. 

Öyle ise yücelmek istiyorsanız eşinizi yüceltmeyi murad ediniz! 

İster kadın olarak düşünün, ister erkek olarak düşünün, ister Müslüman, ister komşu olarak düşünün. 
Karşınızdakini kendinizden daha yüce, daya iyi, daha verimli görmek istemedikçe Allah sizi yüceltmez. 

Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki; Kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için istemeyen olgun mü’min olamaz. 
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Onun için karı koca birbirine güzel bir nimettir. 
Eğer karı koca hayatını Cenab-ı Hakk’m sevgi ve muhabbetiyle devam ettirirseniz sizi cennete götürür. Eğer, nefsinize göre karı koca hayatını yaşamaya, anlamaya ç a lışırsanız bu defa sizi cehenneme odun eder. Karı kocanın hayat projesini çizen Allah’tır. Sen neyi beğenmiyorsun! 

Huzurlu bir yuva cennet nimetlerini insana ikram ettirir. 
Huzursuz eşler, cehennemin ateşini kendi üzerine çekmiş gibi olurlar. 

Demek ki, cenneti üzerinize çekmek de sizin elinizde cehennemi çekmekte. Seçim sizin. Sizi b il mem ama ben cenneti kazanmak isterim! 

Bu arada bazı cahiller var. Onlara aldanmayın. 
Kendini büyütmeye çalışan, kendini güçlü göstermeye çalışan, erkekler, kadınlar var. 

Onlar kendi akrabalarının yanında hava atarcasma ben karıma her şeyi yaptırıyorum, ben kocama her istediğimi yaptırıyorum, diyen bazı cahil insanlar var. 

Toplumda bunları, övgü sebebi yapan bazı cahil insanlar var. Bunlar yalancıdır, bunlar zalimdir, bunlar 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cahil zümredendir. Onlara aldanıp huzurunuzu kaçırmayın kardeşlerim. 

Unutmayınız ki, kadının isteğini yapmak kocaya vazifedir, kocanın isteğini yapmak da kadına vazifedir. 

Yani hanımın isteğini yapmamayı gurur sayan kocadan, kadının isteklerini geri çeviren bir erkekten daha zalim kim olabilir ki? 

Kocasının isteklerini geri çeviren, kocasının arzularını göz ardı eden kadından daha zalim kim vardır? 

idem kutsi hadiste hem hadis-i şerifte buyuruyor ki: 

Bir kadın kocasına kızgın olarak sırtı dönük olarak sabahlarsa Allah’ın laneti sabaha kadar o kadının üzerine yağar. 

Melekler sabaha kadar o kadına beddua eder. O günah ona yeter. Ama şimdi kabadaydık ediyor. Kocam bana muhtaç olsun. Ben neden kocama eyvallah edeyim? 

O benden özür ddesin, neden ben ondan özür ddeyeyim, gibi kabadayılıklar var. Bunlar nefsin arzularıdır. 

H a kkın emri nefsimin isteğinden daha değerlidir”, demeyi bilmeli. O zaman kadın, kadın olur. Erkek de erkek olur ve birlikte Mevla’sını bulurlar! İşte o zaman 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hem kadın hem koca cennet yoluna düşmüş, iki dost olurlar kardeşlerim. 

“Kan koca birbirine dost olmazlarsa o kan kocaya dünyada hiç kimse dost olmaz! Geçmişe ve çevresine bakan kişiler bu gerçeği çok iyi görürler. 

Karı kocanın arası açık olursa onların öz annesi babası dahi onlara dost olmaz. Onun için kadının en yakın dostu kocası, kocanın en yakın dostu da karısıdır. 

Bunu böyle bilmeyen karı kocalar çok ararlar ama dostluğu da, dostu da bulamazlar. 

Karı koca meselesinde halkımız o kadar zayıf o kadar zayıf, o kadar zayıf ki maalesef! Böyle olunca da yuvalar tutmuyor. Basit bir sarsıntı ile yıkdıyor. 

Tabi biz konuyu geçiştiriyoruz ama bu konulara halkımızın çok ihtiyacı var kardeşlerim. 

Şimdi biz Müslüman olarak evimizde yemek yedirmeyi, yedirme sanatını öğrenemezsek İslam’ı elimizden a lırlar. Adhlar da. O yüzden eskiden bizim büyüklerimizin güzel adetleri vardı. Gelene bir çorba ikram ederlerdi. 

Hani büyüklerimiz derler ya, “Bir kahvenin kırk yıl 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hatırı var.” Osmanlı kahveye neden bu kadar değer vermiş, demeyin kardeşlerim! 

Osmanlı kahveye değer vermemiş. Kahve içerken geçen muhabbetli kelamlara ve zamana değer vermiş kardeşim! 

Şimdi bir kahve gelene kadar sohbet edeceksin, muhabbet edeceksin, tanışacaksın. 

Sohbetlerimizde zamanla söylüyorum. Müslüman All a h’a inanır, peygambere inanır, ahiret gününe inanır, meleklere inanır, kitaplara inanır, inandması gereken her şeye inanır. 

Fakat bu insanlara imanı icra etmek için sevgi lazım, ilgi lazım, muhabbet lazım. Onun için sevgisiz ilim yaşanmaz. Sevgisiz amel kemale erişmez. Sevgi her il min başıdır ve devamıdır. 

Her ilmin ilk basamağı sevgidir ve ötesi de sabra bağhdır. 

Kardeşim biz evimizi misafirsiz virane etmişiz. Evi virane olanın mescidi de virane olur, tekkesi de virane olur, gönlü zaten viranedir. 

Ama şimdi benim kardeşlerim eskiden gençliğimizde meşhur hocalar vardı. Cuma günleri, Salı günleri camiden 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çıkardık. Bazı kardeşlerimiz derdi ki; hoca şunlara ne güzel dedi. 

Ben bazen diyordum ki; bu hoca bu kadar sözü camiye gelmeyenlere mi söyledi? 

Acaba hoca size, bize hiç mi söz söylemedi? 

Hep başkasını eksik görüyor, kendini hiç eksik görmüyorlar. Mübarek Bünyamin Yddırım efendinin bu konu ile ilgili şu beyitlerini sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. 


Ben benliğim ile kaldım geride! 
Kendi varlığımdır kendime perde, 
Aşkı olan yakarır daim Cebbare, 
Fikreyledim gördü benden gafil yok! 

Kendimi bilmedim ne bileyim eb! 
Kantarım tartmıyor evliya veb! 
Âlem seyrediyor nuru cemali! 
Fikreyledim gördü benden gafil yok! 
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Maili İbrahim. <Kui 


2010 yılında Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin 
Abdulkadir Geylani hazretlerinin eserinden faydalanarak dervişlere hitaben kendi evinde yaptığı sohbetidir. 

BAŞA GELEN 
SIKINTILARA 
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Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammedi) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. 4/79 

Allah (c.c)’m takdirinde olan şeyler başa gelmeye başladığı zaman, Aziz ve Çelil olan Allah’a itirazda bulunmak, itirazda bulunanın dininin ve kalbinin ölmesine 


İTİRAZ 


Nefis bütün varlığıyla kadere karşıdır. Allah’ın takdiri ile çekişme halindedir. 

Hiç şüphesiz ona uyanları perişan eder. 
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sebep olur. İyi biliniz ki kardeşlerim hiç kimse açıktan Allah'a itiraz ettiğini söylemiyor ama başına gelen bir takım musibetleri hak etmediğini düşünüyor ya da başına gelenlerden başkalarını sorumlu zannederek etrafınd a kiler! 
suçluyor. Bu benim için rabbimden bir imtihandır. 
Sabredeyim kazanayım, demiyor. 

İşte bu gibi din kardeşlerim kalbini öldürmüş, kendisine verilen ilahi cevherleri de öldürmüş oluyor. Ölü azalar da maalesef Hak’tan rasulünden ve dostlardan gıda alamıyor. 

Takdire, kadere, ya da başa gelenlere itiraz eden insan tevhid anlayışının, tevekkül anlayışının ve kendisinde bulunan İhlasın da ölmesine sebep olur. 

Eskiden büyüklerimiz Allah (c.c)’m takdirine mukadderat derlerdi. Bu gün Allah’ın takdiri diyoruz ancak insanın elinde olan eliyle değiştirebileceği işler var. 
Bunlara takdir denilmez. Onlar Allah-u Teâlâ’nm o insanın iradesine bıraktığı işlerdir. 

Ancak insan iradesiyle engelleyemediği başa gelen bazı gerçeklere ve bazı olaylara da takdir diyoruz. 
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Ecel Allah-u Teâlâ’nm takdirdir. Mesela insan 


fıtratındaki güzellikler, çirkinlikler kadınlık, erkeklik veya insana verilen rızıklar Allah’ın takdirdir. 

Eğer insan bunlara rıza göstermez ise insanda bulunan Allah-u Teâlâ’nm vermiş olduğu ilahi din anlayışı onda ölür. Yani o kişide din anlayışı kalmaz. Kim diyor? 
Abdülkadir Geylani hazretleri diyor. 

Başka? O insanda tevhid anlayışı da ölür. Tevhid neydi? Allah-u Teâlâ’nm güç ve kuvvetinin dünya üzerindeki canlı, cansız bütün varlıklarda tecelli etmesine tevhid diyoruz. 

Bu ilahi gücü, biraz olsun anlayanın anlayışına da tevhid anlayışı diyoruz. 

Eğer insan bu ilahi güce rıza göstermezse Allah-u Teâlâ o insandaki vakarı alır buyuruyor Geylani dedemiz. 

Şimdi dünyaya bakıyoruz. Yaşadığımız dünyada insanlar takdire rıza göstermiyor. Her şeyi kendi isteği gibi almak, yapmak istiyor. 

Bu yüzden Allah-u Teâlâ insanlarımızdan tevhid anlayışını almış, nefisleriyle baş başa bırakmıştır. 
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Örnek verecek olursak: Basit bir sel felaketi oluyor. 
İnsanlar top yekûn belediyeleri suçluyor. Sanki kendisinde hiç mi hiç suç yok! Aynı şekilde geçtiğimiz ydlarda Adapazarı, Gölcük, Yalova gibi şehirlerimizde bir deprem felaketi oldu. İnsanlarımız yalnız müteahhitleri suçladı. 

Hatta Adapazarı, Yalova, Düzce, Bolu gibi şehirlerimizde meydana gelen bütün felaketlerin sorumlusu olarak bir müteahhit cezalandırddı. Bu saydan şehirleri ve depremde yıkılan bütün binaları tek bir müteahhit yapmış gibi. Yanlış anlaşılmasın, ben birilerinin avukatlığını yapmıyorum. Meselenin anlaşılması için örnek veriyorum. 

Bütün a k d sahibi kişder çok iyi bdirler ki her işin sorumluluğunu üstlenmiş olan kişder, firmalar, sorumluluğunun gereğini yapmakla mükelleftirler. Biz konumuzu daha fazla dağıtmadan mevzuumuza devam edelim 

Allah (c.c)’ın takdirine rıza göstermeyenler doğrulan düşünmeye ve görmeye fırsat bulamazlar. 

Ülkemize bakıyorsunuz, karşdarma çıkan her olumsuzluklarda hacısı hocası, dervişi şeyhi, zalimi âlimi, mutlaka birbirini suçluyor. 
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Diyorlar ki, falannı suçu filanın suçu! Aslında suç kiminmiş? Allah-u Teâlâ’nm takdirine rıza göstermeyen insanlarınmış! Allah-u Teâlâ’ da o rıza göstermeyen insanlardaki vakarı alıyor ve insanlar kendi nefisleriyle baş başa kalıyor. Dikkat ediniz. Nefis, insanoğhmdaki suçu kabul etmeyen inatçı zalim bir varlık ve yaratıktır. Nefis asla suçu kabul etmez. 

Nefis her zaman büyük olmak ister. Halkın görmek istediği gibi olmak ister. O zaman da nefsin sahibi olan insan Hakk’ı unutur, zalimleşir. 

Allah-u Teâlâ da yaratdışma, takdirine rıza göstermeyen insanlardan o ilahi cevheri, ihlâsı, tevekkülü söker alır ve o insanda ihlâs ölmüş olur, itikat ölmüş olur, sadakat ölmüş olur. Nefsinin esiri olarak herkesi suçlama gibi bir çırpınışta olur. Koca bir ömür bu şekilde geçer. 

İşte o zaman kişi nefsin uşağı olur ki, o kişilerde iç huzuru denen bir şey kalmaz. O tür insanlar 

duygularında, kendi kendileriyle savaşırlar. 

Bir insan için en büyük huzursuzluk duygularında kendi kendiyle savaşmasıdır. Zaten bu tür insanlar psikolojik bun a lımların merkezidirler. 
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Düşününki, siz kendinizle savaşıyorsunuz. Başka bir düşmana ihtiyacınız kalır mı? Elbette ki kalmaz. Kendisiyle savaşan insan kendi düşmanı olur ki, kendi kendine düşman olan bir insanın dünyada ve ahirette huzur hıılması mümkün olabilir mi? Elbette ki, olamaz. 

İnanan bir kalp, kader karşısında niçin, nasd, neden gibi şeyleri düşünmez Allah’ın takdirine karşı itirazda bulunmaz. Takdire itirazlı soruları asla kendisine sormaz. 
Niçin böyle oldu, neden böyle oldu, kim yaptı, kimin yüzünden bunlar başıma geldi, suallerini asla kendine sormaz. İnanmış bir kalbin sahibi bu tür suallerin nefsinden geldiğini bilir ve derhal Allah’a sığınır. 

Hâlbuki bizim kendimize sormamız gereken sual; neden kendi nefsimi sorgulamıyorum da başkalarını suçluyorum, suallerini kendimize sormamız lazım. 

Eğer, bunu kendimize ahlak edinmezsek Allah’ın nimetinden mahrum kalanlardan oluruz. Allah muhafaza eylesin. 

Allah’ın takdiri vuku bulmuştur. Nefis bütün varlığıyla kadere karşıdır. Allah’ın takdiri ile çekişme halindedir. Nefis aralıksız olarak kadere karşı çıkar, 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itirazlarda bulunur. Nefsini ıslah etmek isteyen, onunla savaşsın, mücadelede bulunsun. Ta ki onun şerrinden emin oluncaya kadar. 

Nefis bütünüyle şer içinde şerdir. Yani nefsin içinde hayır yoktur. Şerrin kaynağı ise insanların düşüncesindedir. 

Siz düşüncenizde h a klı olana karşı, haksız bir tavır koyuyorsanız o nefistendir. 

Karşınızdaki insanı kendiniz gibi düşünemiyorsanız, kendinizi onun yerine koyarak düşünemiyorsanız, o sizin düşüncelerinizin tamamı nefistendir. Nefis şer içinde şerdir. Sizi şerre doğru sürükler. 

Eğer ıslah yoluna gider de nefisle savaşdır ise o zaman nefis mutmain hale gelir. Yani nefsin itirazı karşısında sahibinin kulağı sağır olur. Nefsin vesveseli çirkin sesini duymaz. Duysa da çirkin geldiği için kulak vermez ve kendini üzüntü çukuruna bırakmaz. 

Aksi halde, insan nefsine kanarak, nefsinin her hsütısmı onaylayarak, hep ben mi ceza çekeceğim? Hep ben mi haksızım? Hiç kimse haksız değil mi? Gibi sualler insanın tahammülünü, sabrını bitirmek için nefsin açtığı 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çıkılması mümkün olmayan çukurlara düşürür. Hakka ve hakikate düşman gibi olur. Allah bu tür tehlikelerden ümmeti Muhammedi muhafaza eylesin. 

Eğer siz bu kapıdan girer de “Doğru ya, hep ben mi suçluyum, hep ben mi falanım” derseniz işte o zaman nefis sizi şer kapısından içeri almış olur. Hayra çıkışınız mümkün olmaz. 

Unutmayın ki şer kapısından girenlerin hayra çıkışı yoktur. Ya şer kapsmda kalır ya şer kapısından tekrar çıkar. Şer içerisinde hayır yok, şerrin hayra çıkışı tövbedir. 

Aynı şekilde şerden hayra çıkış kapısı kendini hesaba çekmektir. 

Yani şer kapısından girenin yapacağı ilk iş tövbedir. 
Kendisini hesaba çekmektir. Esasen tövbenin aslı esası, kişinin kendini hesaba çekmesi ile başlar. 

Kime karşı? Allah’a karşı. Kime karşı? Rasulullah’a karşı. 
Kime karşı? Bağlı bulunduğu Evliyaullah’a karşı. Kime karşı? 
Dervişlere karşı, yakınlarına karşı, kendini hesaba çekmeli! 

İşte o zaman, kendini hesaba çeken insan o nefsin kurduğu tuzağı, açtığı şer kapısını, kendine kapatmış olur. 
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Bu da Allah’a sığman bir insanın All a h’ın lüthma erişmesi ile mümkün olur. 

Kul kendini hesaba çekince Allah da lütuf kapısını o kuluna açmış oluyor. Lütuf kapısından içeri giren bir insan şer olan kapdarı bir, bir kendine kapatmış oluyor. Cenab-ı Hak, şer kapdarmı kapatmayı bize de nasip eylesin. 

Hal böyle olunca kul nefsi mutmainnenin kokusunu alarak diğer geçici tatlardan yüz çevirmeyi hedefler. İşte o zaman hayır içinde hayır olur! 

Bütün ibadet ve taatlerin yerine getirilmesine, günahların tamamının terk edilmesinde itaatkâr bir hale gelir. Ne zaman? Terbiye edildiği zaman! Kime itaat ediyor? Sahibine itaat ediyor. Buraya hemen bir nokta koyalım. 

Başka bir kapı açalım. Mesela insanın kendi içindeki nefis şeytanından, nefsine uyan insanların haberi olmaz! 

Yani ibadet etmeyen, itaat etmeyen insanların nefsinin hilelerinden haberi olmaz. 

Çünkü ilk evvela insanın, bu hakikatleri anlayabilmesi için kendi içindeki, nefis şeytanın kendisi ile 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savaştığını anlaması gerekiyor. İbadete, itaate erişmesi gerekiyor. 

İbadete, itaate erişmeyen bir insana zaten nefsi bir şey demez. Onun razı olduğu her şeyi yaptığından dolayı nefis ona tuzak kurmaz. Çünkü kurduğu tuzağa düşmüştür. İsyanda ve isyan etmeye devam ediyor, hayatını isyanda geçirdiği için o gibiler nefsin uşakları durumundadırlar. 

Fakat kul itaate yöneldiği andan kısa bir zaman sonra itirazlarını ortaya koyuyor. Eğer genç ise “Senin yaşındakiler ibadet etmiyor. Hele biraz yaşlan, otuz kırk yaşma gel. Acelen ne, ne oldu sana! Bu yaşta ibadet etmeyi başaramazsın, sen daha gençsin, falansm” der. 

Eğer nefsin sahibi kişi, biraz daha yaşlıysa ona da nefsin fısdtısı şöyle olur. Dünyada bir sen mi doğrusun! 
Maddi olarak biraz kendini düzelt. Çocukların büyüdü. 
Onlara gelecek hazırla. İbadetin olmasa ne olur sanki? 
Hemen cehenneme mi gideceksin? Gibi fısdtdarı hiç eksik etmez. Diğer tarafta nefis, kulu Allah’tan ayırdığı gibi, etrafında kendisine faydalı olan dostlarından da ayırmak ister; çünkü tutunacak dalı olmayanın tutunacağı dal nefsidir. 
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Eğer siz etrafınızdaki a rkadaşlarınızı , komşularınızı sevemezseniz, o zaman nefis sizde hükümdar olur. 

Etrafınızdaki insanları, beraber olduğunuz insanları kusurlu görürseniz o insanları kusurlu gördüğünüz için sevemezseniz, yalınız nefisle baş başa kalırsınız! 

İnsan Mü’minleri Müslümanları sevmeyince de Allah’ın rahmeti o kişiye gelmeye yol bulamaz. 

Onun için etrafınızdaki Mü’minleri sevmek zorundasınız. Rahmet hiç kimseye havadan zembille inmiyor. Cenab-ı Hak her güzelliği bir kulundan gönderiyor. Her nimeti bir kul eliyle gönderiyor. Eğer siz Hakk’ın sevdiği kulları Hakk’ın vasıtası olarak görmezseniz o z aman Haktan ve güzelliklerinden mahrum olursunuz. 

Öyle değil mi ki? Dervişleri hakir gören nice insanlar, dervişlerden ayrılmış, nefsinin tuzağına düşmüş, ibadetsiz itaatsiz, kahve köşelerinde, gafil gafil gezip eğleniyorlar. 

Kadınların sokaktaki hanımlarla dedikodu gıybetten başka işi olmuyor, erkeklerin ise isyandan başka işi olmuyor. 

Dolayısıyla Allah’ı seven kullara muhalefet edenlerden Allah (cc) rahmet nazarını almış oluyor. 
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İşte sohbetimizin başında söylediğimiz gibi o insanda duygular ölüyor, iman ölüyor, dini ölüyor, insanın tevhid anlayışı ölüyor, tevekkül anlayışı ölüyor, ihlâs 


anlayışı ölüyor ve iman o insanda misafir kalmıyor. 


İman cevheri ondan çok uzak ama o da kendisini çok iyi Müslüman zannediyor. Hâlbuki İslam ondan uzak, o İslam’dan uzak, kendisinden haberi yok. Onun için ayık olalım, uyanık olalım. Cenab-ı Hak nefsiyle mücadele edenlere şöyle buyuruyor: 



90/27-28-29-30 


27-(Allah, şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis! 
28 ~Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine 
dön! 29-(îyi) kullanmın arasına gir. 30- “Cennetime &*• 

“Ey nefsini mutmain eden kulum, bana dön, ben senden razıyım” Sen nefsini emmareden ıslah ettin, mülhimeden ıslah ettin, mutmainne ye yani benim razı 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olduğum bir şekle getirdin. Nefsine tabi olmadın, bana tabi oldun. Beni istedin, zaten ben de seni istiyordum. 

‘ Hadi cennetime gir!” Müjdeyi görüyor musunuz? 

Nefsiyle mücadele edenlere 
Allah-u Te âlâ müjde veriyor. 

Eğer siz nefis ile mücadelede Allah’ın takdirine rıza gösteremezseniz nefisle mücadeleyi kaybetmiş olursunuz. 

Takdirlerin biri de; bir erkeğin haksız bir kadına düşmesi, bir kadının haksız bir kocaya düşmesidir. 

Eğer şöyle düşünürseniz bu imtihanı vermek kolay olur kanaatindeyim. Evliliği sen istedin, sevdin, sevildin. 
Hayatını birleştirmeyi kararlaştırdın. Senin benim veya evlenen her insanın onayladığı bir fikri Yüce Mevla’mız da onayladı. Aradaki haramı kaldırdı. Suç kimin? Buna benzer, haksız bir evlada sahip olmak! 

Haksız bir anne babaya sahip olmak! Haksız bir kardeşe vs. sahip olması bunlar bir yerde takdirdir ve buna razı olup o insanlar içerisinde o kütülüklere bulaşmadan o insanların kötülükleri kendine deyip yoluna devam etmek. 


Kerametin en büyüğü, eğriler içinde doğru kalmaktır . 
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Allah’ın takdirine rıza göstermektir ki; insanın işini kolaylaştıracağı gibi ebedi hayatını da kazanmanın yollarını kolaylaştırır. 

Yine aynı şekilde evladının ölümüne sabretmesi, m a lının elinden gitmesine sabretmesi Cenab-ı Hakk’m takdirine rıza göstermektir. Allah’ın takdirine rıza gösterenlere, Allah (c.c) rahmet nazarı ile bakar. 

Cenab-ı Hak bu tür sıkmtdarı peygamberlerin hayatında sergilemiş sonra Evliyaullah da bunu sergilemiş ve kıyamete kadarda sergilenecektir. İnsanlar farkında olsun ya da olmasın hiç fark etmez! Allah-u Teâlâ her insanı kendi cüssesine göre imtihan etmektedir. 

İnsanın değerini Allah-u Teâlâ hayat imtihanı ile ölçüyor. 

Ona göre de ahirette değerlendiriyor. Etrafınızdakiler yanlış olabilir, kötü olabilir. Sizin vazifeniz iyi olmak ve iyiliğe devam etmektir. 

Kim ne olursa olsun, siz iyi olun. Kendinize iyiliği hedefleyin. Allah-u Teâlâ mutlaka size yol gösterir. 

Kalbinizde huzur olur, gönlünüzde sevgi olur, muhabbet olur. Sizi atanlar, taşlayanlar, insaf ettikleri zaman derler ki, 

Ben şu insana hayranım keşke onun gibi olabilsem! 
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Bunu bir gün mutlaka duyarsınız. Aslında ben onun gibi olmak istiyorum ama olamıyorum, dediklerini kendi dillerinden ikrar ettiklerini zamanla duyarsınız. 

Haksızlar her zaman Hak ehli insanlara âşıktır, ama kıskançlıklar ı yüzünden hak ehlin e haklı demezler, diyemezler. 

Çünkü haklı derlerse biri onlara diyecek ki, o haklıysa sen neden onu taşlıyorsun, diyecektir. O sözle karşdaşmamak için durmadan Hak ehline haksız derler, aptal derler, yanlış derler, cahil derler. Aptallığı neymiş, kendini düşünmez, başkalarına iyilik edermiş! 

Seyit çavuş Çanakkale’de boğazı geçmek üzere olan düşman gemisini görünce; “Eğer bu gemi boğazı geçerse vatan düşman eline geçer. Ne din kalır ne namus ne de iman kalır” inancı ile Cenab-ı Hakk’a sığınarak iki yüz yetmiş altı(276 kg) kiloluk topu tek başına kaldırarak kâfirin gemisini batırıyor. Nasıl kaldırırım, demiyor. Bütün gayretini ve canını vatan millet iman ve namus için ortaya koyuyor. Ey münafıklar bu adam size göre ne kadar aptal değil mi? Çünkü kendisini düşünmüyor. Milletinin değerlerini düşünüyor. 
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Tevekküle bakınız, ihlâsa bakınız. Yani zaten benim arkadaşlarım gitti, ülke gitti diye ümit kesmiyor. 

Evet, tevekkül ehline açdmayacak kapı yoktur. 

Tevekkül sahibini eriş ilemeyecek zirveye ulaştırır. 

Ve bu mübarek insan savaş sonrası memleketine gitmiş, devlet maaş teklif etmiş, 

Demiş ki, biz maaş için savaşmadık. Biz bu milletin namusu için, imanı için savaştık, diyerek maaşı reddetmiş. 

Tabi ne demiş oradakiler? Aptal adam. Yarı aç, yarı tok yaşadığı halde aptal adam devletin verdiği maaşı kabul etmiyor. Bundan daha aptal adam olur mu? Hazır parayı kabul etmedi, diyerek o günün münafıkları o şerefli insan ile alay etmiş, dışlamışlar, taşlamışlar. Siz de onlar gibi olmayın kardeşlerim. 

Ama şimdi kabrini ziyaret edenlerden, ona hayran olmayan bir millet yok. Düşmanlar dahi ona hayran, dostu da hayran. Eğer öyle olmak istiyorsanız, dostunuzu düşmanınızı hayran etmek istiyorsanız, siz doğru olacaksınız. 

Kerametin en büyüğü, eğriler içinde doğru kalmaktır. 
Kerametin ve istikametin en büyüğü eğriler içinde doğru 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olmayı başamıaktır. Keramet aray anlar buyursunlar, istikamet sahibiyim diyenler, buyursunlar. 

İnsan nefsiyle bir müddet mücadele eder. Bu mücadelede nefsin isteklerini, imanın isteklerini idrak edip rabbinin isteklerine kulak verip, nefsin isteklerine kulak vermeyince bakın o zaman nefis ona hükmedemiyor. 

O zaman ona geçici şeyler çekici görünmüyor, güzel görünmüyor. Aksine kalıcı şeyler ona güzel görünüyor. 
Hal böyle olunca Allah’ın takdirini anlamak da kolay oluyor, imtihanı anlamakta kolay oluyor, sabredip Hakk’a ve hakikate rıza göstermekte kolay oluyor. 

Aziz kardeşlerim! Her konuda eğitime ihtiyacımız olduğu gibi nefis eğitimine, tefekkür eğitimine, teveccüh eğitimine, bağldık eğitimine bütün milletimizin ihtiyacı var, hem de çok acil ihtiyacı var. 

Aziz kardeşlerim, esasen bizim bu sohbet, hizmet, nasihat, zikir çalışmalarımız, tamamen bir eğ itimdir . 

Hem de dostluğun eğitimi, sevgi muhabbet eğitimi, tefekkür eğitimi, komşuları ziyaret eğitimi, insanları birbirine sevdirme eğitimi, ins anlar ın kalbinden gönlünden kin nefret gibi çirkinlikleri kaldırıp insanların gönüllerine 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sevgi ikram etme eğitimi gibi nihayetsiz bir eğitim alanımız var. 

Kardeşlerim, imtihandan necat bulanlar Peygamber olamazlar ama Hakk’ın muhatabı bir kul olurlar. 

Allah (c.c) imtihandan necat bulan dostu İbrahim (a.s) için buyurdu ki: 

yUl 

yy jB 

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik. 21/69 

Rabbimizin emrini duyan kütükler su oldu. Odunlar çiçek oldu. Kimisi de balık oldu. Düşmanları baktdar ki, İbrahim güllük gülistanlık içinde! 

Nemrut İbrahim’i yaktığından emin! Etrafındaki uşaklarına dedi ki: Bakın bakalım İbrahim’in kem ik leri de erimiş mi? Uşaklarından biri gitti, baktı, geldi. 

Dedi ki, İbrahim gül bahçesinin içinde! 

Nemrut dedi ki, bu adam delirmiş, vurun bunun kellesini! 

Benim ateşimin içinde gül ne arar! Bir uşağını daha gönderdi, oda gitti, geldi. Aynı şeyi söyleyince onun da 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kellesi uçuruldu. Üçüncü kişiyi gönderdiler. Üçüncü kişi baktı ki doğruyu söylese onun da kellesi gidecek! 

Nemrut, İbrahim’in durumu nicedir diye sorunca üçüncü kişi dedi ki: 

Ey Nemrut, gel de kendi gözünle gör. Nemrut kâfiri hışımla baktı ki, İbrahim güllük gülistanlık içinde. 

Burada kendimize bir soru soralım! Acaba bu Allah sadece İbrahim (a.s)’ in Allah’ı mı? Bakın Allah dar yerde doğru olan kullarına yardım ediyor. Asla yalınız bırakmıyor. 

Hak ehlini tanımayanlar Nemrut’a, Firavun’a oyuncak olurlar. 

Hak ehlini tanıyın ki haksıza köle olmayasınız. Hak ehliyle tanışın. Hak ehliyle tanışmakta insaflı gönül istiyor. 
Biraz insaflı olun. 

Başkalarını değil, kendinizi suçlayın, nefsinizi suçlayın. 
Bakın Firavunun koynunda yatan Asiye adında bir hanımefendi Musa (a.s)’ya iman ediyor. Ve Cenab-ı Hak peygamberimizin doğumuna efendimize hizmet etmek için o mübarek hanımefendiyi gönderiyor ve şereflendiriyor. 


256 



9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

Benim kocam firavundur. Ben imansız olayım, ben iman etmeyeyim” düşüncesi yok. Firavunun koynunda ama Allah’ a inanma cesareti var. 

İşte tevekkül meselesi, inanç meselesi böyle! O kötüyse ben iyi olurum, herkes kötü olabilir ama ben iyi olmalıyım duygu ve düşüncesi içinizde, köklü ve sökülmez bir can olmalıdır. 

Can insanın neresindedir? Ruh neresinde bulamıyorsunuz. Aslında ruh insanın bütün duygularında en küçük atmosferinde, en küçük moleküllerinde mevcuttur. 

Onun için insandan ruh çıktı mı insanın hayatı bitiyor. İşte ihlâs ve itikat duygularınıza gömülen ve kaybolan ruh gibi yerleşmeli. İşte o zaman nefsin fısdtısı etrafınızdaki insanların fısdtısı sizi hiçbir zarara uğratamaz. 

Rüzgârlar, ağaçların dallarını sallar ama asla zarar veremez. İman da duygularınıza yerleşirse, etrafınızdaki fırtınanın, kasırganın size ve imanınıza hiçbir zararı olmaz. 
O zaman siz insan olursunuz, insanlığın yanında bir de insanı kâmd olursunuz! Elinizden tutan hak olur. 


257 



ftate koca pSlkoUyütl 2 


MdÜ İbrahim. <Kui 


Kamil bir insan olmayı herkes arzuluyor da, nefsinin sıkıntılarına razı olmuyor. Sıkıntılara razı olmayanlar da insanı kâmil olamıyor. Bakın Allah-u Teâlâ bütün bu mücadelelere sabredenlere ne güzel müjde veriyor; 



Andolsun ki, sizi biraz korku ve açlıkla, bir 


de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. 
Sabredenleri müjdele. 2/155 Bakınız, yüce Rabbimiz kullarını çeşitli şekillerde deneyeceğini ve sabredenlerin mükâfatlarını vereceğini habibine müjdelemesini emrediyor. 

Bize düşen vazife her türlü imtihana hazır olmak ve sabrederek kazanmaktır. 

Bu sebeple Mümin için sabır gibi bir devlet bulunmaz. Sabır gibi bir sermaye olmaz, sabırdan daha güzel bir amel bulunmaz. Her yiğit sabır nimetini kendinde misafir edemez. Öyleyse amellerimizi sabırla zenginleştirelim, kendimizi sabırla ölümsüzleştirelim. 
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Sabır her yiğitte bulunmayan bir kuvvettir. Zümer, suresi onuncu ayetine bakalım isterseniz. 

LjjJl ^ÂİJ İjâA .sLLp U JJ 

Jju Oy^U^J! 4-UI Âİ^p- 

Ey Muhammedi) Bizim adımıza de ki: “Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. 
Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükâfatlan elbette hesapsız olarak verilir.39/1 

Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. Kendi rızası için sabredip tahammül gösterenleri Cenab-ı Hak kesintisiz ecirle mükâfatlandırır. Siz Allah-u Teâlâ’nm lütfunu bütün hayatınızda görüyorsunuz. Ne olur siz de biraz sabırla kulluğunuzu Allah’a gösterseniz! 

Allah kullarının her çirkin işlerine sabrediyor değil mi? Her türlü isyan var, her türlü yalan gıybet falan filan var. Allah-u Teâlâ ceza vermiyor. Hep erteliyor, kulum belki tövbe eder, kulum tövbe eder, kulum tövbe eder... 
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Kulum tövbe etsin, ben de affedeyim. Tekrar, tekrar ayeti kerimelerde mevcuttur. Kullarım tövbe edin, affedeyim. Yani Ben sizi cezalandırayım diye bir arzusu yok. Hep affetme arzusu var, cennete götürme arzusu var, cemal gösterme arzusu var. Niçin? Kullarını yüceltmek için. 

Onun için bu nimetlere sabırla erişilir, sabırla erişilir, sabırla erişilir. Sabırsız bu nimetlere erişme imkânı yoktur. 
Cenab-ı Hak buyuruyor: 

“Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenleri sever.” 
Hem seviyor hem beraber. Tabi bu ayetleri duyuyoruz ben de Allah ile beraber olayım, arzusu gönlümüzde yok. En büyük kusurda burada! 

Yarabbi bende seninle beraber olmak istiyorum, bana da nimet ver, gücüm yetmiyor. Yarabbi bana sabırdan hazine ver, senin yolunda, seni zikretmeye sabır ver. Sana ibadet etmeye sabır ver, kötüler içinde iyi olmaya sabır ver, derseniz her olumsuzluk karşısında sabrınız artar. 

Yarabbi! Bana ibadette sabır, ilimde sabır, itikatta sabır, ihlâsta sabır, Zatına kullukta sabır, senin sevdiğin her nimeti kazanmak için bana sabır ver! 
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Eğer sen sabır vermezsen ben perişan olurum, arzuları duygularda olmalıdır. Her imanlı kardeşimin duygusu aynı arzuda inlemeli. İşte o zaman sabrı anlamış veya sabra talip olmuş oluruz. Zaten anlamadığınız şeyi isteyemezsiniz. Anlayacaksınız ki bir şeyin değerini anladıktan sonra talip olasınız. 

İnsanoğlu, içeriğini bilmediği nimetleri gereksiz gibi gördüğü için, sabır zor gelir. Lazım olmayan bir malzeme gibi gelir, ama lazım olduğunu anlayınca sabretmek kolay olur. Rabbim cümlemize sabır ilmi, irfanı vere. Cenab-ı Hak her cephede sabrımızı arttıra, sabırsızlıktan muhafaza eyleye. 

Allah rızası için el Fatiha. 
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Maili İbrahim. <Kui 


İHLÂS EHLİ OLURSANIZ! 

Yaradan nazar eder. 
Derdimize deva yeter. 

Müşlik halleriniz biter. 
îhlâs ehli olursanız! 

Sizde gönül güle döner. 

Diliniz bülbüle döner. 
Sırrınızda yanar fener. 
îhlâs e hli olursanız! 

Nur görünür gözünüze. 

Huzur gelir özünüze. 

Aşk tecelli eder gönlünüze. 
îhlâs ehli olursanız! 
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MdÜ İbrahim. <Kui 


Yaradan davet eder. 
Rasulünden nazar eder. 
Dostlarından pazar eder. 
îhlâs ehli olursanız! 


Derviş olur deme dalarsınız. 

Zalim nefsi yenersiniz. 
Dervişle devran kurarsınız, îhlâs ehli olursanız! 

Manadan gel eden olur. 

Size bir el eden olur. 
Gönlünüz gülleri bulur. 
îhlâs ehli olursanız! 

Halil İbrahim der kapılar açılır. 
Hûda’dan rahmet saçılır. 

Şer olanlar sizden uzaklaşır. 
îhlâs ehli olursanız! 
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Maili İbrahim. <Kui 


Bu sohbeti (2011 ydı) Halil İbrahim Kul Hoca Efendi evinde yapılmıştır. 

İM ANA 

ENGEL 
OLAN 

GÜNAHLARDIR 

4_U1 

LÜ -/J ' I wLo^>sJl 

1 4_;j>s_y2?j 4_5lpjwL«^>td 


Günahlar, cennete girmeye engel olduğu gibi çoğu zaman da tövbeye engeldir. 


Geçen dersimizde cehennemin tamu tabakasından kı s a bir haber vermiştik. Dersimizi tamamlamıştık. 
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
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Yine İslam büyükleri naklediyorlar ki: Peygamberimiz (s.a.v) Dıhye (r.a)’nin İslam’a gelmesi için Cenab-ı Hak’tan bir ay dilekte bulundu. Dıhye (r.a) kim diye sorarsanız Rasulullah (s.a.v) Efendimizin hizmetçisidir. 

Peygamberimiz Dıhye (r.a)’nin dürüstlüğünden dolayı kendisini çok seviyor. Dolayısıyla zaman zaman Ey Dıhye (r.a) artık iman etme zamanın gelmedi mi? Kimi bekliyorsun, diyerek Dıhye’yi imana davet ediyor ama Dıhye bunu kabul etmiyordu. Peygamberimizin her imana davet edişinde Dıhye Ben sizin kitabınızı okudum. Sizin kitabınızda din de zorlama yok, diyerek mukabelede bulunuyordu. 

Peygamberimiz Dıhye’nin dürüstlüğünden dolayı bir ay Cenab-ı Hakk’a dua ediyor. Yarabbi, Dıhye’ye iman nasip et. Bir ay sonra Cebrail (a.s) bir sabah namazını müteakiben gelerek Peygamberimiz ( s.a.v.)’e şu haberi verdi. 

Ya Muhammedi Hak Celle ve ala Hazretleri sana selam ediyor ve Dıhye iman etmek için yola düştü, geliyor! 

Az sonrada Dıhye kapıdan içeriye geliyor ve şöyle diyor. 
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Ya Muhammedi Ben Arap beylerinden bir beydim. 
Bey ne demekti? Kölesi çok olan, zengin olan yöneticilerden bir yöneticiydim. Yedi tane kızım vardı. 
Onları bir başka erkeğe vermekten ar ettim! Hepsini öldürdüm! Bana rahmet var mı ya Muhammed, diye sordu. 
Kimi öldürmüş? 

Kendi eliyle yedi kızını öldürmüş! Sebep neydi? Bir başka erkeğe vermemek için! 

Cehalete bakınız. Rasulullah (s.a.v) bir an böyle Dıhye (r.a)’nm söylediği bu söz karşısında bir an dona kaldı ve düşündü. O zaman tekrar Cebrail (a.s) geldi ve şöyle dedi. 

Cebrail (a.s)’ın müjdesine geçmeden geriye dönüp Dıhye’nin bu kadar karakterli, dürüst olduğu halde imana gelmeyişinin engelleyen demek ki onun gün a hlarıymış! 

Aziz kardeşlerim! Günahlar, kulu Allah’tan ayıran Allah’ı sevenlerden ayıran en büyük beladır. 

Bakın, Dıhye diyor ki yedi tane kızımı öldürdüm. 
Nasd All a h’ın huzuruna çıkarım? Beni kim kabul eder? 
Düşünceleri kendisinden eksik olmuyor, sinesini kemirip duruyor. 
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Hemen burada şunu da ilave edelim. Şimdi siz hayırlı bir iş yapacağınız zaman hemen nefis içinizden vesvese verir. Siz dersiniz ki, aklıma geldi. Hâlbuki aklınıza gelmedi. Nefsiniz siz hayra gitmeyesiniz diye sizin aklınıza kendi fikrini fisddadı. 

Kardeşlerim, bu kısmı çok iyi anlamanızı rica ediyorum. Tam bir hayır yapacaksınız, misal veriyorum. 
Kur’an okuyacaksınız. Nefis size der ki: Hele sen şu işini bitir de öyle oku! 

Namaz kdacaksmız, şu işi bitir de namazını sonra kdarsm! 

Veya bir komşuya yardım edeceksiniz, gariptir, yoksuldur. Nefis yine size der ki; sen önce kendi ihtiyacını gör de sonra komşuna yardım edersin! 

Bütün bu hayırların karşısına engel koyan ve fikir üreten nefisin ta kendisidir. Kardeşlerim. 

Bütün iyiliklerin karşısına içinizden bir olumsuz düşünce üreten; iyi biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. 
Bilakis nefistir, nefsin fısıltıs ıdır kardeşlerim. 
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Dikkat edin. Nefis sahibine namaz kılma, hacca gitme, iyilik yapma demiyor. Ne diyor? Sonra yaparsın diyerek sahibine her hayrın yolunu kapatmaya çalışıyor. 

İçimizdeki nefis düşmanı bütün iyiliklerin önüne sizin hoşunuza gidebilecek bir engel koyduruyor. 

Dolayısıyla bizim Dıhye’nin yedi tane çocuğunu öldürdüğünü, büyük bir katil olduğunu, büyük bir zalim olduğunu anlatmak bizi hidayete erdirmiyor. 

Ne yapmamız gerekiyor? Onu hidayetten geri koyan ve hidayetini geciktiren sebepleri iyi öğrenmemiz ve hayatımızdaki; bizi de hidayete bırakmayan düşünceleri, sebepleri iyi anlamamız ve onları terk etmemiz gerekiyor kardeşlerim! 

İşte ashabın güzelliklerinden biri de budur. Yaptığı kötülükleri, cahillikleri hadis rivayet eden ravilere bol bol anlatmışlar. Ben cahiliye devrinde bunu yaptım ve bunun içinde iman edemiyordum, diyorlardı. 

Onların bu gibi halleri de bugüne ve bugünden kıyamete kadar gelecek insanlara ve ümmete ışık oluyor. 

Dikkat edelim kardeşlerim! Peygamberimiz ve ashab arasında olduğu ve peygamber cemaatini gördüğü halde 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iman etmeyenlerin inadı ve inkârı günahlarından dolayıdır. 
Bugünün insanları da yine aynı sebeplerle iman saadetinden ve lezzetinden mahrum kalmaktadırlar. 

Sebebine gelince kardeşlerim, günah işleyenin nefsi her azasında güçlendiği için ona diyor ki: Sen Allah’a gideceksin, ama seni Allah kabul etmez! Allah seni kabul etse de geçmişte yaptıklarını bilen bir yığın insan var. Onlara nasıl cevap vereceksin. Durumunu nasıl izah edeceksin diyerek sahibinin boynuna zincir vuruyor. İşte o zinciri kırmak da zinciri kıranların yardımı ile oluyor. Eğer yardım almazsa iman nimetinden mahrum kalıyorlar. 

Güzel kardeşlerim, Ashab da geçmişini unutma ahlakı vardı. Bugünün insanları tövbe etmiş insana, “Sen dün içkideydin, zinadaydın. Bugün adam mı oldun” kelimesini konduruyorlar. 

Kardeşim dün şarap içindeydi ama bugün nur içinde! 
Sen bugüne baksana, neden illa ki geçmişini ortaya döküyorsun? 

Unutmayın ki, geçmişi kötü olan ve bugünü tövbe ile düzelen kişinin geçmişini eşiştirenler nefsin tuzağına düşen zavallılardır. 
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Hâlbuki Yaradan insanın geçmişine bakmıyor. 
Yaradan insanın bugününe bakıyor, geleceğine de bakmıyor. Çünkü geleceği Allah bilir. 

Bakın büyüklerin çoğu diyorlar ki: Yarabbi, bir saniye bile beni nefsimin elime bırakma! 

Bugün nefsini bilmeyen bizler nefsimizin karşısında kendimizi aslan gibi hissediyoruz. Ama nefsimiz bizimle şeytanın çocuklarla oynadığı gibi oynuyor, oynatıyor. 
Onun için Rabbim nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. 

Kudsi hadise geliyoruz. 

Cebrail (a.s) Dıhye’nin bu sözüne karşılık rabbimizden getirdiği cevaba bakalım! 

Dıhye demişti ya: Ey Muhammedi Ben yedi tane kız çocuğumu bir başka erkeğe vermeyi ar ettiğim için onları öldürdüm. 

Senin Rabbin, benim bu halde sana iman etmekte bana izin verir mi? Peygamberimiz Dıhye’nin yüzüne baktı ve: 

Cebrail (a.s) Dıhye’nin bu sözüne karşılık Rabbimizden getirdiği cevaba bakalım! 

Ya Muhammedi Yüce Rabbim iz buyuruyor ki: 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Kişi benim izzetim bakici için, La îlahe İllallah Muhammedün rasulullab derse yetmiş yıllık küfrünü affettim. (Affederim) Kızlar kendisinindi. Onu niçin affetmeyeyim? Buyurdu. 

Bakınız Dıhye (r.a) İman ederken yetmiş yaşındaymış. Bu zamanın cahilleri; “Adama bak ya. Yetmiş sene isyan etti. Şimdi işi bitmiş tövbe ediyor.” Sana ne bire cahil, zavallı insan. 

Kim bir kere La il a he illall a h Muhammedün rasulullah der iman ederse, ben onun yetmiş ydlık ( bütün ömründe cahilliğinde işlediği) küfrünü yargdarım affederim. Kızlar kendisinindi onlar için affetmez miyim buyurdu. 

Kızlar kendisinindi. Onun da canı yandı. Niçin affetmeyeyim! 

Burada bir incelik daha var. Ona geçelim biraz bilgi alalım. Ne için kızlarını öldürmüştü? Başkasına vermemek için. Yani kıskandığı için! Allah, Allah kıskançlık ne büyük bir bela yarabbi! Şimdi insanlar biri hayır söyler onu kıskanır. Onun hakkında hep çirkin sözler söyler. Kardeşi kendisinden biraz daha kazançlıdır. Kardeşini kıskanır, 


271 




9fg tı koca p^ikoltçiii 2 _ /-Halil Ibftahim. 9(ul 

onu hiç sevmez. Amcası ondan beceriklidir, amcasının ilerlemesini hiç hazmedemez. Dayısı şöyledir, falanı böyledir... Kimsenin iyiliğini görmek istemez, görmeye tahammül edemez. Kıskançlık belası işte bu kardeşlerim. 

Ama tanımadıklarını kıskanmaz. Niye? Çünkü tanımadıkları zengin de olsalar âlim de olsalar onunla kıyaslanmıyor. Sadece kendi akrabalarını tanıdığından hiç kimsenin ondan ileri geçmesini istemiyor. 

Ayni zamanda kıskançlık ; ins anı insanlıktan çıkaran , insanı vahşileştiren büyük bir beladır. 

Allah asla bu gibi insanlara rahmet nazarıyla bakmaz. Düşünsene be kardeşim. Senin kardeşinin m a lı olsa ne kadar da kötü olsa dara düştüğün zaman mutlaka sana yardım eder. Ya olmazsa ne olacak? Olmazsa sana yardım edemez. 

Kıskançlık diğer ifade ile Allah’ın rahmet nazarım göstermeyen, insanı maddi ve manevi körlüğe saplayan bir illettir, beladır kardeşlerim. 

Kıskançl ık bir yerde lazımdır, nerede! İnsan olarak Müslüman olarak bir erkeğin dişisini kıskanmasında, aslında erkeğin karısını, kadının kocasını kıskanması, 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birbirine koruyucu kalkan olması anlamına gelir. Eğer dozunu kaçırırsanız hayatınızı cehenneme çevirir, onu da hatırlatmış olalım. 

Bazı kardeşlerimizin hanımı, bakkala gider isim takar. 
Bir yakın akrabası ile konuşur ona isim takar. Bu tür insanlar hastadır, kıskanç değildir. 

Diğer tarafta da kıskançlık, şöyle güzel olur. Şu insan okudu âlim oldu, ben ondan daha iyi olmalıyım. Şu insan hayır müessesesi yaptırdı. Ben ondan daha iyisini yapayım, düşünceleri kıskançlık değil Allah yolunda yarıştır. İşte böyle bir kıskançlık Allah nazarında değerlidir. 

Rasulü Ekrem (s.a.v) Cenab-ı Hakk’m verdiği bu müjde karşısında ya İlahi dedi ağlayarak, Dıhye bir kere şahadet getirince onun yetmiş ydlık küfrünü bağışladın, ümmetimden nice kişiler var ki daima La ilahe İllallah Muhammedün rasulullah diyorlar onları bağışlamıyor musun? Yarabbi dedi. 

Ashabı kiram efendilerimiz bir kere La il a he İllallah diyorlardı. Tüm günahları affedildiği gibi hayatları, yaşayış şekilleri de değişiyordu. 
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Ama biz şahıs olarak, toplum olarak, millet olarak devamlı lailehe illallah diyoruz ama biz de hiçbir değişiklik olmuyor. Neden acaba, hiç kendimize sorduk mu? 
Düşünmedinizse biraz olsun beraber düşünelim! 

Evet, Ashabın La il a he İll a ll a h demesi ile bizim La ilahe illallah anlayışımız arasında çok büyük farkldıklar var. Ashabı kiram efendilerimiz, La ilahe İllall a h demeden önce, taptıkları ilahlarının her birinin önünde sabahları işine giderken saygı duruşunda durur. Onu öper, başına koyar. Ondan sonra da yoluna giderlerdi. 

Ancak ashab Lailahe illallah dedikten sonra tanrı edindiği, vazgeçilmez bildiği bütün arzularını terk ediyorlardı. Zaten onların, Lailahe illallah anlayışları da bu yönde idi. 

Lailahe illallah demeyenlerin amacı da biz sevdiğimiz putlarımızdan ve sevdiğimiz, hoşumuza giden kadınlarla zina yapmaktan vazgeçmeyiz. Laizden vazgeçmeyiz, biz senin dediğin Allah’ın istediği gibi olamayız ve biz nefsimizin isteklerine göre yaşayacağız iddiaları için Lailahe illallah demiyorlardı. 
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Bu gün bizim halkımızın Lailahe illallah anlayışı, sadece sevap kazanmak için. Hâlbuki Lailahe illallah diyen kişi kendi arzularından vazgeçerek, kendisini yoktan var eden All a h’ın emrine tabi olmak için söylemelidir ki hem hayatı değişsin hem de günahları mağfiret edilsin. Daha doğrusu hem dünyası hem de ahiret hayatı memur edilsin! 

Cahiliye devri için bizim halkımızın diline dolanmış olan kalıplaşmış bazı sözler var. 

Müşrikler putlara secde ediyorlardı! Gibi... 

Yine bizim halkımız cahiliye devrinde cahillerin, müşriklerin, kâfirlerin yaptığı secdeyi, bizim namazda yaptığımız secde gibi zannediyorlar. Hâlbuki hiç de öyle değil kardeşlerim. 

Kendisini yoktan var eden Allah için secde etmeyen biri gider de cansız putlara secde eder mi be kardeşim! 
Onlar aptal değillerdi ki. Onların putlara secdesi rağbeti, bugünün değersiz varlıklara yaptığı saygı durumundaydı. 

Kardeşlerim bize göre secde nedir? Secde bir insanın kendisini yoktan var edene tazim ederek onun huzurunda kendini ona karşı küçültmesidir. Yaratıcısına karşı acizliğini, çaresizliğini itiraf etmesidir. Bize göre secde bu! 
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Bu söyleyeceklerime dikkat edin, çok önemli! 

Bir insan, dünya işlerini yürütmek için Hakk’ı unutuyor, emrini ihmal ediyorsa; iyi biliniz ki o kişiyi Hak’tan ve emirlerinden uzaklaştıran geçici ve değersiz varlıklara olan sevgisi sebebi ile Hak’dan uzaklaşır! 

İnsanı Hak’tan ayıran madde olsun, makam olsun, şan, şöhret olsun veya çok sevdiği şarkıcı, manken gibi kişiyi Hak’tan ayıran her ne ise sahibinin ilahı olmuştur. 
Diğer bir lisanla anlatacak olursak! 

Kulu Allah’dan ayıran tüm sebepler ve arzular, sahibi için kırılması gereken putlardır. 

Cahiliye devrinde yaşayanlardan bu hakikatleri fark edenler, cehaletini anlayınca geliyorlar. Lailahe illallah. Ben artık Allah’tan başka bir ilah edinmeyeceğim çünkü bütün ilah dediklerimizin bize zararı olduğunu gördüm, anladım inancı ile hem içindeki hem de dışındaki putları Lailahe illallah kelimesi ile kırıyorlardı. 

Şimdi bizim milletimizin Lailahe illallah demesi babadan dededen kalmış bir alışkanlık gibi olduğundan biz ashabı güzin efendilerimiz gibi biz Lailahe illallah ile içimizi de dışımızı da değiştiremiyoruz. 
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Lailahe illallah kelimesi Hak için öyle değerli ki, bir kere Lailahe illallah ikrarına yüce Rabbimiz, yetmiş yıllık günahı yok ediyor, hepsini bitiriyor. Allah’ı bilenler için bir o kadar değerlidir. 

Ama Allah’ı unutanlar için Lailahe illallah sadece dilde ki basit bir kelime gibidir! 

Ama o cahiliye döneminde, cehaletini fark edenler, gururlarını çiğneyerek Allah rasulünün yanma geliyorlardı ve diyorlardı ki: 

Ya rasuhıllah benim bu güne kadar ilah dediğim, taptığım ve o putları bırakmamak için beni yaratan All a h’ın gönderdiği peygamberle savaştım, karşı çıktım, çirkin sözler söyledim ve bundan sonra ben, bu çirkinlikleri terk ediyorum. Senin getirdiğin, sözünü ettiğin, bizi davet ettiğin rabbime inanıyorum ki, Hak olan, bir olan, kullarına yardım eden ve kullarını yaratan, yaşatan ve sahip çıkan odur. Ben bu hakikate ve hakikatin sahibine şahadet ediyorum, bunun için sana geldim ne yapmam lazım, diyorlardı. 

Allah rasulü de, Lailahe illallah Muhammedün rasulullah diyeceksin! Allah birdir, Ondan başka Hah 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yoktur ve Muhammed onun rasulüdür. Diyordu ve ilave ediyordu ve bununla beraber, şahadet getireceksiniz! 

Eşhedü Enla İlahe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhu ve rasülühü, Diyeceksiniz. Ben şahadet ederim ki Allah birdir, Ondan başka İlah yoktur ve yine şahadet ederim ki; M uhamm ed Allah’ın kulu ve rasulüdür. 

Ben Allah’ın kudretine, kuvvetine şahadet ediyorum diyerek bütün geçmişini siliyordu. Kul samimi bir şekilde geçmişteki çirkin huylarını ve alışkanlıklarını silince Allah da o kulun günahlarını rahmetiyle paklıyor kardeşlerim. 

Geçmişe dönüş yok. İşte biz Laillahe illallah deyince geçmişi silemiyoruz, silmiyoruz, illa da geçmişimiz illa da alışkanlıklarımız diyoruz ya. İşte onların Lailahe illallah sözü ile bizim Lailahe illallah sözümüz arasındaki farkımız bu ve buna benzer yanlışlarımızdır. 

Biz Laillahe ill allah dedik. Hırsız arkadaşları terk etmedik, zinakar arkadaşları terk etmedik, dedikoducu gıybetçileri terk etmedik. İşte o zaman Lailahe illallah sözü dildeki kuru bir ifade olmuş oluyor kardeşlerim. 
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<Katı koca oiiAofyisi 2 _ 

Halkımız bu tür gerçekleri kabullenmediğinden dolayı Allah için birisine deseniz ki, senin 
Lailahe illallah demenin Allah katında çok bir değeri yoktur. O kişi size düşman olur. Ne der? Bu adam Lailahe illallah sözüne inanmıyor, diyerek hemen sizi suçlama yolunu seçer. 

Çünkü münafıklar hilekârdır, kendi düşüncesiyle sizleri yargdarlar. Cenab-ı Hak da onları hak ettiği cezayla yargdayacaktır. 

^ J'UJI 4_U1 

Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.3/54 

Allah hilekârlara cezasını vermeyi çok iyi bilir. Ceza verenlerin hayırlısıdır. O haddini bilmezlere haddini bildirir. Hak edenlere de mükâfatını verir. Hiç şüpheniz olmasın kardeşlerim. 


Kıılu Allah’dan ayıran tüm sebepler ve arzular, sahibi için kırılm ası gereken putlardır. 
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Rabbim bizlere hayatımızı dünya ve ahiretimiz için yaşamayı, ikiliğin, cahilliğin, fitne ve fesadın her çeşidinden muhafaza eylesin. Doğrulan kabullenerek adaleti şaşmayan yüce Mevla’mızın rızasını kazanmayı nasip eylesin. 


BEŞLİMİZ 

Muhabbetullahta dilleri öte. 
Aşkını, sevdanı arz edip tuta. 

Talip kullarına vara dağıta. 
Yarab neslimize irfan nasip et. 

Doğru ellerden nurlar boşala. 
Yaradan aşkıyla vara yarışa. 
Her gece rüyada dostla görüşe. 
Yarab neslimize irfan nasip et. 

Okuyup ayet sırrını bile. 
Her adımında rıza araya. 
Kâtipler misali yazdar yaza. 
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Yarab neslimize irfan nasip et. 

Nüfusları ola doğu batıya. 

Sözleri geçe güney kuzeye. 

Kudret elin ola ellerinde. 

Yarab neslimize zafer nasip et. 


Boza küfür tuzağını rahata ere. 
Dünyadan cenneti âlâ kazana. 

O zalim nefislere mezar kazıya. 
Yarab neslimize irfan nasip et. 

Vere canlarını senin uğrunda 
Düşmanlar ezile hep yollarında. 
Ehlullah buluna gönüllerinde. 
Yarab neslimize dostluk nasip et. 

Okuyup Kur’an-ı amel edeler. 
Gittiği yerlere fermanınla gideler. 

Dertliler onlarda deva bulalar. 
Yarab neslimize Kur’an nasip et. 
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Okuduğu ayetlerde nurun göreler. 
Cemali pakine hayran gezeler. 
Müşrikler başını aşkla ezeler. 

Yarab neslimize cihad nasip et. 

Okuyalar hadisleri rasul göreler. 
İzlerinin tozuna yüzler süreler. 

Şefaat payından dolu alalar. 

Yarab neslimize şefaat nasip et. 

Gönülleri olsun senin konağın. 
Gönderesin onlara aşktan burağm. 

Onlar ile olsun ilahi fermanın. 

Yarab neslimize yakınlık nasip et. 

Gönülleri ola bir dostun hanesi. 

Sunula onlara irfan badesi. 
Aradıkları ola rıza halveti. 

Yarab neslimize sırlar nasip et. 

Derviş dualarını gel eyle kabul. 

Ola kıyamete dek duamız makbul. 
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Neslimizin namı ola zatına has kul. 


Yarab neslimize kulluk nasip et. 


Cümle enbiyadan bir nazar eyle. 
Cümle evliya gönlünden Pazar eyle. 
Aşkı muhabbetleri sermaye ola. 
Yarab neslimize ilham nasip et. 


Ebu Bekir Ömer ilminden vere. 
Osman Alilerin nazara gele. 
Selman-ı Farisler irfan öğrete. 
Yarab neslimize ihlâs nasip et. 

Şah-ı Nakşibendilerden nakış vurula. 
O zalim nefisleri hep durdurula. 
Onları gören düşman yere devrile. 
Yarab neslimize kuvvet nasip et. 

On iki tarik pirleri gele. 
Deminden devran kurdura. 
Onlara davayı İslam’ı sevdire. 
Yarab neslimize ihlâs nasip et. 
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Dört mezhep imanından ilim alalar. 
Ameli ile ihlâsı birleştireler. 
Muhabbeti kalbine yerleştireler. 

Yarab neslimize irfan nasip. 

Her derdin devası verile özlerine. 
H ik met karıştırasın sözlerine. 
Nurundan veresin o gözlerine. 

Yarab neslimize ihlâs nasip et. 

Mustafa hakilerden nazar erişe. 
Ehramcızadeler gele buluşa. 
Bünyamin Yıldırım özlerinde yaşaya. 
Yarab neslimize irfan nasip et. 

Halil İbrahim der yüce Mağbudum. 
Gelecek nesile rahmet umudum. 

Bu yönde umudu zatına bağladım. 

Yarab neslimize dostluk nasip et 
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Maili İbrahim. <Kui 


DUA 

4_U1 

wL«^>e^ LÜ J k—4_U wL«^>eJI 


4J ip 


Ya ilahel âlemin. Korktuklarımızdan emin eyle. 
Umduklarımıza nail eyle. Yarabbi biz günahkâr kulların olarak kullarına verdiğin miraç gecesinde rahmetinin bolluğuna inanarak, senin hâzinenin genişliğine inanarak cömertliğine inanıp, cömertliğinden, kereminden, medet umarak, huzurunda toplandık. Yarabbi: 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Yarabbi: Hamdü senalar olsun bizi ehli gafletten, ehli küfürden ayırdın. İman gibi bir servet sahibi olmayı nasip ettin. Hamdü senalar olsun! 

Yarabbi: Biz bu servetle yine isyana daldık, hatalar işledik, isyanlar ettik, bilerek bilmeyerek, nice cehaletlere daldık. 

Yarabbi: Habibini huzuruna kabul ettiğin bu gecede habibinin hürmetine bizleri de huzuruna kabul eyle. 
Habibinin ümmeti hakkında istediği il a hi nimetleri, bizlere de nasip eyle. Habibinin ümmeti için istediklerini bize nasip eyle. 

Yarabbi, bu mübarek gecede kullarına vermek istediğin maddi ve manevi sermayeyi diliyor ve dileniyoruz. Yarabbi, ihsan eyle. 

Yarabbi, bizler bu gecenin kıymetini hakkıyla bilemiyoruz. Zaten sen Kur’an-ı Kerim’de Kadir süresinde Kadir gecesinin ne olduğunu siz nereden bileceksiniz buyuruyorsun! 

Yarabbi, senin rahmetin, bereketin, kullarına ikramın o kadar çok ki, milyarlarda birini dahi göremiyoruz, idrak edip anlayamıyoruz. Yarabbi, gördüğümüz ve 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göremediğimiz bizler için hazırladığın nimetlerine talibiz. 
İhsan eyle. 

Bizim için vermek istediğin nimetleri almaya bizi muaffak eyle. Bizim için vermek istediğin nimetlere erişme sırrını bize ihsan eyle. Bizim için vermek istediğin nimetlere erişme ahlakını, kemalini, olgunluğunu bize nasip eyle. Yarabbi isyan etmekten muhafaza eyle. 
İsyanların her türlüsünden muhafaza eyle. 

Yarabbi, gerek içimizde gerek dışımızda olacak isyanlardan muhafaza eyle. Nefsimizden sana sığmıyoruz muhafaza eyle. Dünyada ve dünyanın içinde bulunan şerlilerin şerrinden sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. 

Yarabbi, senin insan için yarattıklarında nice nice güzellikler var. Yarabbi: Bize yarattığın o güzellikleri görmeyi nasip eyle. İnsanoğluna verdiğin güzellikleri, kemalatı, kerameti, sana olan yakınlığı biz insanlara, verdiğin nimeti anlamayı, idrak etmeyi, görüp bilmeyi, şükrederek yüce zatına hamd etmeyi nasip eyle. 

Yarabbi, biz nimetleri idrak edemediğimiz için sana gelmekte zorlanıyoruz. Yarabbi idrakimizin açdmasmı nasip eyle. 
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Yarabbi, duygularımızda senin ibadetinin zevkini, muhabbetinin zevkini, habibinin sevgisini, sevdiklerinin sevgisini, hâkim eyle. Duygularımızda o sevgiyi yaşamayı nasip eyle. Yaşatmayı nasip eyle. 

Yarabbi, senin âş ık ların seni hatırlatırlar. Bize öyle bir lütufta bulun ki, biz de senin âşıkların gibi gittiğimiz elde seni hatırlatalım, seni haykıralım, seni anlatalım, seni analım, seni andıralım. 

Yarabbi bize böyle bir nimeti nasip eyle. Biz layık olmasak da bizleri layık eyle. Çünkü senin rahmetinin eriştiği yere lanet erişmez! Senin rahmetini alan hayırla şerri fark eder. Yarabbi, bizi rahmetine gark eyle. 
Nimetlerine gark eyle. 

Yarabbi, bu vesileyle burada okumuş olduğumuz Kur’an-ı Kerimleri, yapmış olduğumuz sohbeti, yapdan ikramları ve kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim hatimlerini, tevhid hatimlerini, salâvatı şerifeleri, Ayet-el kürsileri, ihlâslan vesair ibadetleri, dergâhı izzetinde kabul eyle. Daha nice nice ibadetler yapmaya muvaffak eyle. Ömürlerimizi senin kitabına hizmetle geçirmeyi, gözlerimizi senin kitabına bakarak akıtmayı, 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ömrümüzü senin emrine amade kılarak geçirmeyi, nasip eyle. 

Yarabbi, bizlere Rahmet nazarıyla nazar eyle. 
Muhabbet nazarınla nazar eyle. Hikmet ve kemalat nazarınla nazar eyle. 

Yarabbi, bizi asi olmaktan muhafaza eyle. Yarabbi, kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur’an-ı Kerimlerden hâsd olan sevabı dergâhı izzetinde kabul eyle. 

Yarabbi, Ümmet-i Muhammed’in ikazına, irşadına, uyanmasına vesile eyle. 

Yarabbi, ondan hâsd olan sevabın bir mislini, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin dacı, bütün duygularımızın nuru olan habibin Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizin temiz ruhu şeriflerine ve bütün peygamberi Zişan efendderimizin ruhu şeriflerine ayrı ayrı hediye eyledik hissedar eyle. Başta peygamberimiz olmak üzere cümle peygamberi Zişan efendderimizin şefaatlerini bizlerde daim eyle. Bizleri şefaatlerine layık eyle. 
Cümlesinin şefaatini üstümüzde, gönlümüzde, duygularımızda hâkim eyle. 
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Ondan hâsıl olan sevabın bir mislini, ashabı güzin efendilerimizin, piranlarımızm, on iki tarikat büyüklerinin, dört mezhep ehlinin, ayrı ayrı ruhu şeriflerine hediye eyledik hissedar eyle. Bizi de o mübarek insanların şefaatlerine, himmetlerine, il imlerine, kemallerine, ahlaklarına aşina eyle. 

Yarabbi, onları dini İslam’a hizmetçi kıldığın gibi bizi de dini İslam’a hizmetçi kılarak şereflendir. Yarabbi, bizi dini İslam’a hizmetçi kılarak şereflendir. Yarabbi, neslimizi dini İslam’a hizmetçi eyle. Evlatlarımızı dini İslam’a hizmetçi eyle. 
İsyan etmekten muhafaza eyle. 

Yarabbi neslimizden asi olanların şerrinden sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. 

Yarabbi, kıyamete kadar nesillerimizi dini İslam’a hizmetçi eyle. Dini İslam’ın şerefini onlarla beraber eyle. 
Onları dini İslam’ın şerefine layık eyle. Yarabbi, bizi de dini İslam’ın şerefiyle şereflenenlerden eyle. 

Yarabbi, bu vesile ile cümle geçmişlerimizi de okunan Kur’an-ı Kerimlerin, yapdan tevhitlerin, ibadeti taatlerin, şefaatine layık eyle. Kabir çukurlarını cennet 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bahçesinden bir bahçe olmasına vesile eyle. Cehennem çukurundan bir çukur olmasından muhafaza eyle. 

Yarabbi, ayrıca Kur’an-ı Kerim hatimleri yapan kardeşlerimizin de gözünü gönlünü aydın eyle. Bütün geçmişlerine rahmet eyle. Bizlere Kur’an okuyacak nesiller yetiştirmeyi nasip eyle. Eli Kuran, gözü Kuran, gönlü Kuran, kulağı Kur an, ruhu, kalp gözü, özü sözü Kur’an olan nesiller yetiştirmeyi bize nasip eyle Yarabbi. 

Yarabbi, neslimizi de onlardan eyle. Yarabbi bizi Kur’an’sız bırakmak isteyenlere fırsat verme. 

Neslimizi Kur’ansız bırakmak isteyen fasıklara, cahillere, hainlere, fırsat verme Yarabbi. 

Yarabbi, Kur’an-ı elimizden almak isteyen Kur’an düşmanlarına, şefaati elimizden almak isteyen peygamber düşmanlarına, evliya himmetini bizden almak isteyen, bizi evliyalardan ayırmak isteyen gruplara, canilere, dâhili ve harici düşmanlara fırsat verme Yarabbi. 

Yarabbi, şu anda bu mübarek gece hürmetine, elini sana açan bütün kullarını peygamberlerinin, evliyaların ayrı ayrı tümünün şefaatlerine nail eyle. 
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Yarabbi, sana bu gece şu anda elini açan bütün kullarına hayrı şerri seçecek ilmi nasip eyle. İrfanı nasip eyle. Kemali nasip eyle. Hayrı seçme cüreti, cesareti nasip eyle. Şerri seçmekten ve şerden muhafaza eyle. 

Yarabbi akdlarımızı, duygularımızı kirleten kirletici zümrelere de fırsat verme. 

Yarabbi, onların desiselerinden, vesveselerinden onların tatlı tatlı konuşarak nefisleri okşayışlarından sana sığmıyoruz, muhafaza eyle. Nefis ve nesillerimizi hayırla ıslah eyle. Hayırla ıslah eyle. Hayırla ıslah eyle. 

Yarabbi, bizler bu gece sana samimiyetimizle yönelip samimi kul olmak istiyoruz. Habibine layık ümmet olmak istiyoruz, dostlarına layık evlat olmak istiyoruz ama Yarabbi gafletimiz çok, gönüllerimiz kaygan, nefislerimiz bizi kandırıyor, gaflete daldırıyor. Yarabbi bizlere öyle irfan ver ki senin huzuruna ç ık m a ktaki muradımıza erişelim. 

Yarabbi, bize öyle bir irfan ver ki her nerede olursak olalım hayrı şerri seçelim. 

Yarabbi, biz senin huzurunda, senden sana kul olmayı diliyoruz, nasip eyle. 
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Yarabbi, bizi ikilikten kurtaracak ahlak nasip eyle. 
Yarabbi, bizi birliğe bağlayacak tevhit anlayışı nasip eyle. 
Yarabbi, sen her şeye kadirsin. Dünyanın bütün ülkelerinde İslam adına, iman adına, Kuran adına, şefaat adına himmet adına çalışan bütün kardeşlerimizi zafere eriştir. Yarabbi, zafere eriştir. Yarabbi zafere eriştir, Yarabbi. Yarabbi, günahlarımızı bağışla, isyanlarımızı hasenata tebdil eyle. Ahir ve akıbetimi hayreyle. Gerçek miraç eden miraç yolcularından eyle. 

Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi, diyerek çene kapamayı ve huzuruna gelmeyi de bizlere nasip eyle. 

GELİN DOSTLAR BİZE GELİN 

Kulluğumuzu bilelim 
Bizde sizinle gezelim 
Nefisler başın ezelim 
Gelin dostlar bize gelin 

Aşkınızı ikram edelim 
Nazarınızla nazar edelim 
Gönül evini feth edelim 
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Gelin dostlar bize gelin 


Baktığımızı tanıyalım 
Gayrileri boşayalım 
Düşmanları dışlayalım 
Gelin dostlar bize gelin 

Nuru cemal nur saçalım 
Arzu merama ulaşalım 
Kulluğumuz yaşayalım 
Gelin dostlar bize gelin 

Fiyuzat suyunuz alalım 
Taliplere dağıtalım 
Bizde gönülden şad olalım 
Gelin dostlar bize gelin 

Hallerimiz acıdan acı 
Çok müminler çeker sancı 
Ruhunuz cümle miminin ilacı 
Gelin dostlar bire gelin 
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Çoğumuzun halı virane 
Kimimiz oldu divane 
Hepsi yalvara cenane 
Gelin dostlar bize gelin 

Aşkınızdan aşı yapalım 
Gaflet elbisesini soyalım 
Muhabbet libası giydirelim 
Gelin dostlar bize gelin 

Karanlık gönüllere lamba yakalım 
Feyiz çeşmesi açalım 
Yaradan nuru akıtalım 
Gelin dostlar bize gelin 

Ellerinizle uzanalım 
Dilinizle konuşalım 
İstenilen yere ulaşalım 
Gelin dostlar bize gelin 

Âlem irşada gezelim 
Gönüldeki düğümleri çözelim 
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Mahzun gönülleri yapalım 
Gelin dostlar bize gelin 

Sissiz virane bu dünya 
İrşad bekler inanların ruhu 
Sizi arz eder müminlerin gönlü 
Gelin dostlar bize gelin 

Biz kaybolalım siz var olun 
Düşmanların başını vurun 
Nurunuzla gönlümüzü yıkayın 
Gelin dostlar bize gelin 

Vahdet olup cenge çıkalım 
Ayrılık duvarlarını yıkalım 
Uyuyan gönülleri uyaralım 
Gelin dostlar bize gelin 

Haysınız diri her zaman 
Bekliyoruz sizden eleman 
Bekletmeyin bizi eman 
Gelin dostlar bize gelin 
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Sizsiniz Hakkın elleri 
Söyleyen hikmetli sözleri 
Sizsiz uyanmaz Âdemoğulları 
Gelin dostlar bize gelin 

On iki tarik pirleri 
Dört mezhebin ehilleri 
Bekleriz her birimiz sizleri 
Gelin dostlar bize gelin 

İkaz irşad hüneriniz 
Buna muhtacız biz her birimiz 
Her köşede bekler yetim fakiriniz 
Gelin dostlar bize gelin 

Halil İbrahim der çağırırız 
Sizsiz irşadız gafil kalırız 
Ancak sizinle hakka yol buluruz 
Gelin dostlar bize gelin. 
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DÖRT HALİFEDEN BİR 
MENKIBE 

Rivayet ederler ki; rasulullah (sav) efendimizin seçkin sahabeleri (All a h onların hepsinden razı olsun) bir gün toplanmışlar, kendi hallerinden söz ediyorlardı. Onların arasından birisi ayağa kalkıp dedi ki: 
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- Ya Ebu Bekir, Allah (cc) m izzeti azameti için, bize söyle bu mertebeye ne ile eriştin? 

Buyurdu ki; 

- Yemin verdiğiniz için söylemem gerekir. Evvele dünyaya karşdık dini seçtim, ahirete karşdık da Allah’ın rızasını seçip üstün tuttum. Hiç bir gün önüme bir hal gelmedi ki, o hususta Allah’ın hakkını kendi hakkımın üstünde tutup seçmeyeyim. (Her zaman hakkı üstün tuttum) 

Ondan sonra Hz Ömer’e sordular. 

- Ey Ömer ya sen bu mertebeye ne ile eriştin diye sordular. 

- Hz Ömer şöyle dedi: 

- Şununla ki; hiç şüphesiz olarak bildim: iki cihanda MUİZ (Aziz edici) MÜZİL (Zelil edici) o perverdigar (terbiye edici) dır. 

Sonra Hz. Osman’a sordular: 

- Ey Osman sen ne ile bu dereceye eriştin? 

Hz. Osman şöyle dedi. 
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-Allah’ın kitabını sağ yanıma, rasulullahm sünnetini sol yanıma koydum ve iyice anladım ki, Allah serairime (derunumda saklı olan sırlanma) muttalidir. 

Dalıa sonra Hz Ali’ye sordular: 

- Ey Ali sen ne ile bu dereceye eriştin? 

- Hz. Ali onlara şöyle dedi: 

- Cihad ile. Otuz sene mücahede kdıcı ile haşyet zırhı ile vera kalkanı ile taat ve ibadet oku ile gönül kapısında oturdum, hiçbir şeyin gönlüme girmesine ve hatırıma gelmesine izin vermedim. Meğerki o şeyde Allah’ın rızası bulunsun. 
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Dorusu yaşadığımız bu asırda zordur ama insanlığım kaybeden bu zavallılar içinde insanlığınızı muhafaza ederseniz,yaradan size sayısız lütuf kapıları açar. Dünyada güleceğinizin haberini vermiyorum. 

Ama şeksiz şüphesiz ahirette gülenlerden olacağınızdan eminim! 
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Ey insanoğlu: tüm ömrünü dünyaya harcadığın halde dünyada istediğin gibi bir eve sahip olamadığın halde, hiç çalışmadığın ahirette nasd bir eve sahip olmayı arzuluyorsun? 


YAZARIN ESERLERİ 

1) Dost incileri 1 

2) Dost incileri 2, 

3) Tarikatlar ve dergâhlar, 

4) Bal tanecikleri, 

5) İnsana hükmeden dört büyük şeytan. 


302 












Maili İbrahim. <Kui 


<Katı koca oiiAofyisi 2 

6) Hikmet sayfaları, (1 ) 

7) Hikmet sayfaları, (2) 

8) İman ihlâs ve itikat, sofrası, 

9) Konuşan duygular, 

10) Nur Damlacıkları, 

11) Rahmet damlacıkları, 

12) Karı koca psikolojisi—1 

13) İmanı kurtaracak düşünceler 

14) Rasulullah dilinden aile ve çocuk eğitimi! 

15) Muhabbet İlahileri 

16) Duyguları Temizleme Metodu 

17) Karı Koca Psikolojisi- 2 Kitabı da siz kıymetli okuyucularımızın istifadesi için, anlayış ve takdirlerinize sunulmuştur. 
İnayet yüce Mevla’dan; anlayışınız hakikate açık olsun! 

Unutmayın; Güzel görmek için 
Güzel bakmak gerekir! 

Güzel bakmak için güzellerle sohbet etmek gerekir. 

cH-O-IİL İbhjaltjj**. Kul 
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İÇİNDEKİLER 

003 - Fatiha suresi ve meali. 

004 - Önsöz. 

005 - Yazarın hayatı 

008 - Aile hayatında söz kesmek. 

018 - Karı - koca hakkında hadisi şerif sohbeti 
027 - Güzel Allah’ım 

031 - Aile ve cennet nimetleri hakkında! 

069 - Dua, 

075 - Kul Allah’a gideriken! 

080 - Allah aşkı konulu vaaz. 

104 - Aşkını ver rabbim bize, 

106 - Beytullahta yapılan bir dua. 

116 - Allah de kalbin uyansın. 

120 - Karı- kocanın yakınlık sırları. 

136 -Kur’an’ın bereket sırları, 

163 - Bizim derdimiz çoktur bizim. 

166 - Hadisi şeriflerin hayatımızdaki önemi! 
191 - Aşkına talip ol gidelim. 

195 - Medine’de kısa bir sohbet. 

206 - Senin lütfün boldur rabbim. 

209 - Karı koca anlayışı, 

238 - Başa gelen sıkıntılara itiraz. 

261 - İhlas ehli olursanız. 

264 - İmana engel olan günahlar. 

280 - Yarab neslimize irfan nasip et. 

285 - Dua 

293 - Gelin dostlar bize gelin. 

298 - dört halifeden bir menkıbe. 


dtmllL İb+Lcıh-Lt+t. Kul 
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